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YEMİN METNİ 


Yüksek lisans tezi olarak sunduğum 1917 Rus Devrimi"nin Türk Basınına Yansıması adlı çalışmanın tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin, bibliyografya da gösterilenden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir. Ve 


bunu onurumla doğrularım. 


Elif GÜNGÖR 
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ÖZET 
Yüksek Lisans Tezi 


1917 Rus Devrimi'nin Türk Basınına Yansıması 


Elif GÜNGÖR 


Dokuz Eylül Üniversitesi 


Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 


Ekim Devrimi (24 Kasım 1917), 1800 yılların II. Yarısından başlayarak, 8 
Şubat 1904/5 Eylül 1905 senesinde Rus-Japon savaşı ardından gerçekleşen bir dizi olayların devamı niteliğinde olan ve Rus halkının Çarlık yönetimi tarafından maruz kaldığı yaptırımlara tepki niteliği taşıyarak başlayan harekettir. Küçük grevler ile başlayan bu hareket, Vladimir İl”i Ulyanov (22 Nisan 1980,21 Ocak 1924) yani Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından, yıllardır hüküm süren Romanov Hanedanının (1613/1917) ilgası ile son bulmuştur. Devletlerin içinde bulunduğu savaş ortamı düşünüldüğünde, durum tüm devletler tarafından takip edilmiş ve dönem gazetelerinde yerini almıştır. Bu devletlerden birisi de Osmanlı Devleti (1299/1918) olmuştur. Osmanlı Devleti, basınında Rusya”daki olaylara her gün yer vermiştir. Ancak, devletin kendi içinde uyguladığı sansür ve Rusya”daki sansür nedeniyle basın düzenli bir şeklinde bilgilendirilememiştir. Çoğu haberler Avrupa kaynaklı olarak aktarılmıştır. Bu durumda meseleyi doğru aktarmada sıkıntılara neden olmuştur. 

Bu tez çalışmasında,1917 Rus devrimin, Osmanlı Basınına nasıl yansıdığı ve 


gazetelerin hangi beklentiler doğrultusunda meseleyi değerlendirdiği ele alınmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Rus Devrimi, Türk Basını, Lenin, Osmanlı Devleti. 
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ABSTRACT 
Master Thesis 

Reflection of the 1917 Russian Revolution to the Turkish Press Elif GÜNGÖR 


Dokuz Eylül Unıversity 
Institute of Ataturk's Principles and History of Revolution 

The October Revolution (24 November 1917), 1800's TI. It is a movement that started from the half of February 8, 1904, 5 September 1905, vvhich vvas a continuation of a series of events that took place after the Russian-Japanese war and was a reaction to the sanctions imposed by the Russian people by the Tsarist administration. This movement, vvhich started vvith small strikes, ended vvith the abolition of the Romanov Dynasty (1613/1917), vvhich had been ruling for years, by the Bolsheviks led by Vladimir ILlich Ulyanov (22 April 1980, 21 Tanuary 1924). 
Considering the war environment the world is in, the situation was followed by all states and took its place in period newspapers. One of these states was the Ottoman State (1299/1918). Although the Ottoman State covered the events in Russia every day, the press could not be informed regularly due to the censorship applied by the state itself and the censorship in Russia. Most of the news are from Europe. In this 


case, it caused difficulties in conveying the issue correctly. 


In this thesis, it is discussed hovv the Russian revolution of 1917 reflected on the 


Ottoman Press and in vvhich expectations the nevvspapers evaluated the issue. 


Keyvvords: Russian Revolution, Turkish Edition, Bolshevism. 
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24 Ekim 1917 Rusya”da meydana gelen Ekim Devrimi, Osmanlı Devleti dahil 
olmak üzere diğer ülke basınlarına yansımıştır. Çağdaşlarında meydana gelen bu değişimi takibe başlayan devletler, bu dalganın girilen savaş seyrine ve ilerleyen senelerde getireceği fikir akımlarına dair nasıl yol açacağını merak etmişlerdir Basın, kronolofik ve düzenli olarak haber akışı sağlayamamış olsa da, basında birçok değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Devletlerarasında akıllarda beliren soru şu şekilde vücut bulmaya başlamıştır. “Ekim Devimi, Fransız İhtilali gibi yeni fikir akımları meydana getirecek miydi?” Bu mesele merak konusuydu. Daha çok Avrupa”dan (Amsterdam, Viyana Kopenhag) kaynaklı haberlerin gelmesiyle Osmanlı Basınına yansıyan bu olay, o yılın gündemini de belirlemiştir. Farklı beklentileri yansıtan ve yakın oldukları fikire ait gazetelerde bu olayı farklı bakış açıları ile değerlendirmişlerdir. 

Bu çalışmanın konusu, Çarlık Rusya'sının sonunu getirip yeni bir dönem açan Ekim Devrimi'nin Osmanlı Basınına nasıl yansıdığıdır. 

Konu hakkında şimdiye kadar yapılan çalışmalar incelediğinde, ilk başvuru eserleri olarak, Uygur Kocabaşoğlu, Metin Berke tarafından hazırlanmış olan Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar isimli eseri yer almaktadır. Ayrıca, Recep Koçyiğit tarafından yazılan ,yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi olan 7977 Bolşevik Devriminin Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Yankıları adlı çalışmadır. Kocabaşoğlu ve Berke tarafından hazırlanan çalışmanın ağırlık noktası, Mondros Mütarekesi”nin imzalanmasından sonraki Milli Mücadele ve beraberinde gelen bir Bolşeviklik algısı, bunun Ankara ve İstanbul tarafından nasıl ele alındığıdır. 
Çalışma ayrıntılı olarak incelendiğinde, Bolşevik Devrimine dair Sabah, Tanin, 
İkdam, Vakit, Sebilürreşat, Tasvir-i Efkâr, Türk Yurdu gibi başlıca gazetelerin 1917 
senesi taranarak aktarılmıştır. 1918'den 1920'ye kadar olan basının açıklamalarına ve değerlendirilmesine daha detaylı yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bölgesel birçok küçük gazetelerde değerlendirilmiştir. Bu döneme ait Açık söz, Anadolu'da Yeni Gün, Aydede , Ayine, Belleten, Beyan-ül Hak , Dergah, Diken, Hadisat, Hakimiyet-i Milliye, Hukuk-u Beşer, İdrak, İfram, İnci, Inkılab-ı Beşer, İslam, İstanbul, İstiklal, Katkı, Kurtuluş, Minber, Servet-i Fünün, Tarih-i Osmani Encümeni mecmuası, Türk Dünyası, Türk Kültürü, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, Ümid, Vahdet, Yeni Dünya, Yenigün, Yeni Mecmua gibi süreli yayınlar taranarak 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değerlendirilmiştir. Yayın içerisinde 1917 senesindeki haberlerin transkriptleri daha çok gazetelerde ismini neşreden yazarların makaleleri doğrultusunda ilerlemektedir. 
Geriye kalan diğer tarihli yayınlar yorumlanarak aktarılmıştır. Örneğin, Yunus Nadi Abalıoğlu (1 Ocak 1879/ 28 Haziran 1945), Mehmet Emin Yurdakul (13 Mayıs 1869/14 Ocak 1944), Eşref Edip Fergan (1882/15 Aralık 1971) gibi yazarların makalelerine yer verilmiştir. Gazetelerin devrime bakışının bu yazarların düşünceleri etrafında şekillendirildiği görülmektedir. Eserde, Ekim Devriminin, zaten zor ayakta duran Osmanlı Devleti için kötü örnek oluşturabileceğine değinmiştir. Milli Mücadele sürecine yeni bir emsal olacağı vurgulanmıştır. Osmanlı Devleti”nin bir yandan bu düşünce ile Bolşeviklik algısına kötü baktığı vurgulanırken, diğer yandan Rusya”nın savaştan çekilmesinin devletin ömrünün uzamasına da sebep olacağı vurgulanmıştır. 

Konu hakkında yapılmış diğer çalışma olan Yüksek Lisans tezlerinden Recep Koçyiğit'in, 7977 Bolşevik Devriminin Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Yankıları adlı çalışmasında, Zabıt Ceridelerini taramış, Osmanlı mebuslarının duruma bakışını değerlendirilmiş, Sefir Cevad Bey ,Berlin Büyükelçisi Hakkı Paşa, Kopenhag elçilerinden Safa bey”in aktardığına göre konu yapılacak barış ile sınırlı kalmıştır. Mebusların(Trabzon Mebusu Servet Bey ,İstanbul Mebusu Salah Cimcoz ,Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey,Sinop Mebusu Hasan Fehmi Efendi, vs. 
), Ekim Devrimiyle ilgili yaptıkları değerlendirmelerin doğruluk ve hata paylarına yer verilmiştir. Mebusların Lenin, Sosyalizm gibi konularda bilgi eksiklikleri de vurgulanmıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(23 Nisan 1920) ve Hükümeti tarafından durum daha ayrıntılı incelenmiştir. Recep Koçyiğit tarafından konu şahıslar ile sınırlı tutulmuştur. 

Konuyla ilgili bir diğer çalışma, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden Hidayet Kara'nın Bolşevik İhtilalinin Osmanlı Basınına Yansıması: Sabah Gazetesi Örneği isimli Tez'dir. Bu çalışmada Sabah gazetesinin Ekim Devrimine bakışını ,Rusya'nın savaştan çekilerek barış antlaşmasını imzalayacağı olarak yansıtmıştır. Ayrıca Osmanlı Hükümetininde ,Ekim Devrimini bu konu ile takip ettiğini belirtmiştir. Sabah Gazetesinin haberleri değerlendirilmede barış odaklı olduğu ve Rus Hükümetinin barış antlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Çalışmada tek bir 


gazete taranmıştır. 


Ayrıca Ekim Devriminin Osmanlı basınına yansıması hususunda, belirtilmiş olan ana kaynaklardan yola çıkarak konuyu farklı açılardan sonuçlandıran, kısa ve öz bilgiler veren birçok makale bulunmaktadır. Bunların başındaYaşar Baytal tarafından 
2018 senesinde kaleme alınan, “Osmanlı Basınında 1917 Bolşevik İhtilali” başlıklı 
makale gelmektedir. Çalışma, Uygur Kocabaşoğlu ve Metin Berke tarafından kaleme alınan kitap ile aynı sonucu vermektedir. İstanbul Hükümetinin meseleye barış olarak baktığı, Rusya'nın barış antlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmesinin, Devleti'nin ömrünün uzamasına denk olacağı vurgusu yapılmıştır. Rusya'nın Ekim Devrimi gerçekleştikten sonra barış antlaşması ise, Yeni kurulan Ankara Hükümeti tarafından, bir müttefik ve yardım kapısı olarak görülmüştür. 

İkinci makale, Ahmet Gündüz tarafından 2005 yılında kaleme alınan, “1917 Bolşevik İhtilalinin Türk Dünyasındaki Yansımaları””dır. Çalışma, Bolşevik İhtilalinin sebepleri ve gerçekleşmesi üzerine kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra, ihtilal sonrası Türklerin durumu hakkında bilgi vermektedir. Garptaki Müslümanların geleceklerini elde edebilmesinin Ekim Devrimiyle mümkün olacağı sonucu elde edilmiştir. Yazar Müslümanlık ve Türklüğü bir olarak ele almıştır. Bu konuyla ilgili, İstanbul basınını taramış, yazarlardan kesitler aktarmıştır. 

Üçüncüsü, Bayram Kodaman tarafından 2012 yılında kaleme alınan, “Bolşevik İhtilali ve Türkiye” adlı makaledir. Makale, Anadolu coğrafyasında başlatılan Milli Mücadele önderlerinin Mustafa Kemal ve Bolşevik Lenin ilişkilerine dair bilgiler aktarır. Sovyet Rusya ve Anadolu hareketinin birbirine yaklaşımı değerlendirilir. Milli Mücadele hareketine, Sovyet Bolşeviklerinin destek vermesini ele alır. Milli Mücadele sonrası kurulacak devletin, diğer devletlerle olacak ilişkisinde Rusya'nın desteğinin önemi üzerinde durur. 

Son olarak, Yalçın Murgul tarafından 2017 senesinde yayımlanan“Osmanlı Devleti İçin Bolşevik İhtilali Neyi İfade Ediyordu” adlı makaleden bahsetmek gerekir.. Makale, Bolşeviklerin savaştan çekilmesinin, Osmanlı Devleti'nin ömrünün uzamasına denk olabileceği üzerinde durarak, bu durumu destekleyen gazetelerden haberlere yer vermiştir.Tüm bu çalışmalar, Bolşevik İhtilali ve bunun Osmanlı Devleti”ndeki yansımaları veya Osmanlı Devleti'ne etkilerine yer vererek, konuyla ilgili değerli bilgiler sunmalarına rağmen, metinde ,Osmanlı Basınında yer alan her bir gazetenin tutumlarına , her gazetenin vermiş olduğu farklı değerlendirmelere, yer 


verilmemiştir. 
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Tezimizde ana kaynak olarak analiz edeceğimiz gazeteler: Sabah, Tanin, Tasvir-i Efkar- İkdam, Sırat- ı Müstakim( Sebilürreşat) Vakit'tir. Bu kaynakları esas alan tez çalışmamız, iki ana bölüm, sonuç ve kaynakçadan oluşmaktadır. Çalışma, dönemin gazetelerinin izin verdiği ölçüde “İttihat ve Terakki Fikirlerini” benimseyip yayın yapan gazeteler ile , İstanbul Hükümeti yanlısı ve fikirleri doğrultusunda yayın 
yapan gazeteler iki farklı kesim olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Taramalar 1917 
Ocak ayı ile başlatılmış, 1917 Aralık ayı ile son bulmuştur. 

Tezimde,Osmanlı Basını ve Gazeteler alt bölüm başlığı altında, devletin basın tarihi,taranan gazeteler ve gazetede yazan yazarların hayatları, fikri düşünce ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Gazetelerin ne zaman ve hangi amaç ile kuruldukları, yayın sürelerine yer verilmiştir. Bu bilgiler sunulurken, “İttihat ve Terakki” düşüncesini benimseyip yayın yapan basın ve İstanbul Hükümeti yanlısı organları olarak bir tasnifin olup olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, Devrimi gazetelerin hangi zaman aralıklarında, nasıl aktardıkları belirtilmiştir.Birinci bölümde, XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatını genel olarak yansıtılmakla birlikte, devletin içinde bulunduğu durum, savaşa girmesindeki sebeplerle birlikte çağdaşlarının uygulamış oldukları politikalara değinilmiştir. Bu bölümde Osmanlı Devleti'nin, XVI. ve XVII. 
yüzyılda gücünü kaybetmesi ve ardından gerileme dönemine girmesi hususu dikkate alınarak “İmparatorluk ” olarak değil, “Devlet” olarak ele alınmıştır. 

İkinci bölümde, konunun içeriğinin anlaşılması doğrultusunda bağlantılı olduğu düşünülen, Ekim Devrimini hazırlayan sebepler ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Ekim Devrimi sırasında kurulan Koalisyon Hükümetlerinin askeri, ekonomik ve sosyal politikalarına, uygulamalarına değinilmemiş, sadece devrimde rolü olan Geçici Hükümet ile Bolşeviklerin kısmi faaliyetlerine yer verilmiştir. 
Devrim sırasındaki olaylar, gazetelerin vermiş olduğu manşetlerden bağımsız olarak aylara göre verilmiş, bu yapılırken, “Ekim Devrimi” ibaresi kullanılmıştır. Ancak kimi yerlerde bu konu ihtilal olarak da geçmiştir. Bu ifade farklılıklarının bazı sebepleri vardır. Birincisi, gazetelerde kalem oynatan yazarların çoğu, mevcut ayaklanmanın nasıl sonuçlanacağının belirsizliği üzerine iki terminoloji kullanmışlardır. Kimi gazeteler, örneğin Sabah ve İkdam, devrim öncesi gelişmeleri, ilk aşamalarında ihtilal olarak değerlendirirken, kimi gazeteler Sebilürreşat devrimi 


müjdeleyecek bir girişim olarak aktarmıştır. Ayrıca gazetelerden Sırat-ı Müstakim 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(Sebilürreşat) devrim sonrası yayın hayatına başlamasından dolayı, gazetenin bütün haber ve yazılarında “Devrim” terimi kullanılmıştır. 

Gazetelerin taranmasının ardından yazılar değerlendirilerek sonuç başlığı altında değerlendirilmiştir. Çalışma sonundaki, süreli yayınlar kısmında ise Ekim Devrimine dair gazetelerde geçen manşetler, gazete adları tarihli olarak sıralanmıştır. 

Tez konusunun belirlenmesinde, konu hakkında ayrıntılı bir çalışma olmakla birlikte, gazetelerde yapılan haberlerin iki farklı ideolojik bakış açısından tasnifinin olmaması belirleyici olmuştur. 

Örneğin, Uygur Kocabaşoğlu ve Metin Berke, Osmanlılar ve Bolşevikler adlı çalışmalarında, mevcut konu hakkında dönemindeki bütün gazeteleri taramalarına rağmen,“İttihat ve Terakki” fikirlerini yansıtan ve “Hükümeti yanlısı Basın” organları başlığı altında gazetelerin 1917 senesinde meseleyi hangi açıdan ele alıp değerlendirdiklerini kıyaslamalı bir şekilde sunmazlar. Keza Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden Hidayet Kara, Bolşevik İhtilalinin Osmanlı Basınına Yansıması: Sabah Gazetesi Örneği başlıklı çalışmasında, sınırlı tumuştur. 
Yazılan kitaplar ve yayınlanan tezler ile birlikte araştırmaya bakıldığında, konu daraltılmıştır. Bütün gazetelerin sadece barış endeksli yayınlar yaptığı vurgusu yapılmıştır. 

Çalışmanın kaynaklarını Başbakanlık Osmanlı Arşivi başta olmak üzere, Ankara Gazeteler Veritabanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazeteler Veri Tabanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katalog Tarama, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı, Milli Kütüphane Veri Tabanı ve Hakkı Tarık Us Veri Tabanında yapılan gazete taramaları oluşturmaktadır. Tarihçi olmak için ilk adım sayılan bu çalışmamda birçok kişinin desteğini aldım. Öncelikle tez danışmanıma, konu seçimimde ve yaptığım araştırmalarda yönlendirici olduğu için ve yine kendisine yönlendirdiğim sorular karşısında sabırla yanıt verdiğinden dolayı değerli hocam, Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACI "ya ve Son olarak beni her zaman destekleyen ve varlıklarıyla bana 


güç veren aileme teşekkür ediyorum. 
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GİRİŞ 


1917 yılı ile birlikte Rusya”da Ekim Devrimi gerçekleşmiş ,Vladimir İlyiç 
Lenin önderliğinde gerçekleşen devrimde Bolşevikler iktidara gelmiş, yeni bir yönetim kurulmuştur.! Çarlık iktidarı son bulmuştur.? Yapılan devrimle birlikte, Geçici Hükümet'in(3 Mart 1917/24 Kasım 1917) yaptığı bütün görüşmeler ve antlaşmalar geçersiz kılınmıştır. Bolşeviklerin başa geçmesinde halkın desteğinin olması da tepki çekmemesinin en büyük avantajı olmuştur.* Lenin önderliğinde Bolşevikler devrim gerçekleştikten sonra ülkenin kalkınması açısından işçi ve köylülerin daha çok çalışması hususunda bildiler yayınlanmış ve yaptırımlar uygulanmıştır. Romanov hanedanının yönetim anlayışından farklı fikirlere sahip Bolşeviklerin başa geçmesi sonrası seneler içerisinde Sovyet yönetimi tarihin tozlu sayfalarına çekilmek zorunda kalmıştır.” 

24 Ekim 1917" yılı Çarlık Rusya”sı için bir dönüm noktasını temsil etmekle 
birlikte, tüm dünyanın yakından takip ettiği önemli bir konu olmuştur. Devrim tüm dünya devletlerinin basınında yer aldığı gibi Osmanlı Basınının da yakından takip ettiği önemli bir konu olmuştur. Dönemin gazeteleri İkdam, Tanin, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Sırat-ı Müstakim (Sebilürreşat) ve Sabah gazeteleri Avrupa'dan (Viyana, Amsterdam, Kopenhag) gelen haberleri farklı fikir ve beklentilerle değerlendirmiş, çıkarımlarda bulunmuşlardır. 

Çarlık Rusya'sına dair haberler sadece Ekim Devrimi ile bağlantılı değildir. 
Ekim Devriminden çok önce,9 Ocak 1905 yılında gerçekleşen ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen olay da,* İttihat ve Terakki (1889/1 Kasım 1918) yönetimi altında 


ferahlayan basında geniş yer bulmuştur. Bu olay dönemin basını tarafından takip 


' Zafer Toprak, Türkiye'de Popülizm, Doğan Kitap, İstanbul, 2013, s. 379. 
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s.s.20,22. 

3 Bülent Bakar, Beyaz Ruslar: Esir Şehrin Misafirleri, Tarihçi Kitapevi, İstanbul,2012, s.s.1,3. 

4 Faulkner, a. g. e., s.s.199. 

İsmail Özsoy “Sovyet Sisteminin Çöküşünden Tarihi ve Evrensel Dersler” Bilig, S.39, 2006, s.s.164,165. 

6 Özsoy, a. g. m., s.s.171. 

7 Çarlık Rusya”sında 1918 senesine kadar, Avrupa'nın diğer bölgelerinde kullanılan Gregoryen 
takviminden 13 gün geriden gelen eski Jülyen Takvimi kullanılıyordu. Eski takvimden 1(14)Şubat 1918”de vazgeçildi. Tez kısmında yeni takvim tarihleri kullanılmıştır. Devrim Miladi Takvime göre 
7 Kasım 1917 gerçekleşmiştir. 

8 Murray Bookchin,1905”ten 1917'ye Rus Devrimleri, Çev. Ali İhsan Başgül, Dipnot Yayınları, 
Ankara, 2008, s.s.118,119. 


edilmekle birlikte, Çarlık Rusya”sının kendi içerisinde uygulamış olduğu sansür nedeniyle, konuyla ilgilibilgiler eksik ya da yanlış aktarılmıştır.” 

Peki Osmanlı Devleti Ekim Devrimini nasıl nasıl ele almıştır? Şöyle ki Ekim Devrimi, Osmanlı basınına bir ay gecikmeli olarak yansımıştır. Kasım ayı ile birlikte gazeteler Çarlık Rusya”sında bir devrimin gerçekleştiğini, barış yanlısı bir hükümetin kurulduğunu, hükümetin ve kabine üyelerinin değiştiğini, yeni hükümetin yeni kararlar aldığını aktarmıştır. 10 Kasım 1917 itibariyle ise haberler doğrudan devrime ayrılmıştır..'9 

Ekim Devrimi'nin Osmanlı basınındaki yansımalarını analiz etmeden önce, bazı konuları açıklamak faydalı olacaktır. Birincisi, haberlerin hangi kaynaklardan geldiği ve gelen haberlerin hangi sıklıkla aktarıldığıdır. İkincisi, devrime dair, Osmanlı'ya bilgi veren önemli kaynakların olup olmadığıdır. Üçüncüsü, basının 
1917 ilk ayları ve devam eden zamanlarda beklentilerinin nasıl yansıdığıdır. Devrim 
gerçekleştikten sonraki beklenti ve haberlerdeki değişimdir. Ayrıca, Osmanlı Hariciye görevlilerinin( Örneğin Stockholm Sefiri Cevat Bey, Moskova Sefiri Galib Kemali Bey, Berlin Sefiri Hakkı Paşa,), Rusya'ya dair Osmnalı Hükümetine gönderdikleri raporlarda ve Mebusların, (Aydın Mebusu Veli Bey, İstanbul Mebusu Salah Cimcoz vs.)Meclisi Mebusunda yaptıkları konuşmalarda Ekim Devrimine dair verdikleri demeçlerin nasıl yorumlandığı ve aktarıldığı konusu ayrı bir önem teşkil etmektedir. 

Birincisi, Osmanlı basının yansıyan haberler, ya Osmanlı diplomatik görevlilerinin gönderdikleri haberlerden oluşuyor (Örneğin Stockholm Sefiri Cevat Bey, Moskova Sefiri Galib Kemali Bey, Berlin Sefiri Hakkı Paşa) ya da Avrupa kaynaklı haberlerin aktarımı ile gerçekleşiyordu.!! Gazetelerde haber manşetlerinin çoğunun altında, “Petersburg, Kopenhag, Viyana, Amsterdam'dan gelen bilgilere göre” notlarına yer verilmiştir.'? Osmanlı Hükümeti ve basını bu haberleri kimi zaman doğrudan aktarmakla birlikte, Basın tarafıdan kimi zaman da yabancı basının kendi menfaatleri doğrultusunda haberlerin verildiği yorumunu çıkarılmıştır. 
Osmanlı basını, Rusya'ya dair haberlerde Sabah gibi birkaç gazete dışında kesintisiz 


yayın yapamamıştır. Taranan gazeteler göstermiştir ki, verilen haberler, başka bir 


9? Uygur Kocabaşoğlu, Metin Berke, Bolşevik İhtilali Ve Osmanlılar, İletişim Yayınları, İstanbul,2018,s.36. 

10 Kocabaşoğlu, Berke, a. g. e. s. 97. 

11 Kocabaşoğlu, Berke, a. g. e. , s. 40. 


güntekrarlanmıştır.dığı Bunun en önemli sebepleri, Osmanlı Devleti”nde uygulanan yayın yasakları ve Rusya'nın kendi içerisinde uyguladığı sansürdür. !? 

İkincisi, basının aktarmış olduğu haberler dışında Rusya'nın bu dönemdeki ahvalini ortaya koyan en önemli kaynaklrdan biri de Karargah-ı Umumi İstihbarat ve Matbuat şubesi mührüyle 1918'de yayınlanan Rusya'dan Mevsuk Malumat isimli kitapçık olduğu söylenmektedir. ""Bu kitapçığın iki rapordan oluştuğu, olayların canlı tanıdığı olan F. Efendi tarafından Osmanlıya gönderilerek elde edildiği bilinmekle birlikte; raporda her ne kadar “Bolşeviklerin iktidara gelmeyeceği görüşü” savunulmuşsa da her türlü Çarlık Yönetimi'nin barış yapmak zorunda kalacağı aktarılıyordu. © 

Üçüncüsü, 1917 senesinin ilk evresinde, I. Dünya Savaşı'nın başlamasına takiben Osmanlı Devleti, her cephede savaş içerisinde olması diğer devletleri de bu doğrultuda takip etmeye başlamıştır. Devlet, Rusya'yı ise , hem geçmişten gelen bir husumet olarak takip ediyor,aynı zamanda her cephede savaş girmesinde dolayı savaş ekonomisi olarak takip ediyordu. manşetlerinin başlıkları hep savaş ve ordu üzerinedir. Ancak senenin ilk aylarında belli aralıklarla da olsa Rusya'da bir hareketlenmenin olduğunu? seziyor, fakat bunu savaşın getirdiği huzursuzluk olarak değerlendiriyordu. Bu açıdan ocak ayı ve şubat ortalarına kadar Çarlık Rusya'sına dair yapılan yayınlar daha çok devletin savaş ortamındaki savaş olarak yer kaplamaktadır. Ancak Şubat ortalarından itibaren komşusundaki devrim girişimleri haberinin gelmesiyle beraber haber manşetleri ve içeriklerinde değişiklik olmuştur. 
Haber sayılarının da arttığı gözlenmektedir. 

Dördüncüsü, Osmanlı Devleti için, Rusya'da devrim demek, devletin savaştan çekilmesi ihtimali demektir. Osmanlı için Rus askerlerinin bitkinlikleri, yaşam koşullarının getirmiş olduğu zorlukla birlikte, peşi sıra gelen savaş karşıtı tutumlar , komşusu Rusya'nın savaş gücünün azalması demektir. Osmanlı Devleti için bir cephenin kapanması ve ömrünün uzaması demektir. Keza, Lenin'in devrim sürecinde ve devrimden sonra, Rusya'nın 1. Dünya Savaşından “tazminatsız ve ilhaksız” bir şekildesöylemleri, dair , Osmanlı Devleti'nin bir cephede rahatlaması anlamına geliyordu. Çünkü devlet ardı sıra girdiği savaşlarda güç sadece güç kaybetmemiş, elindeki birçok toprak parçasını da yitirmiştir. Bu yüzdendir ki 


Osmanlı Devleti, devrim haberini heyecan ile karşılamıştır. temmuzdan itibaren 


13 Kocabaşoğlu, Berke, a. g. e. , s. 36.a 
14 Murgul, a.g.m, s. 15 


komşusunda köklü değişiklerinin olacağını, bunun bir devrimin habercisi olduğunu vermeye başlamıştır. 

Beşincisi, Osmanlı Devlet adamları ve basın, iki beklenti doğrultusunda haber, Mecliste konuşmalar yapmaya başladı. Ancak konunun sınırlarını belirlemek açısından bu olayı Meclisin nasıl değerlendirdiğine tez içerisinde değinilmemiştir. 

., . atik görevlilerin konu —burada bir şeyler olmuş..hakkında kısıtlı bilgi sağlaması ise ayrı bir belirsizliktir. Bunun sebeplerinden birine değinilecek olunursa, “üst yönetimdeki siyasi kişilerin tehlikeli olduğu düşüncesi ile yazdıklarını bırakmamaları, anılarını yazma fikrinin Osmanlı seçkinleri arasında yer etmemesi ve İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olan kişilerin bastırılmasının yanın da Enver Paşa'nın basını denetler nitelikte bir tutum 


, 


takınması” önemlidir.” Devletin devrim sürecinin başlarında beklentileri ve haber içerikleri farklıyken, devrimin gerçekleşmesi sonrası endişeler ve haberler arasında ayrılık gözlenmektedir. 

Osmanlı gazeteleri, devrimin hazırlık aşamasındaki haberlerinde, Meclis-i Mebusan konuşmalarında, Osmanlı Hariciyesi'ne gönderdikleri raporlarda, Ekim Devriminin Fransız Devrimi gibi dünya siyasetine ve Osmanlı'ya fikirsel olarak etkisine değinmemişlerdir. Çünkü Bolşeviklerin iktidara gelebileceklerine dair bir durumun söz konusu olmadığı düşüncesindeydiler. Lakin Rusya'da durumun ciddileşmesinin ardından, sefarethanelerden gelen raporlarda Bolşeviklere ve fikirlerine olan eski yorumlar yerini, daha derin düşüncelere bırakmıştır. Devlet, devrimi stratejik bir mesele olarak ele almıştır. Örneğin, Osmanlı Hükümeti, Kafkasların ülke topraklarına katılması meselesi olarak da durumu değerlendirmiştir. 
Osmanlı Devleti için bu durum 1. Dünya Savaşı” na (28 Temmuz 1914/11 Kasım 1918) her cepheden girerek zorluk çeken devletin, Kafkasya cephesinin kapanması ve savaş ekonomisi olarak bir gider bölgesinin ortadan kalkması anlamına geliyordu.” 

Devrimin gerçekleşmesinin ardından, Mebuslar arasında ve basında, sosyalist fikir bakımından bir bilgi birikiminin olmadığı olan bilgilerinde eksik ya da yanlış değerlendirilmelere tabi tutulduğu gözükmektedir. Osmanlı Mebusları, sosyalist 


düşünceye o Osmanlılık düşüncesiyle yaklaşmış, kimisi bunu memnuniyetle 


16 Murgul,a. g. m.,s.11 . 
7 Bayram Kodaman, “Bolşevik İhtilali ve Türkiye” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
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karşılarken, kimileri Bolşeviklik adı altında hala Türk ve Müslümanlara zulüm edildiğini, sosyalist fikrin Türk ve Müslümanlar açısından artı bir tarafının 


8 Ruslarla ilgili konular barışın olup olmayacağı 


olmadığını belirtmişlerdir." 
hususunda değerlendirmelerden çok, Bolşevizm, Sosyalizm gibi fikri akımların çatısının ne olduğu, ideolojik olarak Bolşeviklerin yapmak istedikleri ve fikri 


temelleri basında yer almaya başlamıştır. 


A. OSMANLI BASINI 


1917 Ekim Devrimi'nin Osmanlı basınındaki yansımalarının daha iyi 
anlaşılması için öncelikle Osmanlı basın tarihi hakkında kısaca bilgi vermek, bazı özellikleirni vurgulamak yerinde olacaktır. . Bu bağlamda, Osmanlı basınının tarihsel gelişim süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Hıfzı Topuz, Orhan Koloğlu, N. Nuri İnugur, Bülent Varlık gibi isimlerin çalışmalarından istifade edilmiştir. yaptığı çalışmalardır. 

Osmanlı Devleti'nin basın tarihine bakıldığında, ilk gazete 1795 yılında neşr edilirken, Avrupa'da 1600”lerin hemen başından itibaren günümüz şekil ve içeriğine yaklaşan, hükümetten haberler yayınlayan gazeteler (o görülmeye başlanmıştır. 
1609'da düzenli aralıklarla neşr edilmiştir."” Osmanlı Devleti'nde ise ilk gazete 1831”de,Takvim-i Vekayi adı ile yayımlanmaya başlamıştır.. Gazete gerek dil gerek içerik olarak toplumun geneline hitap eden bir yayın olarak neşr edilmemiştir. 
Gazetenin tamamı, medreselerden yetişmiş öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.?! 
Osmanlı Devleti'ne gazetenin bu kadar geç girmesinin nedenleri arasında ise, hedef kitlenin devlet uleması olması yanında kullanılan dil ve dile getirilen konuların halktan kopuk olması sayılabilir.” Bu gazeteyi takip eden yıllar içerisinde birçok farklı isimde gazeteler neşr olunmuştur. Her çıkarılan gazete, dönemin getirmiş 
olduğu uygulamalar doğrultusunda yayın yapmak zorunda kalmıştır. Örneğin, 1800 


ve 1900 senelerde uygulanan ‘İstibdat’ yönetimi doğrultusunda, gazeteler verdikleri 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haber sayısı ve doğruluğunda en karanlık çağını yaşamıştır.” Çünkü bu dönemde, sansür uygulamaları, denetimler ve ardı sıra gelen yasaklar söz konusudur” Türk 
basınında ilk yasal yaptırımlar ise 1858 Ceza Kanunuyla getirilmiş, bunlar 1864 
Matbuat Nizamnamesi ile genişletilmiştir. 1887 Sıkıyönetim Kararnamesi ile de, tüm gazete, dergi ve kitaplar sansüre tabii tutulmuştur.” 

Bu dönemde ve ilerleyen süreçlerde, yabancı kaynaklı gazetelerin varlığı da dikkat çekmektedir. Bunların başında, Paris, Times gazeteleri gelmektedir. Osmanlı gazetelerinde, bu gazetelerden bazı haberlere sıkça yer verildiği görülmektedir.” 
Örneğin, 28 Şubat 1917 tarihli Sabah gazetesi “Ajans Haberleri” başlığı altında, Rusya'ya dair Avrupa kaynaklı haberleri, Kopenhag Amsterdam'dan aktarığını belirtmiştir.. ”7 

Basın tarihi boyunca, haberlerin aktarım sayıları ve içeriklerinde yönetime bağlı olarak gevşemeler ve sert yaptırımlar mevcuttur. Gazetelerin ve basının yaygınlaşmasının ardından, gazetelerin içeriklerinde birtakım genişlemeler meydana gelmeye başlanmıştır. Konu çeşitliliğinin artması ile birlikte Tanzimat döneminde mizah dergilerinin ortaya çıktığı görülür. Türkçe ilk mizah dergisi Ermeni asıllı Filip 
Efendi'nin çıkardığı Terakki gazetesidir.. Terakki'nin ilk sayısı, 15 Ekim 1870 
tarihinde ilk abonelerine ücretsiz olarak verilmiştir. ”5 Tanzimat'ın getirmiş olduğu bu ortamda rüşvet, yolsuzluk, ve yönetimdeki eksiklikler mizah gazetelerinde yerini almaya başlamıştır. Mizah gazetelerinde karikatürlü resimlerin varlığı ise, basın tarihi açısından ayrı bir dönemeçtir. Bu dönemde de basın üzerinde bir denetim mevcuttur. II. Abdülhamit döneminde ise sansür, sadece denetleme ve engelleme ile sınırlı kalmamış, kendini, muhabirleri susturma ve gazetelerin kapatılması olarak da göstermiştir.”” Örneğin, gazeteleri susturmak için saray hazinesinden ödenekler ayrılmıştır. Basılan yerli ve yabancı bütün gazetelerde kimi kelimeler tamamen 


kaldırılmıştır. Bunlardan bazıları, Inkılap, ihtilal ve anarşidir.”” Bu yasaklar, sadece 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gazeteler ile sınırlı tutulmamış, dergi ve kitaplara da uygulanmıştır. Hatta kimi zaman kitapların yakılması yoluna gidilmiştir.?! 

IL Abdülhamit'in tahttan indirilip, IL Meşrutiyetin ilan edilmesi ile birlikte ferahlayan basında yayınların arttığı ve içeriklerinin değiştiği görülmektedir.” TI. 
Meşrutiyetle birlikte, her milletten kitle kendi dilinde gazete çıkarmaya başlamış, basına özgürlük tanınmış, sansür ortadan kaldırılmış, ceza alan yazarlara özgürlükler tanınmıştır. ** Meşrutiyetle birlikte basında meydana gelen bu patlama sonrası her türlü fikir ve düşünce kamuoyunda serbestçe sunulmaya başlamıştır. Bu serbestlik 


beraberinde tartışmaları da getirmiştir.”* 


Meşrutiyet ile birlikte basın tarihinde değişen diğer bir mesele, kullanılan dildeki yeni terimlerdir. O güne kadar yasak olan kavramlar da kullanılmaya başlamıştır. * 

IL Meşrutiyet'ten sonra Osmanlı Devleti'nin basın konusunda daha özgürlükçü bir yaklaşım sergilemeye başlaması, yeni bir dönemi beraberinde getirmiştir. Gazetede yazı yazacak yeni kişiler aranmaya başlanmıştır. Gazetelerin içeriklerinin zenginleşmesi ile birlikte, Osmanlı Devlet erkanından kişilerin 


konuşmaları gazetelerde neşr edilmeye başlanmıştır. Avrupa kaynaklı haberlere de 


yer verilmiştir. 
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B. GAZETELER 


Osmanlı basınının durumu hakkında bilgi verildikten sonra, tezin esas konusunu oluşturan gazeteleri tanıtmak yerinde olacaktır. Söz konusu gazeteler, “Hükümet yanlısı basın” ve “İttihat ve Terakki” fikirlerini yansıtan gazeteler olarak iki ayrı başlık altında incelenecektir. Bununla, her iki tarafın, 1917 Rus Devrimine hangi eksende baktıkları ve haber içerikleri değerlendirilecektir. Hükümet yanlısı, gazeteler arasında, Sabah, Vakit, Sırat-ı Müstakim (Sebilürreşat), İttihat ve terakki grubunun çıkardığı ve fikirleri etrafında yayın yapan basın olarak, Tasvir-i Efkâr, 


Tanin, kimi zaman yönetime karşı olan tutumuyla İkdam, incelenecektir. 


Hükümet yanlısı gazetelerden Sabah gazetesi, 1875 yılında Mihran Efendi tarafından yayın hayatına başladı. Son Meclis-i Mebusan”ın toplandığı günlerde, 1. 
Dünya Savaşı yıllarında Peyam gazetesi ile birleşerek Peyam-ı Sabah olarak neşredilmeye başlandı. Peyam gazetesi ise ilk baskısını 14 Ekim 1913'te yaptı. , daha çok İttihat ve Terakki yönetimine yaptığı ağır eleştiriler ile bilinmektedir. En başından itibaren hem İttihat ve Terakki yönetimine karşı hem de Anadolu'da Milli Mücadele'ye karşı olan tutumu ile ilgili yazılar kaleme almıştır. Peyam ve Sabah gazetesi birleştikten sonra yönetimini Ali Kemal devir aldı. 571912 senesinde ise kapandı. 1922 senesine kadar yayın hayatına devam etti. Gazete de kalem oynatan yazarlara bakıldığında Yahya Kemal (Beyatlı), Mehmed Rauf, İsmail Müştak gibi 


isimlerin yer aldığı görülür.” 


“Mustafa Uzun, “Ali Kemal” İslam Ansiklopedisi, C.2, s.s.405,408; İstanbul Süleymaniye'de dünyaya geldi. Asıl adı Ali Rıza'dır. İlköğrenimine mahalle mektebinde başlamış, ancak mektebin Osmanlı-Rus Harbi yüzünden kapatılması ile birlikte Gülhane Askeri Rüştiyesi "ne kaydolmuştur. 
Buradan ise yaramazlığı yüzünden kovularak, Süleymaniye Camii'nde cami dersleri almaya başlamıştır. 1886 senesine gelindiğinde arkadaşları ile çıkardığı Gülşen adlı dergide kalem oynatmaya başlamıştır. 1895 senesinde İkdam gazetesinin muhabirliğini yapmak ile birlikte birçok 
memuriyette bulundu. Aynı sene Siyasal Bilgiler Okulundan diplomasını alarak mezun oldu. 1899 
senesinde “İkdamın Paris Muhabiri” adıyla her hafta İkdama gönderdiği yazılar doğrultusunda tanınmaya başladı. Bu arada Paris'teki Jön Türkler ile tanıştı. Mizancı Murad ile yeni bir yön alan Jön Türk Hareketinin içinde yer aldı. Gazete ve şairlik yönünden kendini geliştiren Ali Kemal, bu süreçten sonra Tanin gazetesi ve yazarı Abdullah Cevdet başta olmak üzere tenkit içeren yazılar kaleme alarak devam etti. 31 Vak'asını takip eden günlerde yeniden iktidara gelen İttihat ve Terakki'nin kendisini idam edeceği korkusuyla Paris'e kaçtı. 1912 senesinde çıkan af ile ülkeye dönüş yaparak İkdam "da Baş muhabir olarak yazmaya devam etti. 6 Kasım 1922 tarihinde ise linç edilerek öldürüldü. 

"Alim Kahraman, “Peyam”, İslam Ansiklopedisi, C.34, s.s.256,257. 


İkincil olarak Vakir Gazetesi yayın hayatına geç başlamış, Ekim Devriminin gerçekleştiği aylarda ilk yayınlarını vermiş bir gazetedir. Devrime ve Rusya”ya dair haberleri dış basından sağlamıştır.”” Çoğunluk ile Ahmet Emin'in Yalman yazılarının yer almasından meydana gelmiştir. Türk Basın tarihinin en uzun yayın yapmış gazetesi olarak bilinen İkdam, 5 Temmuz 1894 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. 
II. Abdülhamid dönemi gazeteleri içinde önemli yeri bulunmaktadır. Yazıları, yönetime uyum sağlayan bir görüntü sergilemektedir. Gazete genellikle yayın hayatına başlayacak olan yeni yazarlar için staj niteliği taşımaktaydı. Yazarlar arasında ismi zikredilebilecek olan önemli şahsiyetler bulundurmaktaydı. Bunlar arasında Ahmet Cevdet,” Hüseyin Kazım Kadri, Babanzade İsmail Hakkı ve Ahmet Emin Yalman sayılabilir. Gazete Yayın hayatı sürecinde değişmeyen ilkeler edinmiştir. Bunlar, Türkçülüğü ve Türkçeciliğinin önemi yansıtır yazılar yayınlamaktır. Zamanın dil hususunda ki politikasını ise şu şekilde belirtmiştir. 


“Türk dilinin sadeleştirilmesi Türk köylüsünün kendi diliyle yazılanları 


240 


anlayabilmesi” olarak belirtmiştir. Kullandığı sade, anlaşılır ve açık dil sayesinde 


çoğunluk tarafından benimsenmiştir. Üçüncü olarak Sırat-ı Müstakim (Sebilürreşat) Gazetesi, 14 Ağustos 1324'de Sırat-ı Müstakim adı ile yayın hayatına başlamıştır. 
Kuruluş öncülüğünü ise H. Eşrep Edip üstlenmiştir.*! 11 Temmuz 1324 olan tesis tarihi 43. sayıdan itibaren 2. Meşrutiyet'in ilan tarihi olan 10 Temmuz 1324 şeklinde değiştirilmiştir. Gazetenin kuruluşundaki slogan “Din, Felsefe, Edebiyat, Hukuk ve 


38 Bknz; Kocabaşoğlu-Berke, a. g. e. 5.94; Osmanlı gazetelerinin haber kaynakları daha çok Batı ajans 
ve gazeteleriydi. 

“Nuri Yüce, “Ahmet Cevdet”, İslam Ansiklopedisi, C.2, s.s.55,56; İstanbul'da dünyaya gelen şair, Kaptanpaşa Rüştiyesinde eğitim aldıktan sonra hukuk eğitimleri alarak tahsilatını tamamladı. Bildiği dilller doğrultusunda Tercüman-ı Hakikat gazetesinde görevler aldı. Bu arada Takvim-i Vekayi”de yazılar yazmaya başladı. Sabah, Tarik gibi gazetelerde başmuhabirlik yaptı. IL Meşrutiyet'in 
ilanından sonra yönetimi ele alan İttihat ve Terakki Fırkası'na muhalefet yazılarından dolayı 31 
Vak'ası peşine Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı. Ancak Gazete'ye bulunduğu yerden yazılar göndermeye devam etti. Mili Mücadeleyi destekler yazılar kaleme aldı ve 1935 senesinde vefat etti. 

40 Nesimi Yazıcı, “İkdam”, İslam Ansiklopedisi, C.22, s. s,24,25. 

41 İslam Ansiklopedisi, “Eşref Edip”, C.11, s.s.473,474. Türkistan muhacirlerinden bir ailenin ferdi 
olarak Serez”de dünyaya geldi. Sıbyan Mektebini ve Rüştiyeyi Serez”de tamamladı. Bu süre zarfında da hafızlığını tamamladı. Bir süre din bilgisi ve Arapça dersleri aldıktan sonra İstanbul'a giderek Mekteb-i Hukuk”a yazıldı. Aynı sürede medrese derslerine de devam etti. II. Abdülhamid'in saltanatının son yıllarında artan yenilikçi fikirlere karşı gelmek ve İslam Birliği İdeolojisini yaymak amacıyla dergi yayıncılığına ilgi duydu. Musa Kazım, Mehmet Akif gibi İslamcı düşüncenin önde gelen kişilerin desteği ile Sırat-ı Müstakim dergisini çıkarmaya başladı. Ülkede Meşrutiyet'in ilanının getirdiği etkilerin sürdüğü sırada, dergisinde Türkçü ve İslamcı düşüncelere geniş yer verdi. 
Osmanlı Devleti'nin Dünya Savaşına girmesi ile birlikte İttihat ve Terakki yönetiminin fikirlerine karşı mücadeleye girdi. Bu yüzden Sebilürreşat ismi ile devam eden dergi 1916 ve 1918 senelerinde yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. Savaşın sona ermesi ile birlikte İstanbul'da tekrardan yayın hayatına başlayarak, başta Abdullah Cevdet olmak üzere “Garpçılık”” taraftarları ile tekrardan mücadeleye devam etti. Eşref Edip daha sonra gazetesini Kastamonu'ya giderek 1920 senelerinde çıkarmaya devam etti. 


ulumdan bahis haftalık dergidir.” ifadesini 50. sayısından itibaren “Siyasiyattan ve bilhassa gerek siyasi ve gerek ictimai ve medeni ahval ve şunün-i İslamiyyeden bahseder.” ifadesi eklenmiştir. Sırat-ı Müstakim”in yazı kadrosunda Mehmet Akif (Ersoy), Ahmed (Naim Babanzade) vs. isimler yer almıştır. Dergi 183. sayısından itibaren isim ve felsefesinde değişikliğe gitmiştir. Sebilürreşat ismi ile yayın hayatına devam etmiştir. 183. Sayısında yayınlanan yeniden çıkış sayısında derginin “İslam âleminin uyanması ve yükselmesi için çalışmayı en mukaddes görev olarak” belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda da İslam ülkelerinin akıbetini yakından takip ederek haberler yayınlamıştır. Meselelerin çoğu İslam âleminin geleceği ve bu hususta yapılması gerekenler olarak o yayınlanmıştır. Kuruluşunda siyasi yapılanmalara karşı uzak bir tutum sergileyen dergi, 1911 senesinden itibaren bu tavrını değiştirmiştir. Devlet organları ile paralel bir yayın hayatı sergilemiştir.” 
İttihat ve Terakki'nin denetimi altında çıkan ve bu cemiyetin fikirlerini yayma ekseninde yayın yapan gazetelerden ilki olan Tanin Gazetesi, Hüseyin Cahit (Yalçın)*” tarafından 1 Ağustos 1908/31 Ekim 19 18 tarihleri arasında yayın 


yapmış bir gazetedir. Gazeteyi çıkarma fikri, İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i 


Umumi üyesi Hüseyin Nazım (Kadri) ve Tevfik Fikret'ten” gelmiş, daha sonra 


42 Adem Efe “Sebilürreşat”, İslam Ansiklopedisi, , “C.36, s.s.251,253. 

“3Ömer Faruk Huyugüzel, “Hüseyin Cahit (Yalçın)”, İslam Ansiklopedisi, C. 43, s.s. 300, 301.Balıkesir”de Doğdu. İlk ve Ortaöğrenimi Serez ve İstanbul'da tamamladı. Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra Maarif Nezareti”nin birçok bölümünde çalışmaya başladı. IL Meşrutiyet'in ilanı ile İttihat ve Terakki safında hareketli bir siyasi savunuculuk ve harekete katıldı. 1 Ağustos 1908'de Tanin gazetesinin kurulunda yer aldı. Bu sırada yapılan seçimlerde İstanbul Mebusu seçildi. Aynı dönemde yazıları ile girdiği tartışmalar ile büyük yankı uyandırdı. 1. Dünya Savaşı sırasında Malta'ya sürgün edildi. Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve Mustafa Kemal'in vefatına kadar, Atatürk'e ve İnönü Hükümetlerine yönelttiği sert eleştiriler doğrultusunda İstiklal Mahkemesinde 2 defa yargılandı. 

44 Nurettin Albayrak, “Hüseyin Kazım Kadri” İslam Ansiklopedisi, C.18, s.s. 554,555. İstanbul 
Beylerbeyinde Dünyaya geldi. İlköğrenimine Beylerbeyi Sıbyan Mektebinde başladı. Daha sonra Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini Kazandı. Daha sonra İzmir İngiliz Ticaret Mektebinden mezun oldu. 1902 senesine kadar çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra, 1902'den 1908 Meşrutiyet'in ilanına kadar resmi görevde çalışmadı. Tanin Gazetesinin kuruluşunda yer aldı. İttihat ve Terakki Cemiyetin Hükümete gelmesi ile kendisine teklif edilen görevleri reddederek kabul etmese de daha sonra Sinop Mutasarrıflığından diğer birçok göreve atandı. 1. Dünya Savaşı senesinde ailesi ile birlikte Beyrut'ta bulundu. Bu sırada Arapça ve Farsça derslerine ağırlık vererek Türk Lügatine katkıda bulundu. 

“Abdullah Uçman, “Tevfik Fikret”, İslam Ansiklopedisi C.41, s.s.9,13:24 Aralık 1867'de İstanbul Aksaray'da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Öğrenimine Aksaray'da Mahmudiye Rüştiyesinde başlayan Mehmet Tevfik, 93 harbi sırasında Rumeli'den gelen muhacirlere verilmesi üzerine Mekteb-i Sultani”ye kaydoldu. Bu okulun onun şahsiyeti üzerinde etkisinin olduğundan bahsedilir. 1888'de birincilik ile okulu bitirdikten sonra Babıali Hariciye Odasında göreve başladı. 
Ardından verilen maaşın azlığı nedeniyle buradan ayrıldı. 1896 başlarında Servet-i Funun dergisinde yer aldı. 1905 senesinde babasını ve kız kardeşini acı bir ölüm ile kaybetmesi, Tevfik Fikret”i ruhsal açıdan zorladı ve inzivaya çekildi. 1908 Meşrutiyet'in ilanı bu süreçten çıkarak Tanin'in kuruluşunda yer aldı. Ayrıntılı bilgi için İslam Ansiklopedisi “Tevfik Fikret” Abdullah Uçman, C.41, s.s.9,13. 
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Hüseyin Cahit (Yalçın) nı da aralarına alıp yayın hayatına başlamıştır. Kısa bir süre sonra Hüseyin Nazım Kadri'nin ve Tevfik Fikret'in gazeteden ayrılması ile bütün sorumluluğu Hüseyin Cahit (Yalçın) üstlenmiştir. İttihat ve Terakki'nin fikirlerine inanan ve büyük destek veren, Hüseyin Cahit (Yalçın), yazılarında cemiyetin politikalarına paralel yazılar kaleme almıştır. Gazete, 31 Vak'ası ile ağır darbe alıp kesintiye uğramasından sonra yayın hayatına 3 ayrı devrede neşretmeye devam etmiştir.” 

Tasvir-i Efkâr Gazetesi, Yunus Nadi'nin başyazarlığı yaptığı, Osmanlı Devleti'nde yayınlanan dördüncü gazetedir. 27 Haziran 1862'de ilk yayını yayınlamıştır. İlk sayısında Şinasi tarafından kaleme alınan bir yazıda devletlerin devamının yönettikleri toplulukların devamına, güçlü olmaları ise ülke ahalisinin iyiliği ve faydası yolunda gereken tedbirlerin alınmasına bağlı olduğu, toplum halinde yaşayan insanların neyi istedikleri ancak fikirlerinin tercümanı olan gazetelerden öğrenilebileceği, bu sebeple her medeni ülke için lüzumlu olan gazete çıkarılması hususunda daha önce de çaba gösterildiği gibi bu defa Tasvir-i Efkâr 


isimli bir gazete çıkarıldığı duyurulmuştur.” 


“Ömer Faruk Huyugüzel “Tanin “, İslam Ansiklopedisi, C.39, s.s. 565,567. 
47 Nesimi Yazıcı “Tasvir-i Efkâr”, İslam Ansiklopedisi,”, C.40, s.s.138, 140. 
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1. BÖLÜM 
XX. YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ 


1.1. OSMANLI DEVLETİ'NİN I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ 
DURUMU 


XIX. yüzyıl Avrupalı devletlerin güçlendiği ama aynı zamanda Osmanlı Devleti”nin en müşkül durumunu yaşadığı çağdır. Bu çağ boyunca Osmanlı Devleti birçok gelişmeye sahne olmuştur. Devlet, yeni birtakım yapı içerisine girmiştir. 
Kurulduğu andan itibaren devletin her alanında uyguladığı yönetimler, yerini Avrupa menşeli yönetim anlayışına sürecini beraberinde getirmiştir. Yıllardır hüküm süren hanedanlıkta, yönetim değişmiş devletin başına İttihat ve Terakki (Birlik ve İlerleme) yönetimi gelmiştir. * Devletin bu yıllarında yönetimde değişiklikler ardı sıra sıralanmış, beraberinde yeni birtakım uygulamalara yer verilmiştir. Yine devletin bu yüzyılda I. Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte oluşan olaylar silsilesi de yakın tarihin önemli gelişmeleri arasında yerini almıştır. Savaşın sonunda Mondros Mütarekesi'nin (30 Ekim 1918) imzalanmasıyla birlikte devletin yıkılması sonucu, ülke yeni bir oluşum içerisine girilerek Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti (29 Ekim 1920) kurulmuştur.” 

Osmanlı Devleti'nin bu yüzyılda karşı karşıya kaldığı gelişmeler şunlardır. 
1865 senesinde İstanbul'da “Genç Osmanlılar Cemiyetini” kuran zümre, Babıali”ye 
karşı harekete geçerek yönetimi eline almış, Meşrutiyeti ilan etmişlerdir.” 
Meşrutiyet'in ilanın ardından gelen yönetimsel boşluklardan ve yapılanmadaki karışıklardan faydalanan Avrupalı devletler, hareketlenmeye başlamıştır.”! Bir de bu 


dönemde Avusturya-Macaristan”ın, devletin içinde bulunduğu Meşrutiyet sürecinden 


“Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. II, Çev. 
Mehmet Harmancı, E Yayınları, İstanbul, 2010, s.11. 

* İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s.6. 

“Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler (1876/1938), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,2016, s.121. 

51 Yılmaz Kızıltan, “I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis-i Mebussan-ı” Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, C.26, S.1(2006), s.s.253,256. 
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faydalanarak Bosna Hersek-i işgal etmesi üzerine bu bölge elden çıkmıştır. Ardından Avusturya-Macaristan 5 Ekim 1908'de ülkeyi kendi topraklarına kattığını ilan etmiştir.” Devletin iç politikada yaşadığı huzursuzluğun boşluğundan yararlanan Avrupalı Devletler bu sefer ülkeye daha fazla nüfuz kanalları bulmaya çalışmışlardır. 
Avrupalı Devletlerin, Osmanlı Devleti'ne yaptığı sosyal ve siyasi baskı Tanzimat Fermanı'nın (3 Kasım 1839) ilanıyla başlamış, beraberinde gelen Islahat Fermanıyla 
(18 Şubat 1856) devam etmiş, son olarak ise Meşrutiyetin (23 Aralık 1876) ilanıyla daha da sıklaşmaya başlamıştır. Yıllar sonra Meşrutiyet ikinci kez ilan edilmiş (24 Temmuz 1908), 1909 senesinde Meşrutiyetin yıldönümünde bir karşı hareket gerçekleşmiş, karşılıklı görüşlerin birbirlerine ithamlarında artış gözlenmiştir.” 
Kesimlerin hareketlerindeki şiddetlenmeyle birlikte 31 Mart Vakası gerçekleşmiş, II. 
Abdülhamit (21 Eylül 1842/10 Şubat 1918) tahtan indirilmiştir.” Volkan Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi (1879/6 Nisan 1909) öldürülmüştür.” IL Abdülhamit'in tahtan indirilmesiyle birlikte ülkede köklü değişiklikler meydana gelmiştir 

Devlet, Jön Türk Hareketi, Meşrutiyet derken siyasi açıdan zor durumda kalmıştır. XX. yüzyıla girmeden her alanda aldığı yenilgilerle birlikte ekonomik yönden de zayıflamaya başlamıştır. 29 Eylül 1911/18 Ekim1912 İtalya'nın Trablusgarp'a olan işgaliyle devlet muharebe alanında kendini bularak yenilmiştir. 
971911 senesinde İtalyanlara karşı Trablusgarp Savaşı'nda yenilmesi”, 1912,13 yıllarında Balkanlarda (8 Ekim 1912/18 Temmuz 1913) almış olduğu yenilgilerle””kaybedilen toprak parçalarının sayısı artmıştır. Balkan ülkelerinin 


devlete karşı bu girişiminde önemli olarak sayılabilecek etkenlerden biri, İkinci 


52 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi C. 11, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s.218. 

53Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner, İletişim Yayınları, İstanbul,2018, s.119. 

5 Zürcher, a. g. e., s.122. 

55 Zürcher, a. g. e., s.100. 

56 Mustafa Güncü, Zeki Bey Suikastı ve Basın, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2015, s.35. 

“Bknz. Karal, a. g. e. , s.286; İtalya, Osmanlı Devleti'ne 28 Eylül 1911”de bir ültimatom göndererek, 

Bingazi’de dahil olmak üzere şehirlerin kendilerine bırakılmasını talep etmiştir. Osmanlı, toprak 

bütünlüğünün sağlanması için savaş olmamasını isterken, İtalyanların saldırısı arasında kalmış ve 18 

Ekim 1912'de savaş yenilgi ile sonuçlanmıştır. Savaşın sonunda Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara 

bırakılmıştır. 

58 Karal, a. g. e. , s. 286. 

59 Karal, a. g. e., s. 349. 

60 Bknz. Karal, a. g. e. , s. 349;Trablusgarp yenilgisinden sonra başlayan Balkanlardaki iç 

karışıklıklar, devleti I. Dünya Savaşına götüren son noktalardan biri olmuştur. Avrupalıların 

geçmişten gelen hırs ve öfke ile birlikte Türkleri Balkanlardan atma politikası, Balkan Savaşları 

doğrultusunda gerçekleşmiş bulunuyordu. Osmanlı'nın Trablusgarp'ta almış olduğu yenilgiden 

faydalanmak isteyen Balkan Devletleri, birleşerek Osmanlıya karşı hareket başlatmışlardır. Bu 

hareketin sonucunda Balkanlar da Osmanlı'nın elinden çıkmış oluyordu. 
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Meşrutiyet hareketinin doğurduğu fikirlerdir. Bunlar, Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılıktır.9! Bu fikirler Osmanlı Devleti'ne darbe vuran etkenler arasında olarak görülmektedir. ©. 

Gelinen bu durum devletin siyasi alanda yalnızlaşmasına ve I. Dünya savaşına girmesine neden olmuştur.”” Osmanlı Devleti siyasi alanda kaldığı bu yalnızlaşma doğrultusunda İngiltere , Fransa, (Yunanistan, Bulgaristan gibi devletlerle birlikte ittifak görüşmeleri yapmaya başlamıştır.””Devletin İngiltere ile yapılan ittifak görüşmelerinde İngiltere”nin başlarda izlemiş olduğu devletin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçerek, saldırgan bir tutum sergilediği 


gözlenmektedir.“ Bulgaristan, Osmanlı aleyhine topraklarını genişletme yoluna 


6 


gitmiştir.“ Özellikle Rusya'nın kışkırtmasıyla birlikte Osmanlı Devleti ve 


devamında Sırbistan Karadağ, Yunanistan bloğu oluşturularak bir saldırı gerçekleşmiştir.97 

Yunanistan tarafına yönelindiğinde,1878 Berlin Kongresi'nden itibaren dış ilişkilerde sorunlar yaşamaktaydı.“ I. Dünya Savaşı'na yaklaşıldığında ise Milliyetçilik akımının getirdiği fikirlerle birlikte Yunanistan silahlanarak hareketini sürdürmeye devam etmiştir.”” Yunanistan bu yüzyıla oldukça zor şartlar altında 


girmiştir.” Başbakan Elefterios Venizelos (23 Ağustos 1864/18 Mart 1936), ülkenin 


6) Ünal Acar “Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları ve Günümüze Yansımaları” Türkiyat Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.2(Ağustos 2019) s.417. 

“2 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul,2018, s.s.94,97 

63 Karal, a. g. e., s. 355. 

64 Güncü, a. g. t, s.s. 24,26. 

65 Ü, Gülsüm Polat, “I. Dünya Savaşı'nda Müttefiklerin (İngiltere/Fransa) İskenderun Çıkarması Planı 
ve İkinci Çanakkale Korkusu” Akademik Bakış, C.7, S.14,2014, s.s. 22,24. 

66 Ayşe Eryaman, “Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Türk-Bulgar İlişkileri”, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009, s.5. 

“Bknz, Eryaman, a. g. t., s. 3 Osmanlı Devleti'nde 1908”de Meşrutiyet ilan edildikten sonraki özgürlük ortamında Bulgarlar bağımsızlığını ilan etmiş, Osmanlı Devleti de tazminat karşılığında bu devletin bağımsızlığını kabul etmiştir. Ancak Bulgarlar bu girişimden, Osmanlı Devleti”ne karşı genel tabloda zorlayıcı bir tutum sergilemiş olsa da Dahiliye Nazırı Talat Paşa(1 Eylül 1874/15 Mart 1921) ve Halil Beylerin(1882/20 Ağustos 1957) Sofya seyahati olumlu sonuçlanmış, Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında “İttifak ve Dostluk Antlaşması ” adında gizli bir antlaşma imzalanmıştır. 

“Ali Fuat Örenç, “Berlin Kongresi Sonrası Osmanlı-Yunanistan Hudut Müzakerelerinde Ege Adalarının Askeri Durumu” Dergipark, s.s.168,172. 

“Ahmet Köksal, “1897 Türk-Yunan Harbi'nde Trabzon Redif Taburları” Karadeniz İncelemeleri Dergisi,2018, 8.247. 

70 İsmigül Çetin, “Osmanlı Kaynaklarına Göre Yunanistan'ın I. Dünya Savaşına Girişi” Karadeniz 
Araştırmaları Dergisi” S.59, 2018, s.170; Yönetimdeki birçok sorun Yunan Hükümeti tarafından iyi yönetilememiştir. Bakıldığında kırsalda bir azalma ile birlikte kentli nüfusta artış gözlenmiştir. 
Birçok kesim haklarını koruma altına almak hususunda örgütlenmeye başlamıştır. Ülke, ekonomik ve sosyal olarak bu olaylara maruz kalırken, diğer bir yandan yeni bir başkan ile karşı karşıya kalmıştır. Başbakan Elefterios Venizelos ülkenin yönetimine gelmiştir. Başa geldiği andan itibaren ülkenin askeri kanadını güçlendirmeye yönelik girişimlerde bulunarak büyük yatırımlar sağlamıştır. 
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yönetimine gelmiştir. Venizelos, Selanik”i, Girit'i ve Ege adalarını alarak hem yüzölçümlerini genişletmiş hem de Megali İdea düşüncesini doğurmuştur.” Savaş başladıktan sonra ilk etapta tarafsız kalmayı düşünen Yunanistan ilerleyen süreçlerde “Megali İdea” düşüncesiyle devam etmiştir. Osmanlı Devleti'ne karşı İtilaf safında yerini alarak görüşmelerini olumlu olarak sonlandırmamıştır.”? 

Son olarak Osmanlı Devleti'nin Fransa ile yaptığı ittifak görüşmelerine bakıldığında Fransa'nın I. Dünya Savaşı başlayana kadar Osmanlı Devleti'ne tutumu daha çok toprak bütünlüğünün korunması yönünde olmuştur.” Ancak devletin Balkan Savaşları”ndan sonra aldığı yenilgilerle birlikte, devletin parçalanmasına yönelik faaliyetlerinde artış olduğu gözlenmektedir.”* Ancak İttihat ve Terakki yönetimi Fransızlardan bir ümit olduğunu geçmişten gelen ilişkiler doğrultusunda yorumlamıştır.” 1914 senesinin baharında Ahmed Cemal Paşa(6 Mayıs 1872/21 Temmuz 1922) ve Fransa arasında ittifak görüşmeleri gerçekleştirilse de çıkan sonuç, devlet ”in savaş sonunu kadar tarafsız kalmasının ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek herhangi bir saldırıda bulunulmayacağının sözüdür. 7” 

Osmanlı Devleti'nin, Avrupalı devletlerine İttifak isteği ile gittiği süreçlerde, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi devletlerin emelleri, ülke üzerinde çoktan belirlenmiştir. Avrupalı devletlerin asıl amaçları, Osmanlı topraklarını kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalar ile bölüşmek olmuştur. Avrupalı devletler kendi menfaatleri doğrultusunda diğer devletler ile ilişki kurarak kendilerine bir harekât planı çizmeye çoktan başlamışlardır. Ancak, bunu yapabilmenin önündeki 


engel I. Dünya Savaşı'nın başlaması olmuştur. 
1.2. OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞA GİRMESİ VE RUSYA 


Dünya Savaşı hem Osmanlı Devleti hem de Çarlık Rusya tarihi açısından 


dönüm noktası olarak değerlendirebileceğimiz bir olaydır. 1. Dünya Savaşı ile 


71 Çetin, a. g. m., s. 171 

"Nilüfer Erdem “Yunan Tarihçilerin Gözüyle 1930 Türk- Yunan Dostluk Antlaşması ve Venizelos”un Bu Sürece Katkıları” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.23, 2009, s. 100. 

73 Salih Tunç “I. Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yakınlaşma Girişimleri: 
Fransa/ Türkiye Dostluk Cemiyeti ve Cemal Paşa”nın Paris Seyahati” OTAM, S.25, 2009, 183 

“Bknz. Tunç, a. g. m., ., s. 187;Bilinmelidir ki XX. yüzyılda Fransa, Osmanlı devletinden birçok açıdan yarar elde etmiştir. Osmanlı Asya”sının önemli bir bölümünde ekonomik ve siyasi kurumları mevcuttur . 

75 Tunç, a. g. m . s, 186. 

76 Tunç, a. g. m., s. 187. 
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birlikte, altı asırlık Osmanlı Devleti'nin yıkılma süreci gerçekleşmiştir.”” Mondros”? 

Mütarekesi”nin imzalanmasını ardından ise İtilaf Devletleri geçmişten gelen Sevr 

planları” dâhilinde ülkeyi işgale başlamışlardır.“9 Çarlık Rusya”sında savaşın 

etkileri de Ekim Devriminin gerçekleşmesine neden olmuş ve devrim sonrası, 

Romanov Hanedanın yıllardır hüküm sürdüğü Çarlık yıkılmıştır. 

Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasının çeşitli ekonomik, siyasi ve askeri nedenleri mevcuttur. Örneğin, 1789 yılında Fransa'da başlayan Milliyetçilik hareketinin dünya devletlerine sıçraması geç olmamıştır.”” Çok uluslu milletlerin bu fikirden kaçmaları uzun zaman almamıştır. Ancak dünya savaşına giden asıl önemli hususlardan biri de, 1 Eylül 1870 yılında Sedan Savaşı ile Almanya ve İtalya'nın birliklerini kurmaları ve devletlerarası ilişkilerde yer almak için girişimlerde bulunmaları, güçler dengesini büyük ölçüde degiştirmiştir.”” Yeni bir dengenin kurulması ise Avrupa”da yeni blokların ortaya çıkmasına ve bunların birbirleriyle çatışmalarına temel sağlamıştır. Ancak savaşı başlatan asıl olay, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahttı Franz Ferdinand”ın, 28 Haziran 1914 günü Saraybosna”yı ziyaretinde bir Sırp milliyetçisi olan Principe tarafından öldürülmesidir.”” Veliahdın öldürülmesiyle Dünya Savaşı başlamış oldu. Ancak bu, savaşın başlaması için sadece beklenilen bir girişimdi. Savaşın nedenleri otuz kırk yıl öncesine dayanmaktadır. Öyle ki Avrupalı büyük güçlerin nüfuslarını artırmaya yönelik emperyalist girişimleri, emperyalist emellerle dolu beklentiler, devletleri iki kutba ayırmış ve olası savaş beklenir olmuştu. 

Suikast karşısında Avrupalı devletlerin savaşa karşı tutumu şu şekilde ilerledi: Avusturya”nın tepkisi sert oldu. Beraberinde Sırbistan”a ağır bir ders vermeye karar verdi ve bir savaşı da göze aldı.“ Yalnız, işe Rusya'nın karışacağını bildiğinden Almanya”nın durumunu öğrenmek istedi. Almanya ise, buhran genişlese bile 7'Oral Sander, Anka”nın Yükselişi ve Düşüşü, İmge Kitabevi, Ankara, 2016, s.317. 

”“Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, s.3. 

Sayan Ulusan “Şark Meselesinde Sevr”e Türkiye” CTTAD, VII/18, 19, (2009 Bahar Güz) 5.8.236,237; Osmanlı Devleti'ni “Şark Meselesi” olarak gören Avrupalı Devletlerin, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak, ezelden beri uygulamak istedikleri Türkleri Orta Doğudan atma planlarının tamamıdır. I.Dünya Savaşının bitmesi ile birlikte temellerinin atılmaya başlandığı, ancak köklerinin 18 Ocak 1818 Paris Barış Konferansına dayandırıldığı, haklı saydıkları işgal girişimleri. 

“Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Yayınevi, İstanbul,1996, ss. 20,21. 

81 Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2017, s.126. 

82 Sina Akşin, Kısa 20.Yüzyıl Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018, s.s.11,12. 

83 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 1, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2014, s.s.16. 


84 Karal, a. g. e. s. 355. 
85 Armaoğlu, 20. Yüzyıl..., s. 95. 
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Avusturya'nın yanında yer alacağını kesin olarak bildirdi.89 Almanya'nın desteğini sağlayan Avusturya, 23 Temmuz 1914'de Sırbistan'a 48 saat süreli sert bir ültimatom verdi. Çok ağır isteklerde bulundu. Sırbistan, Rusya'nın desteğini sağladıktan sonra 25 Temmuz'da verdiği cevapta, bu isteklerin bir kısmını kabul etmiş, kabul ettiklerini de kaçamaklı bir kabule bağlamıştır.” Bunun üzerine Avusturya aynı gün Sırbistan ile diplomatik münasebetlerini kesti ve 26 Temmuz'da Sırbistan'ın seferberlik ilân etmesi üzerine devlete hazırlanma fırsatını vermemek için, 28 Temmuz'da Belgrad”ı bombardıman ederek savaşa başladı." 

Almanya, Bismarck-Schönhausen Kontu ve Lauenburg Dükü, Otto Von Bismarck(1 Nisan 1815/30 Temmuz 1898) ile birlikte büyük bir güç oluşturmanın getirmiş olduğu güvenle bu emperyalist savaş sonrası kendine pay çıkarmak istedi.“ 
Avusturya'yı desteklemeye karar verirken, Uzakdoğu'da ağır bir yenilgiye uğrayan Rusya'nın, durumunu henüz düzeltemediğini ve bir savaşı kolaylıkla göze alamayacağını hesaplamıştır. Almanya 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş açtı. 

İngiltere, Almanya'nın siyasi birliğini sağladıktan sonra gelişen ekonomisinin dünya pazarlarını ele geçirmesinden ve askeri yönden güçlenmesinden endişelenmekteydi. Bu süreçlerde Almanya, 1890”lardan sonra izlediği politika doğrultusunda Güneydoğu Avrupa ve Ön Asya'yı etkisi altına almış, Afrika ve Uzakdoğu'da da girişimlerde bulunmaya başlamıştır.” Böylece Almanya, İngiltere için, denizlerde güçlü bir rakip olurken Avrupa'da da dengeyi bozan bir güç haline gelmiştir. İngiltere, Almanya'nın güç ve etkinliğinin azaltılmasını istiyordu.” 
İngiltere, adasının güvenlik sınırı olarak kabul ettiği kıyılarında gelişen olaylar üzerine, Üçlü İtilaf içerisindeki müttefiklerine katılarak ve 4 Ağustos 1914”te Almanya'ya savaş ilan etti. 

Fransa, ise yanı başında güçlü bir Almanya'nın varlığından endişelenmekteydi.”” Bir diğer yandan, Almanya'dan intikam almak ve Alsace-Lorraine”i yeniden topraklarına katmak istiyordu. Bu sebeplerden dolayı, olası bir 


savaşta müttefikleriyle birlikte Almanya”yı parçalamanın hesabı içindeydi. Almanya, 


86 Armaoğlu, a. g. e., s. 97. 

87 Armaoğlu, a. g. e., s. 98. 

88 Armaoğlu, a. g. e., s. 99. 

“Mahmut Akkor, “1. Dünya Savaşında Çeşitli Ülkelerdeki Türk Esir Kampları” Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, 2006, s. 4 

90 Armaoğlu, a. g. e., s.s. 33,36. 

91 Akkor, a. g. t., s. 4. 

> Akkor, a.g.t., s. 4. 
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31 Temmuz 1914”te, Fransa”ya da bir ültimatom vererek, olası bir Alman-Rus 
savaşında takınacağı tutumu sormuştur. Fransa, ise buna kesin bir cevap vermeyerek seferberlik kararı almıştır. Bu doğrultu da Almanya, 3 Ağustos”ta Fransa”ya da savaş ilan etti. Böylece Almanya, çevresindeki iki büyük devlete aynı anda savaş açmış bulunuyordu. * 

Ruslar ise bu dönemde geçmişten gelen Boğazlara hâkim olma ve İstanbul'u ele geçirme arzularıyla birlikte savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Anadolu'nun Kuzeydoğu sınırında saldırıya başlamışlardır.” Bu bölgede Osmanlı-Rus sınırı (Yeşilköy) ve Berlin Antlaşmalarıyla saptanmış bulunuyordu. Sınıra göre Batum, Ardahan ve Kars da Rusya'da kalmaktaydı. Rusya'nın Kafkasya'dan Osmanlı Devleti'ne yönelmiş olduğu ve 1. Dünya Savaşı'nda da yönelteceği savaşların amacı da üç aşamalıydı.”” Ruslarda, Almanlar gibi savaşın kısa süreceğine ve sonucun Avrupa”da alınacağına inanmaktaydılar. Rus Başkomutanlığına göre İstanbul”a giden yol Berlin”den geçmekteydi. Nitekim aniden Osmanlıların savaşa girecekleri kuşkusunun başlaması üzerine Kafkas ordusuna önem verilmeye başlandı.””Yani dünya Savaşı'nın başlarında Rusların Kafkasya”da önemli kuvvetleri yoktu. Rus birlikleri, Kağızman”dan hareket ederek sınırı aştılar ve Zivin, Doğu Beyazıt ve Diyadin”i ele geçirdiler.”” Ancak, Çanakkale Cephe Mücadelesinden sonra yardım bulamayan Çarlık Rusya, ekonomik alanda son büyük darbeyi yemiş oldu ve iki iç savaş yaşadı. Şubat 1917 ve Ekim 1917”de gerçekleşen bu iki hareket sonucunda başa gelen Lenin “in hükümeti, savaşa karşıydı.”” Bu yüzden hükümet Avrupalı devletlerle (Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı ile) hemen barış antlaşması imzalamaya girişti. I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Bolşevik İhtilali ve hemen akabinde imzalanan 3 Mart 1918 tarihli Brest Litovsk anlaşmasını imzaladılar.” 

Osmanlı Devleti savaş başladığı süreçte tarafsızlığını ilan ederek kendisiyle bir ittifak yapmaya yanaşmamış olan Üçlü İtilaf Devletleri tarafından şiddetle 


desteklendi. 7” Bu konuya özellikle Rusya çok fazla önem vermekteydi. Osmanlı 


93 Akşin, Kısa 20. Yüzyıl...s. 67. 

94 Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016, s.59. 

95 Ural, a. g. m. s. 74. 

96 Ural, a. g. m., s. 74. 

97 Ural, a. g. m., s. 75. 

98 Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi, Kronik Yayınları, İstanbul, 2018, s. 125. 

* Halil Bal “Brest Litovsk Antlaşmasından Sonra Türkiye ve Ermeniler” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü” s.s. 26,27. 

100 Akşin, a. g. e. ...s. 61. 
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Devleti”nin tarafsız kalması demek, Rusya”nın savaş boyunca müttefikleri tarafından Boğazlar yoluyla yardım sağlanabilmesi anlamına geliyordu. Bu sebeple İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti”ne savaş boyunca tarafsız kalması için birçok önerilerde bulundular.(9! Osmanlı Devleti ise tarafsız kalmasına karşılık olarak kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege Adalarının kendisine geri verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesi teklifinde bulundu.!9? Ancak başta İngiltere olmak üzere diğer devletler bunu kabul etmeye yanaşmadı." Bu durum Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya daha da yaklaştırdı. Almanya ise, Osmanlı Devleti'nin savaşa hemen girmemesini istememekle birlikte savaştan sonra herhangi bir yardım göremeyeceğini de belirtti.'** Osmanlı Devleti, Almanya'nın sürekli devam eden baskıları karşısında, mali durumunun yetersiz olduğu bahanesini ileri sürdü. 
Almanya ise, 11 Ekim 1914'te gerekli yardımın yapılacağı teminatını verdi.'95 
Babıali, Alman Askeri Heyeti Başkanı General Liman Von Sanders”e(17 Şubat 1855/22 Ağustos 1929) ordusunda komutanlık verdi. Türk Donanması Karadeniz'e açıldı ve 28-29 Ekim 1914 gecesi Rusya'nın Odesa ve Sivastopol gibi limanlarını topa tuttu. Böylece de Osmanlı Devleti fiilen savaşı girmiş oldu. !0 

Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil olmasının birçok sebebi mevcuttur. 
Öncelikle, Trablusgarp, Balkan Savaşları, Bosna Hersek'in kaybedilişi gibi toprak kaybetmesi, devleti bu bölgeleri tekrardan kazanma olasılığının olabileceği düşüncesine kaptırdı. Yıllardır arka arkaya gelen kayıplar devleti siyasi arenada yalnızlaştırmıştı, devlet bu yalnızdan çıkmak pahasına savaşa girmek zorunluluğu hissetmeye başlamıştır.“ Yine İttihat ve Terakki Fırkasının içerisinde Alman yakınlaşmasının uygun olabileceği düşüncesi belirginleşmiştir. İlerleyen süreçlerde ise savaşı Almanya”nın kazanacağı fikri ağır basmaya başlamıştır. Ayrıca devletin, savaş öncesi Avrupalı devletler ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alınamayınca, Osmanlı Devleti kendini bir nevi Almanya”nın kucağına bırakmak zorunda kaldı. '““Zaten devlet, İngiltere ve Fransız baskısından kurtulmak istiyordu. 


Bu yüzden bir süre sonra kendini bir bloğun içerisine attı.” Devlet kendini bir blok 


101 Akşin, a. g. e. ...s. 63. 

102 Özçelik, a. g. m., s. 229. 
103 Özçelik, a. g. m., s. 229. 
104 Akkor, a. g. t. s.s. 5,6. 

105 Akkor, a. g. t., s. 10. 

106 Shaw, a. g. e. s.s. 370,373. 
107 Akkor, a. g. t. s.7. 

108 Akkor, a.g.t., s. 8. 

10 Akkor, a.g.t., s.10. 
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içerisine yerleştirdikten sonra birçok cephede mücadele vermek zorunda kaldı. Ve savaş gücü birçok alana bölündü. ""Birçok toprak parçası bünyesinden kopmuş bulundu. "Savaşın sonunda, imparatorluktan milyonlarca insan hayatını kaybetti. 
Avrupa'nın siyasi haritası tamamıyla değişmek zorunda kaldı.""? Devletin, savaşı kaybeden tarafta yer almasından dolayı şartları ağır olan 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. "" Bu antlaşma ile Anadolu Sevr'i uygulama yolu açılmış bulundu. 1/“ 

Mondros Mütarekesi”nin imzalanmasının ardından ülkenin işgaline başlayan İtilaf Devletlerine karşı ilk karşı koyma yine Osmanlı subaylarından olan, Milli Mücadeleyi başlatanlar Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi isimlerden geldi. Haksız yere imzalatılan ve işgallere başlayan devletlere karşı 
Anadolu topraklarında bir milli mücadele başlatıldı. Milli Mücadele sonunda 29 
Ekim 1923 “de Cumhuriyet ilan edilerek Anadolu toprakları üzerinde Bağımsız bir 


Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. !!5 


10 Bknz. İttihat ve Terakki firkasının uyguladığı politikalar doğrultusunda kendini savaşın içerinde 
bulan devletin, büyük hayaller barındırdığı da göze çarpmaktadır. Özellikle İttihat ve Terakki liderlerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Enver Paşa'nın( 22 Kasım 1881/4 Ağustos 1922)Turan ülküsü fikri bu savaşa girmekte önemli bir yer oluşturmaktadır. Recai Coşkun “Türk Aydınlanma Girişimi Olarak Turancılık Hareketi: Özgünlüğü ve Günümüze Yansımaları” Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Nisan 2016, 5.221, s.s. 5,6. 

! Akkor, a. g. t., s. 32. 

? Zafer Toprak, İttihat Terakki ve Cihan Harbi, Kaynak Yayınları, İstanbul,2016, s.25. 

3 Akkor, a. g. t. s. 31. 

4 Rahmi Doğanay,” Millî Mücadele Döneminde Türkiye, Sovyet Rusya ve İtilaf Devletlerinin 
Kafkas Politikaları” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.19, S.12, Elâzığ 2009, s.s. 
280,281. 

115 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yayınları, İstanbul, 1996, s.s.50,51. 
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2. BÖLÜM 
RUS DEVRİMİ VE OSMANLI BASINI 


XX. yüzyılla birlikte hızla gelişen ve değişen yaşam koşullarının getirdiği gelişme ve ardından gelen rekabet ortamı, Avrupalı devletlerin toprak paylaşımını getirecek ve bir savaşa neden olacaktır. Bu hususta sermayenin ve kapitalizmin 


toplumları ve devletleri şekillendirmesi geç olmayacaktır. Nitekim böyle de oldu.'!© 


Sermayeler ve emek gücü büyüyerek; işçiler, çağın getirdiği fikirler ile bilinçlendi."/” 


Kitlelerin önünde Fransız İhtilali'nde mevcut bulunduğu gibi bir karşı koyma, mevcuttu. Ancak bu karşı koyma eylemi Fransız İhtilalinde bireyin kendi eşitliği üzerine odaklanmışken, Ekim devriminde sınıfların hakları ve özgürlüğü üzerine dönüşmüştür.""” Bu yüzden Ekim Devriminin getirdiği fikirler bir yandan devrim endişelerinin her yanı sardığı, diğer yandan değişimin beklendiği ve yaşandığı bir çağ meydana getirmiştir. 


Eski takvime göre 7 Kasım 1917,” yeni takvime göre ise 25 Ekim 1917'de 


(Petersburg)'?9 Modem tarihin en önemli olaylarından biri sayılan Ekim Devrimi!?! 


Romanov Hanedanın ülkeyi monarşi sistem ile yönetmesinin yanı sıra, yıllardır süren sorunlara karşı bir devrim olarak gerçekleşmiştir. Bolşeviklerin girişimiyle başlayan bu hareket sonucu monarşi devrilmiş, ülke, Vladimir İlyiç Lenin 
önderliğindeki Bolşeviklerin yönetimi altına girmiştir. 23 

Çarlık Rusya”sını Ekim Devrimine götüren sebepleri keskin tarih ve hatlar ile 


çizmek mümkün değildir. Ancak, bu süreçte kimi kırılma noktaları önemli yer 


116 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018, s.s.389,392. 

117 Edvvard Hallett Car, 1917 Öncesi ve Sonrası, Çev. Begüm Adalet, Birikim Kitapları, İstanbul, 
2017, s. 11. 

118 Hallett Carr, a. g. e., s. 36. 
119 Gerçekte o dönemde Rusya”da Jülyen Takvimi kullanılmaktadır. Jülyen Takvimi şu an kullanılan 
yeni takvime göre 13 gün geridedir. Bu yüzden Romanov Hanedanının sonunu getiren olaylar bugün kullanılan takvim tarihi ile Mart 1917”de gerçekleştiği halde Şubat Devrimi olarak adlandırılır. Benzer durum Osmanlı İmparatorluğu içinde geçerlidir. Osmanlılar Rumi 15 Şubat 1333(28 Şubat 1917)'ten sonraki günleri ve 1333 senesinin son iki ayını takvimden atarak Rumi Takvim ve Gregoryen Takvim arasındaki farkın on üç gününü ortadan kaldırmışlardır. 

DöFaulkner, Halkların..., s.13.Faulkner, Dünya Savaşında önce Petersburg, 1914-24 arasında Petrograd, 1924,91 arasında Leningrad, günümüzde Petersburg ismi ile bilinmektedir. 

121 Devrim Kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için Bknz, Hallett Car, a. g. e. s. 10, Car, Devrim 
kavramı, çağdaş tarihtekini yerini 17.yy. gerçekleşen İngiliz Devrimi ile oluşmuştur. Anlamı, karşı koyma, hoşnutsuzluk, siyasi ve toplumsal dönüşüm demektir. 

122 Alexander Rabınowitch, Devrime Doğru, Çev. Serpil Pehlivan, Yordam Kitap, 2014, İstanbul, s. 
26. 

'3Geoffrey Swain, Rus Devriminin Kısa Tarihi, Çev. Mert Büyükkarabacak, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 203. 
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kaplamaktır. Bunları söylemek konunun anlaşılması için uygun olacaktır. Bu sebepler kategori edilecek olursa Ekonomik sebepler, Siyasi Sebepler ve Kültürel sebeplerdir. 

Siyasi Sebepler: Romanov Hanedanlığının, halktan kopması en önemli etkenlerden biridir. Çar Nikolay Aleksandroviç Romanov(18 Mayıs 1868/17 Temmuz 1918) ile belirginleşmeye başlayan, halkın taleplerine cevap verilmemesi, halk ve çarlığı ayrıştıran önemli bir etkendir.!24 Romanov hanedanının başına geçtiği andan itibaren yetersiz görülen II, Nikola beklenileni karşılayamıyor, yönetimde etkin rol alamıyordu. Yine Çar II. Nikola”nın yönetimde etkin olamaması ve Çariçenin Aleksandra Fyodorovna(6 Haziran 1872/17 Temmuz 1918) etkisi altında kalması da halktan uzaklaşmasına sebep oldu.” /kdam Gazetesi ,IL Nikola'nın ve eşinin şahsiyetine dair şu satırlara yer veriyordu: 

“... Sabık Çar yumuşak seçileli gevşek iradeli bir zat idi. Uzun müddet validesi Danimarka prenseslerinden Fyodorovna Petersburg her işe karışır ve nüfusunu icra ederdi. Hatta bu kadın bir aralık eski tabir mucibince valide kâfi idi. Dünkü çar muhtelif emraz ile bilhassa bazı aleli dimaile ile de malul bulunuyordu. Bundan başka kendisinin bir takım etrafında daima cinciler papazlar bulundurduğu meşhurdur. Bu kabul-i işaz arasında geçen de İngiliz sefirinin vaka-i katlinde dâhil olduğu Rasputin "de zikir olunuyor. Rusya 'da bu muharebe esnasında Çar zaaf ile itham olunuyor. Ve harbde inat ve ısrar taraftarları felaketin bütün esbabını II. Nikola'nın payı olarak görüyordu. ”129 

Gazete, çariçenin II, Nıkola üzerinde ne derece etkisinin olduğunu vurgulayarak, Çar”ın yönetimden ne denli uzak olduğunu belirtmiştir. IL Nıkola'nın ülkeyi yönetmedeki eksikliği ve şahsı üzerinde Grigori Rasputin(21 Ocak 1869/30 Aralık 1916) gibi birtakım din adamlarının yönlendirmesi ile Rusya'yı yönettiği biliniyordu.'27 Bu durumu Tanin Gazetesi: 

“... Rusya memleketi kendilerine birer çiftlik ittihaz etmiş olan Rus zadegânından (aristokrasi) ibaret olmakla beraber daha düne kadar bunların 


başında en çok şöhret almış bir papaz bulunmakta idi. 


124 Tunç, Lenin Dönemi..., s.s. 19,22. 

125 Faulkner, a. g. e. s. 27. 

İkdam, 17 Mart 1917. 

177 Faulkner, a. g. e. s. 27; Faulkner, Grigori Rasputin; İmparatorluk Rusya’sı deyimi ile “deli keşiş”. 
Çariçeye yakınlığı ile bilinen ve Beyaz Sarayda etkin rol alan din adamı. Çariçenin Hemofili hastası oğlunu iyileştirebileceği iddiasıyla Saray’a girmiş, Çariçenin en yakın akıl hocasıdır. Ayrıca, bir keşiş olan Rasputin’ nin öldürülmesi ile gelen haberlerde ile birlikte Çariçenin daha fazla etkisinde kaldığı kendini daha çok belirgin etmiştir, kitleler Çar”a karşı daha sert bir tutum takınmıştır. 
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Karilerimiz(okuyucularımız) bu mazlum papazın kim olduğunu tabi tahmin ederler: “Rasputin” ...muhafazakaran veya hürriyetperveran fırkasının ma” erkdnından Rusya yı idare eden “Mazlum Kuvvetler” deb bahs ederken diyor ki bu mazlum kuvvetler Rasputin 'den neş” et ediyor. Duma ve Şuray-ı Hükümet en nihayet Rusya”nın ve mevcudiyetini tehdit eden seyyiata karşı sesini yükseltmelidir. Hükümet temellerinden sarsılmıştır efendiler. Çare, giderek Rasputin 'in Rusya siyaset-i dâhiliyesine karışmaktan artık men” edilmesini rica etmek mecburiyetindeyiz” "8 
Diyerek, Rasputinin Çarlık üzerindeki etkisi aktarılıyordu. Hükümetin bu şahıs üzerinde yaptırımlarının artması gerektiğini vurgulamaktadır. Sabah gazetesi, ise “Rusya'da Buhran” adlı başlıkla hem ülkenin durumunu aktarmış hem de Rasputin "in öldürülüşüne yer vermiştir. 
“Dün gelen telgraf nameler Rusya'daki vaziyeti bir derece daha tevzih ediyorlar. Ve gelen tebdilatın her şeyden ziyade rahip (Rasputin “in)katli ile alakadar olduğunu gösteriyorlar. Uzun uzadı izaha hacet yoktur ki, bu katl vakasının ehemmiyeti zatında degil delalet ettiği siyasi cereyan ve siyasi ihtilaflardadır. Dün de anladığımız gibi Rusya ahvali dühiliyesi pek müsellim karışık bir şekildedir. Halkın her sınıfı arasında Rusya'da bundan evvel misli görülmemiş derece derin ve umumi bir galeyan vardır. Bu esnada çarın gözdesi Rasputinin Duma azasında ve Petersburg kibar alemine mensuplar tarafından katl edilmesi çarlığın zor bir dereceye girdiğine ve şiddetli tezahürat göstermeye başladığına bir emare teşkil eder. Netice itibariyle haizi tesir olmuş olmasıyla bu sukutun hakiki manası Rusya'da ihtilallerine bir vaziyet hüküm sürdüğü ve efkâr-ı umumiyeye hâkim bir kuvvet mevcut bulunmadığıdır. İsmi bu kadar mühim mesele ve vakalara karıştırılan Rasputin in kim olduğundan gazetemiz kısmi mahsusunda bahsedilmiştir. Bu garip adamın hikayesi hem Rusya'da bugün mevcut vaziyetin mahiyeti hem de Rusluk âleminde hüküm süren siyasi ve içtimai mevazına ve buhran-ı istidadının derecesini göstermeğe vasıta olabiliyor. Rasputin 'in katli Petersburg halkı tarafından meserretkerane(mutluluk) bir suretde telakki edilmiş, ahali niyazulerde çarın marşını çaldırarak nümayişler yapmışlardır. 


Buna mukabil çarın itimat-ı mahsusunun haiz olan dâhiliye nazırı, çarın 


128 Tanin, “Rusya'da Mazlum Kuvvetler. ”22 Mart 1917. 
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arzusuyla katillere karşı şiddetli tedbirler ittihaz etmiştir. Demek ki Rus istibdat taraftarları Rasputin 'in katl etmek suretiyle mevcudiyetlerini gösteren ihtilalcilere boyun eğmenin ve açıktan açığa mücadeleye girişmek azmindedirler. ”!29 

Gazete, Çar ailesine yakınlığıyla bilinen, Rus halkı tarafından eleştirilen din adamı Rasputinin, Çariçe aracılığıyla Çar'ı etkisi altına aldığına değinmiştir. Gazete Rasputini, Çar'ın yaptığı girişimlerde etkisinin olduğuna inanılan bir din adamı olarak aktarmıştır. 77 Din adamının öldürülüşünün bir siyasi olay olduğu, Çar'a gözdağı vermek niyetiyle ayaklanmacılar tarafından gerçekleştirildiğini, İstibdat taraftarlarına da verilmiş bir cevap olarak düşünüldüğü yorumunu yapmıştır. 

Siyasi sebeplerin arasındaki diğer bir etken, Rus- Japon savaşından itibaren 
çalkantılı bir sosyal, siyasi ve ekonomik hayattan ülkenin geçmesidir. Devletin 1906 
senesine geldiğinde yarı demokratik bir mecliste yine yarı demokratik olarak anayasal sistemi uygulamaya koyması tepkilerin başlangıcı sayılabilir.'3! Ancak bu, Duma ve anayasanın hükmünde, işçi ve köylü sınıfının temsil hakkının yok denecek kadar az olması sorun teşkil etmiştir.” Yine Rus-Japon savaşının getirdiği yenilgilerle birlikte ortaya çıkan “Kanlı Pazar” girişimi ayrı bir etkendir. Kanlı Pazar, Çar'a taleplerini iletmek isteyen silahsız işçilerin üzerlerine ateş açılması sonucu milyonlarca kişinin ölümü olarak bilinir. Bu olay çar ve halk arasına büyük set koyan bir girişimdir.!? İşçiler, kendilerine verilen haklar da düzeltme talep ederken, bir diğer taraftan verilen hakların yetersizliği konusuna da yer verilerek talepler sıralanmıştır.”” Ancak bu girişim sadece ana devrimin kılık değiştirmiş görüntü imajını vermekle kalmış, kitlelerin dağınıklığı ve plansızlığıyla sonuçlanamamıştır. 
Çar girişimin ses getirmeyeceğini bildiğinden kitleleri dikkate almamıştır.'35 Kanlı Pazar olayından sonra Çar, bir takım reformist hareketlerde bulunarak göstermelik 


yapılanma yoluna gitmiş olsa da bu yeterli olmamıştır. Bu olaydan sonra, yasadışı 


T9Sabah “Rusya'da Buhran” 13 Ocak 1917. 

9Sabah, 4 Ocak 1917. 

131 Swain, a. g. e. s.s. 36,39. 

132George Vernadsky, Rusya Tarihi, Selenge Yayınevi, Çev. Doğukan Mızrak, Egemen Ç. 
Mızrak,2019, s. 324. 

133 Edward Hallett Car, Lenin”den Stalin”e Rus Devrimi (1917-1929) Çev. Levent Cinemre, Yordam 
Kitap, İstanbul, s. 48. 

B4Geoffrey Hoskıng, Erken Dönemden 21.yy. Rusya ve Ruslar, Çev. Kezban Acar, İletişim Yayınevi, İstanbul, s.s. 501,502. 

BöVernadsky, a. g. e. s. 330. 
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devrimci örgütler”?! gün yüzüne çıkmaya başlamış, köylere ve şehirlerin en ücra köşelerine kadar yapılanmalarını sürdürmüşlerdir."”7 Çarlık Rusya”sının uyguladığı yönetim anlayışına karşı bir tepki niteliği taşıyan bu ayaklanma sonuçlanamamış olsa bile yönetim sarsılmaya başlamıştır. Ekim Devrimine gelindiğinde ön devrimi gerçekleştiren Rus işçiler ve köylüler bunlardan birçok pay çıkarmıştır. Lev Troçkinin (7 Kasım 1879/21 Ağustos 1940); 

“1905 olayları 1917”deki iki devrimin önsözüydü, yani hem şubat hem de 

Ekim devrimlerinin girizgdhıydı. Bu önsözde bir dramda bulunması gereken 

tüm unsurlar mevcuttu fakat piyes o sene tamamlanamadı. ” “9 Sözü olayı 

özetlemektedir. 

Rus halkı, ülkede ilerlemenin kaydedilmediğini görmekteydi. Çarlık yönetiminin baskıcı tutumu halkta gerginliğin artmasına sebep olmuş, talep edilen ihtiyaçların karşılanmaması konusu da hareketi temellendirmiştir."3? Ancak ülkede devrim mi yapılmalıydı yoksa reforma mı gidilmeliydi? Bu sorunun cevabı nettir.!“ Rus işçi ve köylüleri isteklerini devrimden kana kullandılar. Artık kitleler küçük grev hareketlerine başlamışlardır. Grev dalgası ilerleyen süreçlerde büyümüş ve çevre kentlerden grevlere katılım hızla yayılarak, radikalleşme başlamıştır.!*! 1906-1907 senesinden sonra ise grevlerin kültürel, siyasi ya da ekonomik olarak hangi temelle ortaya çıktığını kestirmek zor bir hal almıştır. 

Siyasi sebeplere örnek verilecek diğer önemli etkenler arasında, Çarlık Rusya'sın çok fazla çeşitlilik gösteren bir alana ve ırklara mensup olması yatmaktadır." Yıllardır hüküm süren Romanov Hanedanı saltanatını, fedailere ve rahiplere dayandırmak ile birlikte farklı ırkların farklı güçlerine de dayandırmıştır. 


Farklı milletleri içerisinde barındıran Rusya'da, 1860'dan sonra gelen Rus 


“Bknz. Boochin, a. g. e. , s. 129 1905 yılı ile başlayan grev ve yeraltında örgütlenme dönemi, 1916 

yılına gelindiğinde her huzursuzlukta halkın sokağa çıkıp Çar'a karşı girişimi ile hareketlendi. Artık 

işçi ve köylüler grev ile yüzleşmişledir. Öyle ki St. Petersburg Moskova gibi şehirlerde 1905 

senesinden sonra bütünüyle genel greve aktif olarak katılanların 700.000”den fazlası demiryolu 

çalışanı, 50.000 Hükümet çalışanları ve devamında binlerce farklı sınıfta çalışan kitlelerden oluşmaya 

başladı. 

37 Kezban Acar, “1905 Rus Devriminin Genel Bir Değerlendirmesi” Divan Disiplinleler Arası 
Çalışmalar Dergisi, C.13, S.24, s.s. 90,91. 

138 Mehmet Ö. Alkan, Y. Doğan Çetinkaya, 1917 Rusya'da Devrimde Devrim, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul 2018, s.71. 

9 Baytal, a. g. m., s. 2,3. 

140 Rex A Wade, Rus Devrimi 1917, Çev. Ergin Özler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018, s.s. 30,31. 

141 Edward Hallett Car, Bolşevik Devrimi 1, Metis Yayınları, Çev. Orhan Suda, İstanbul, s.s. 40,60. 

12 Bknz. Yıldırım Koç, Rus Devrimi ve Savunması, Teori Dergisi, Mart,2007, s.1, Batıda Polonya 
ile Baltık denizi, Doğuda Pasifik Okyanusa, Kuzeyde kuzey kutbuna Güneyde Orta Asya'ya varan bir alana sahipti. 
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şovenizmi, devlet içerisinde milletlere yaşam ve söz hakkı tanımıyordu.' Milliyetçi fikirlerin artmasıyla birlikte, milliyetçi akımlarda ortaya çıkmaya başlayınca Ruslaştırma politikası daha etkin olmaya başladı.” Farklı milletlerin dillerini ve dinlerini yerine getirememesi tepkilerin artmasına neden oldu. Rus dilinin tek dil olarak kabul edilip milletler arasında uygulanmaya başlaması kitleler arasında gerilimi artıran bir diğer etken olmuştur. Rus İmparatorluğu”nun bu tavrına karşı milletler arasında ayrılıkçı ilk hareket Polonya”da meydana geldi. Ancak beklenilen olmadı.” 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise milletler arasında hareket artmaya devam etti. Girişilen bu hareketlenmeye gelen müdahalenin sert olmasıyla birlikte kitleler daha fazla öfkelenmeye başladılar. Ancak bu yönde Ruslaştırma politikası da aynı şiddetle devam etti.'“© Çarlık Rusya”sının uyguladığı baskıcı Ruslaştırma politikası Türk milletlerine uygulandığı gibi Yahudilere, Finlilere ve Lehlilere de uygulandı. Milletler çarlığın bu zulmünden kurtulmak amaçlı çareler aramış, kimi Hristiyan ve Yahudi topluluklar örgütlenmeye başlamışlardır."”7 
Ekonomik Sebeplere söylenecek arasında ilk olarak: Rusya'nın, köylülere ve işçilere bağlı bir tarım ülkesi olmasıdır.” XIX. yüzyılla birlikte bir takım sanayi hamleleri geliştirmiş olsa da bu çağdaşlarına ve ülke nüfusuna yetecek oranda değildi. “”Çağdaşlarının gerisinde bulunmaktaydı.”” Öyle ki, çevre ülkelerde hemen hemen kölelik kalkmış olmasına rağmen Çarlık Rusya'sında 1861'e kadar devam etmişti."İ! Keza yıllardır ardı ardına girilen savaş ve zorlu kış şartları altında geçen seneler, halkın daha fazla zorlanmasına sebep olmuştur. Temel ihtiyaçlar listesinin başında yer alan yiyecek ve giyecek sıkıntısının yaşanması durumu daha da güçleştirmiştir. Çar'ın bu zor şartlara çare bulunmaması halkta öfkeye neden olmuş, işçiler ve köylüler kitleler halinde Petrograd ”ta gösterilere başlamıştır. Gösteriler ve grevler ise çıkarılan gazeteler ile desteklenmiştir. 2 1905 Rus-Japon savaşından itibaren süre gelen savaş ekonomisinin artması da ülkede huzursuzluğa sebep 


13 Selim Öztürk “Çarlıkta Ruslaştırma Siyaseti ve Sovyet Sonrası Dönemde Ruslaştırmadan Geriye 
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6 Gündüz, a. g. m. s. 6. 

141 Nadir Devlet, Millet ile Sovyet Arasında, Başlık Yayın Grubu, İstanbul, 2011, s.s.27,35. 
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olmuştur."”” Savaşın yükünün daha çok işçi ve köylü sınıfının sırtına yaslanması kitleleri hareketlendirmiştir. Son olarak, Rusya”nın 1. Dünya savaşına girmesi son dönemeç olmuştur. Savaşa yurtseverlik heyecanıyla giren Çarlık Rusya, ilk etapta Polonya'nın bir kısmındaki toprakları ele geçirmesiyle birlikte iyi başlamışsa da, 
1915 sonbaharına gelindiğinde kayıplar vererek geri çekilmeye başlamıştır. Çarlık 
Rusya”sı Osmanlı Ordusu'nu yok edip Boğazlara ve İstanbul'a hâkim olma düşüncesiyle Doğudaki ambarlarını doldururken, Petrograd'daki kitleler “ekmek” sloganları ile hareketleniyordu.!* Ancak boğazların kapalı olması sebebiyle 
ekonomik yardımın gelmemesi durumu ordu içerisinde daha da şiddetlendirmiştir. 5 
Bu süreçte İngiltere ve Fransa”nın, Almanya”yı mağlup etmek maksadıyla, Osmanlı Devleti”ni bir an evvel yenip Rusya”ya yardım yolunu açmak için Çanakkale sırtından bir harekata geçmeleri de başarısız olunca Rusya”ya da yardım gönderemediler.!9 Tanin Gazetesi 3 Ocak 1917 tarihinde “Bir Rus Gazetesinin Yardım İsteği” başlığı ile Rusya”nın girmiş olduğu blokta olan devletlerden İngiltere ve Fransa”nın, yardımına gitmesi gerektiğinden ve Rusya”nın karşı devletlerden gelen bir küçük müdahaleye dahi uzun vaade de dayanamayacağından söz ediyordu. 
Tanin Gazetesi tarafından İngiltere ve Fransa”nın acil yardım etmesinin söz konusu olduğu üzerinde duruluyordu.”” Mecvut bu sorunda huzursuzluğu doyurmaya yetmiştir. 8 Batılı Devletler Rusya'nın yıpratılmasını istiyor ancak yenilmesini istemiyordu. Bir plan dâhilinde Ruslara yardım yolunu açmak istediler, ancak başarılı olamadılar." 1917 yazına gelindiğinde durum Çarlık Rusya'sının istediği gibi gitmiyordu. Temmuz ayından başlayarak hükümet ve Bolşevikler orduyu kendi yanlarına çekebilmek için girişimlerde bulunuyordu. Bu karışıklık ortamında ordudaki askerler Eylül'e doğru savaş alanını bırakarak isyancılara katılıyordu. Bu konuda İkdam Gazetesi Rus Ordusunun Vaziyeti hakkında: 

“... Rus Ordusunun vaziyeti: Orduyu herkes kendi tarafına telb etmek için 

ordu üzerine birbirine galeyan bümayin mütalif icrai tesis etmektedir. Ordu 


büsbütün bir kararsızlık içerisinde bulunuyor. Umumiyet ile hâsıl olan karara 


153 Yaşar Baytal, “Osmanlı Basınında 1917 Bolşevik İhtilali” Hıstory Stuties, C.10, S.5,2018, s.s. 2,3. 
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İsmail Köse “I. Dünya Savaşının Gizli Antlaşması: İstanbul ve Boğazların Rus Çarlığına Bırakılması” BİLİG, S.89, 2019, s.s. 4,5. 

156 Kodaman, a. g. m. s. 66. 

157 Tanin, “Bir Rus Gazetesinin Yardım İsteği.”3 Ocak 1917. 

155Ahmet Tunç, “Lenin Dönemi (1917/1924) Sovyet Rusya'nın Kafkasya ve Azerbaycan Politikası” İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalı, Malatya, 2014, s.s. 18,19. 
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göre, ordunun mübeyyin bir hattıhareket ve prensibi yoktur. Hükümet-i Muvakkata ve zabtu raptını temin ettire bilmek için ordu üzerinde tazyike icra eylemektedir. Amele asker fırkası ise orduya demokrat fikirleri telkin etmeye itmek ile iştigal eylediğinden ordunun daha ziyade bu firkaya mutana 
olduğunu hükmedebiliyor. 160 
Deniliyor. Bu karışıklık ortamında ordunun bir plan yapmadan hareket etmesinin savaşın seyrine olumsuz etkileri ele alınıyordu. Ayrıca cephe içerisinde hastalıklar sonucu askerler rahatsızlanıyor, askeri güç azalıyordu. Ordunun durumunun kötüye gidiyor olmasını dikkate almayan Çarlığın savaşa devam etme arzusu işleri daha da zorlaştırmıştır. Senenin sonuna doğru çoğu Rus askeri esir düşmüş, milyonlarca asker ölmüştür.”) 1917”de Rus ordusunun durumu öyle vahim bir hal almıştı ki, Mareşal Fevzi Çakmak”ın(12 Ocak 1876/10 Nisan 1950) durumu şöyle açıklıyordu; “...1916-1917 kışında Ruslar Doğu Anadolu ve Kafkas cephesinde 100 bin kayıp vermişlerdi. Buna rağmen takviyelerle bu cephedeki Rus askeri sayısı 
250 bini buluyordu.” 1” 
Geçici Hükümet Başkanı Aleksandr Fyodoroviç Kerenski (4 Mayıs 1881/11 Haziran 1970) Hükümeti”nin de bu zorlu koşullara rağmen savaşa devam etme isteğinin olması, ordu içerisinde ve halk arasında tepkilere neden olarak Bolşevik İhtilali”nin oluşmasına sebep teşkil etmiştir."”” İkdam Gazetesi, Rusya'da halkın harb istemediğini: 
“Kadetler ve onların reisi olan Milyukov da harb taraftarlarıdırlar. Rusya'da muharebe istemeyen halktır. Bilhassa sosyalistlerdir. Petersburg'da şiddet politikası tertip eden ve hatta bunun için kabineleri istediği gibi oynatan İngiliz sefiridir. Vuku bulan ihtilal birazda İngiltere'nin bilhassa İmparatoriçenin aleyhindedir.”94 Belirtmiştir. 
Halkın savaştan yorulduğunu, siyasi olarak iki kesim oluştuğuna dikkat çekerek, ihtilalin imparatoriçe üzerindeki olumsuz etkileri aktarılmıştır. Ülkede savaş ekonomisine ayrı bir bütçenin ayrılması da sıkıntıyı artıran temel unsurlardan 


olmuştur. Bu yüzden I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ise, St. Petersburg 


160 İkdam, 16 Mayıs 1917 “Rus Ordusunun Vaziyeti.”. 
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163 Alexander Rabınovvitch, Bolşevikler İktidarda, Yordam Kitap, Çev. Nihan Elmas, Hakkı Baş 
güney, Can Saday, İstanbul,2014, s.s. 20,40 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genel bir grev dalgası ile sarsılmıştır. !95 Böylelikle ardı arkası kesilmeyen bir grevler silsilesi de başlamış oldu./”” Bu durumu Tanin “Rus Çarının Şarlatanlıkları” başlığı altında değerlendirmiş, Çar'ın savaşa girmesinin sebeplerini ve bunun doğuracağı etkileri açıklayarak aktarmıştır. "”7 

Kültürel Sebeplere söylenmesi gereken ise, ülkelerin devrime giden yollardan biri aydın sınıfının edebiyat aracılığıyla açtığı kapıdan sızan fikirler çevresinde şekillenir. Rusya'da bu durum ise şu şekilde yol almıştır. Çarlık, I. Petro(9 Haziran 1672/8 Şubat 1725) döneminden başlayarak bir modernleşme yaşamış.!'© 1917'ye gelindiğinde ise aydın kesimler arasında Avrupa merkezli dış fikir akımları yer etmeye başlamıştır.!“? Aydınlar, 1825 yılından itibaren Fransız İhtilali”nin getirdiği milliyetçi ve özgürlükçü akımların farkında idiler. Çar'a karşı kısmi zamanlarda bu fikir doğrultusunda tepkiler yaşanmaktaydı. Ancak çarlığın baskıcı sistemi ve kimseye söz hakkı vermeyen tavrı, aydın kesimi de görünenin daha arkasına itiyordu.!”9 Yeraltı örgütleri şeklinde faaliyetlerini yürüten kesim, daha da aşağılara inmek mecburiyetinde kalarak ya Rusya dışına kaçmış ya da gizli yollarla hareketlerini ülke içerisine sokarak devam ettirmişlerdir. Kimileri fikirlerini Avrupa'dan kaçak yollarla Rus sınırı içerisine sokuyor, kimileri ise farklı isimler ve kimlikler ile aidiyetlerini sürdürüyorlardı. Rusya'daki bu zorlu süreç içerisinde aydın kesim gizlice ihtilal hareketlerini örgütleme yolunu açmaya başladı. Çarlığın kitlelere ve aydın kesimine tutumu, kitlelere örgütlenmenin yolunu da açan meşru bir yol teşkil etmiştir. 7" 

İhtilale sebep teşkil eden diğer hususlar, gözle görülen sosyal adaletsizliktir. 
Halk kesimlere ayrılmıştır. Üretimi ellerinde tutan Burjuva kesimi ile üretimi 


172 


gerçekleştiren köylü kesimi. İşçi, köylü, burjuvazi ve hatta Müslüman 


burjuvaziden söz edilmekle birlikte bunların aralarındaki uçurum açıktır. ! Ülkenin 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ekonomi kolunu oluşturan ağırlıklı olarak köylü ve işçi sınıfıydı. İkdam Gazetesi Rus halkının hangi sınıflardan oluştuğunu: 
“Rusya'da bir yüksek tabaka vardır. Bu çarlığın haliyle muhafazasındadır. 
Bu tabakanın şirazesi makamı saltanattır. Rusya'yı terkip ve teşkil eden arazinin bir kısmı büyük malikâne şeklinde bu asi zadegân sınıfının mülküdür. Her memalikte olduğu gibi müsavatta olmadığından yüksek tabaka avamın pek fevkinde bir mümtazıyken içinde bulunur.Alelade moskof köylüleri, (mir) denilen köy cemaatinin azasıdır. (Mir) efradın hukuk-u tasarruf iyesinin asla tanımaz. Hatta aklına getirmez. Hiçbir kimsenin emlaki hususiyeti yoktur. Arazi-i amme, umum vasıtasıyla zehr edilir. Öteki diğerinin değildir. Bu...(Komünizm) fikri teşebbüsü kâmilen mahvetmiş. İnsanları der gak içtimanin sonuncusuna indirmiştir. Bunun içindir ki Rus köylüsü beşerin en geri kalmış kısmıdır.”17* 

1917 senesine kadar köylüler toplumun çoğunluğunu oluşturmakla birlikte dağınık 
halde ve dar görüşlüydüler. Ancak, zamanla gelişerek okuma yazma öğreniyor ve örgütleniyorlardı.'75 Ancak bu tarihe kadar köylülük, Rusya'da uzun ve soğuk kış aylarının, evlerin içerisinde uyuyarak ve dinlenerek geçirildiği, kış ayının geçmesiyle birlikte Nisan'dan itibaren, durmadan çalışan kısır bir döngüye sahip kitle olarak var olmaktaydı.!79 Ülkedeki üretimin çoğunu karşılayan ancak açlığın ve hastalıkların en çok hissedildiği kesimdi. Çarlık Rusya'sı bu kesime yönelik ihtilalden önce birtakım 
reform hareketleri gerçekleştirmiş olsa da beklenilen hala gelmemekteydi. 1861 
yılında Serflik kaldırıldı. Ancak köylüler yine durumlarını korumaktaydılar. Çarlığın gerçekleştirdiği tarım reformu da beklenileni karşılamadı./”7. Yapılan toprak reformu ile birlikte köylülere haklar verilip kısmi olarak özgürleşme ortamı sağlansa da bu bir süre sonra rafa kaldırılmıştır.7” Ekonomik yaşamdaki adaletsizlik ve adaletsizliğin sınıflar arasındaki keskin belirginliği de Çarlık Rusya'sının sonunu getiriyordu. 


Bütün bunlar göz önüne alındığında bu yüzden Lenin söylemlerinde “köylü 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hareketlerini devrimci nitelikte” olduğu ölçüde desteklediğini beyan etmiştir "” 


devrimi gerçekleştirecek kitleyi köylü ve işçi sınıfı olarak göstermiştir. 18 
2.1. DEVRİMİN GELİŞİM SÜRECİ 


Rusya'nın 1917 yılına birçok sıkıntıyla girmesi, durumları ciddi bir hale getirmiştir. 1861 senesinde serfliğin ilgasıyla birlikte yıllardır süre genel köy komün sistemi çökmüş, köyden kopan topraksız köylüler şehirlere göç etmiştir. Şehirlere gelen kimi köylüler iş bulmuş olsalar da düşük ücretler ile karşı karşıya gelmiştir. 
Keza III. Aleksander Aleksandroviç Romanoff(10 Mart 1845/1 Kasım 1894)” in fabrika işçileri üzerinde işçinin haklarını kısıtlayıcı yaptırımları gerçekleştirmiş olsa da işçilerin sorunları hala devam etmekteydi.!s! Aynı zamanda bir türlü bitmek bilmeyen I. Dünya Savaşının ülke ekonomisinin her alanında hissedilmesi geç olmamış, halkta öfke artarken Çar ve hükümeti sessiz kalıyor, talepleri yerine 


getirmiyordu."82 
2.2. ŞUBAT DEVRİMİ 


Rusya'nın 1. Dünya Savaşın girmesiyle birlikte ocak sonu, şubat başı derken savaş kötü yüzünü göstermeye başlamıştı. Bu gidişatla birlikte Rusya, bir ihtilalin geleceğini şubat ayının başında haber vermeye başlamıştır. Tasvir-i Efkâr Gazetesi, bu durumu : 

“Rusya'da buhran vuku bulacağı evvelden hissedilmekle beraber, bu kadar 

şedid ve inkilabaver olacağı asla tahmin olunamıyor idi. Cereyan-ı Ahval, 

Rusya'da tamamen irticaa doğru gidildiğini gösteriyor. Ordu ve subaylar iki 

yana savrulmuş vaziyette durumun sonuçlanmasını bekliyor.”!83 


Rusya'nın bir buhrana gireceğinin geçmişten gelen huzursuzluk ortamlarından belli 


olduğu, ancak buhranın köklü bir değişime neden olacağının beklenmediğini 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aktarılıyordu. ”” Çarlık subaylarının ve ordunun içerisine düştüğü olumsuz koşullarda 

aktarılıyordu."”55 Ocak ayında “Kanlı Pazar” ın yıldönümünde büyük kitleler 

başkentlerde yerini alırken, bir ay sonra kitlelerin bu kadar talepkâr ve hırslı olacağı sezilmiyordu.!89 Herhangi bir şekilde grev çağrısı yapılmamıştı. Rusya bu süreçte günlük krizler ile boğuşurken!" bu isyan haberi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Sabah 

Gazetesi bu durumu “Rus Buhranı” manşetiyle aktarmıştır. Çarlığın bütün 

uyarılarına rağmen grevlerin devam ettiğini, hareketin büyüyerek ilerlediğini 

bildirmiştir.!88 Devam eden grevlerle ilgili Tanin Gazetesi 6 Ocak tarihinde 

Rusya'da toplanan belli siyasi örgütlerin kolluk güçleri tarafından dağıtıldığını, kötü 

bir durumun yaşanmadığını, ölen ya da yarananların mevcut olmadığını ancak çoğu 

kişinin tutuklandığını haberi veriliyordu.!8? Tanin 12 Mart tarihli yayınında grevlerin ülkenin en ücra köşesindeki yerlere dahi sıçradığını, buradaki işçi ve köylülerin ayaklanmalara katıldığını, ülkede fabrikaların kapatıldığı haberi veriliyordu. “Sabah 

Gazetesi ise hareketin sebebini ; Rus halkının savaşın da getirmiş olduğu ağır yük 

sebebiyle yarattığı tepki olarak ele almıştır. 9! 

Şubat ayına girildikten sonra, Bolşevikler tarafından yapılan planlamada meydana gelen aksaklıklar ve mevsim şatlarının tahmin edileninden daha sert seyretmesi ve Rusya'nın ihtiyacı olan malzemeleri taşıyan araçların da Petrograd'a ulaşmakta zorluk çekmesi, kitleleri harekete geçiren önemli etken oldu./”” Yiyecek malzemelerinin yetersiz yakıt sebebiyle Petrograd ulaşamayan trenlerde kalmasından dolayı kentte uzun vadede yetecek yiyeceğinin kalmadığını, önlerinde büyük bir kıtlık olduğunu düşünmeye itmiştir.”” Dışişleri Bakanı Mikhail Tereshchenko(30 Mart 1886/1 Nisan 1956)”in, 10 Şubat'ta Çar İkinci Nikola'ya çektiği telgrafta, yiyecek sorunun uzun süreçte getirecek sonuçları doğrultusunda bilgilendirmede bulunmuştur : 
184Tasvir-i Efkâr, “Rusya'nın Ahvalinin Vahameti.” 30 Ocak 1917. 
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zorlu ev koşulları ile uğraşmak zorundaydılar. Birçoğu tek başına kalmıştı. Eşlerini-kardeşlerini ya da nişanlılarını ya savaşta kaybetmişler ya da askerlikte bulunuyorlardı. 

188 Sabah,6 Ocak 1917. 

189 Tanin, 6 Ocak 1917. 

190 Tanin, “Moskova'da Fabrikaların Tatili.” 12 Mart 1917. 

1Sabah,4 Ocak 1917. 

192 Çalışkan, a. g. m., 5.3. 


193 Marcel Liebnam, Rus Devrimi: Bolşevik Zaferinin Kökenleri, Aşamaları ve Anlamı, Çev. 
Samih Tiryakioğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017, s.s. 108,109. 
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“... Protopopov”u görevden almazsanız her şey olduğu gibi devam edecek ve üç hafta sonra karşınızda o kadar güçlü bir devrim bulacaksınız ki sizi ve hanedanınızı yeryüzünden silecek. ”9* 
Şubat ortasında şehre gelen yiyecek miktarı, ihtiyacın yarısını kapsamaktadır. 
Caddelerde ekmek kuyrukları artmaktadır.'95 Öyle ki 14 Şubat'ta Petrograd 'da altmış farklı fabrika çalışanları siyasi grev için alanlara inmişlerdir.”” İkdam Gazetesi ihtilalin yayıldığı ve fabrikalara dahi sirayet ettiğinden bahsediliyordu. "720 Şubat'ta kolluk kuvvetleri, yiyecek sıkıntısı çeken kitlelerin isyan teşebbüsünde bulunabileceğini, Bolşevikler ve Menşeviklerin bu yönde hazırlıkları olduğunun farkına varmışlardır.22 Şubat'a geldiğinde Çarlık Rusya'sının en büyük fabrikası denilebilecek Putilov Makine fabrikası çalışanları işleri durdurup, sokaklara dökülmeye başladılar."”) 23 Şubat gününe gelindiğinde kriz, çar ve ailesi dâhil olmak üzere herkesi şaşırtmıştır. Yüksek rütbeden hiç kimse, ne böyle bir şey planlandığını sezmiştir ne de yukarıya böyle bir talep gelmiştir. Bu durumun yaratabileceği sonuçların farkında olanlar, bir isyandan endişeleniyorlardı. Hatta ılımlı sosyalist kesim bile hareketten endişelenerek şu açıklamalarda bulunuyordu. 
Geçici hükümette görev alan Çalışma Bakanı Matvei Skobelev(9 Kasım 1885/29 Temmuz 1938) 

“Kargaşalıklar yağmaya, çapulculuğa dönmeye başladı, bunları bastırmak 

çok gerekli”? diyordu. 
Ancak hiç kimse devrimin bu kadar yakın olacağını düşünmemişti. Hatta Menşevik Nikolai Sukhanov(27 Kasım 1882/29 Haziran 1940) 

“Büyük altüst oluşan Rusya “daki hiçbir parti hazır değildi” 
diye açıklıyor ve arkasından Sosyalist Devrimci Vladimir Zenzinov(29 Kasım 1880/20 Ekim 1953) şu şekilde aktarıyordu: 

“Devrim bizim için büyük bir sürpriz oldu.”299 

Rusya'da şubat ayı ile birlikte greve katılan kitlenin daha genişlemesi Çarlığı tedirgin etmeye başlamıştır. Sabah Gazetesi durumu “Rusya Ahvali” başlığı altında 


aktarmış, meselenin bir ihtilale doğru yol aldığını, hükümet ve grevcilerin karşı 


194 İrem Köker, Onur Erem, “100.Yılında 1917 Dünyayı Değiştiren Devrimlerin Yılı” BBC Türkçe. 
195 Liebnam, a. g. e., 5.108. 

196 Robinovvitch, Devrime Doğru..., s.26. 

İkdam, “İhtilal Yayılıyor-Tefrikalar Başlıyor.” 21 Mart 1917 

198 Wade, a. g. e. s.47. 

199 Liebnam, a. g.e. s.109. 

200Paulkner, a. g. e., s.119. 
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karşıya gelebileceğini belirtmiştir.?”) İkdam, 17 Mart 1917 tarihli yazısında,bir ihtilalin olabileceğini, ihtilalin diğer devletlere sıçrayabileceğinden ve Osmanlı açısından önemli olan hususun bu nokta olduğu aktarılıyordu.? Yine İkdam Gazetesi 18 Mart tarihinde “Bütün Ruslar Ateş ve Kan İçerisinde. 293 adlı manşeti ile ihtilalin ilerleyen süreçlerde ne gibi hususlar doğuracağını henüz tahmin etmenin yetersiz kalabileceğiyle birlikte, mevcut durumun Rusya'yı güçten düşüreceğinin açık olduğu belirtilmiştir. İhtilal fikrinin ordu içerisindeki askerler tarafından benimsenmesinin, Rusya'nın savaş seyrini etkileyeceği söz konusu edilmiştir. 
İhtilalin süreci daha plansız ve sert olmakla birlikte Fransız İhtilali”ne benzetilmiştir. 
Sabah Gazetesi, meydana gelen olayların aktarımında sıkıntı yaşadıklarını, bu durumun sebebinin ise Çarlığın kendi içerisinde uyguladığı sansür olarak aktarmıştır.?”" 

23 Şubat gününe gelindiğinde, kitleler sadece kadınlar günü sebebiyle 
konuşmalar gerçekleştirilecektir.29 Gün, bildiriler ile de son bulacaktı. Ancak böyle olmadı. Hareket, Rusya'nın en ücra köşesinde fabrika işçileri tarafından başlatıldı.?0” 
Ekmek talepleri ile sokağa dökülen işçilere, yine kentlerden ve ücra kasabalardan 


207 


gelen köylüler destek verdi. 24 Şubat günü sabahında, kitleler dağılmıştı, 


yetkililer hareketin son bulduğunu düşünseler de sabah erken saatlerde Fabrika işçileri başta olmak üzere kitleler harekete geçmişlerdi. Nevski Bulvarı kısa sürede kitleler ile dolmuştu.“ Hatta Troçki yıllar sonra ele aldığı yazısında Şubat hareketini: 
“Disiplinden geriye sadece ince ve şeffaf bir kabuk kalmıştı ki bu da her an kırılabilirdi. Subaylar aceleyle birliklerini kalabalıktan uzaklaştırmaya yöneldiler ve göstericileri dağıtma fikrinden vazgeçip, onların şehir 


merkezine ilerlemesini engellemek için Kazakları bir bariyer şeklinde yolun 


karşısına dizmeye koyuldular. Ama bunun bile yardımı olmadı...” 299 


201Sabah, 2 Şubat 1917. 

İkdam, “Rus İhtilali ve Çar'ın İstifası”. 17 Mart 1917 

İkdam, “Bütün Rusya Ateş ve Kan İçerisinde”. 18 Mart 1917. 

204Sabah,3 Şubat 1917. 

205 Wade, a. g. e. 5.48. 

206 Wade, a. g. e., s.50. 

207 Liebnam, a. g. e., s.110. 

208 Catherine Evtuhov, Rıchard Stıtes, 1800”den İtibaren Rusya Tarihi (Halklar, Efsaneler, 
Olaylar, Güçler), Çev. Ahmet Cevdet Aşkın, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,2018, s.307 

20 Faulkner, a. g. e., s.123. 
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Şeklinde aktarır. 24 Şubat günü iş bırakmanın genele yayılacağı belirginleşir. 
Fabrikalarda işçiler yoktur, küçük dükkânlar kepenk kapatmışlardı.?!9 Tramvaylar çalışmıyor, gazeteler yayınlanmıyordu. Öğlene doğru kitlelerin harekete geçmesi ile birlikte caddeler dolmuştu.?! İşçiler bu sefer gelecek müdahaleye karşı tedbirlerini almışlardı. Asker, kadın, çocuk ve üniversiteli olmak üzere herkes meydanda yerini almıştı. Askerlerde artık halkın tarafına geçmişlerdi.2'? Hükümetin karşı karşıya kaldığı kitle açlık ve sefalet ile boğuşan kendilerinden, ailelerinden bir kesim idi.?!3 
Orduda Çar'a ve emirlerine karşı bir itaatsizlik gözle görülür hale gelmişti.?'* Hatta Troçkiye göre devrimin gidişatını ve sonucunu belirleyen asıl husus ordunun içindeki tavırlarda yer alan kırılmadır.?!5. 

Kitlelerin durumunda, kolluk güçlerinin karşı koyma tutumunda daha saldırgan bir hal aldığı gözlenmiştir. Kitleler kadın erkek ayrım olmaksızın herkesi, kolluk güçleri ile çarpışacak şekilde teçhizatla donatmışlardı. Kitlelerin bu harekette kendilerinden emin tutumu polislerde şok etkisi yaratmıştır.2!927 Şubat öğleden sonra ilk saatlerde tüfek ve makineli tüfekler isyancıların eline geçmesinin yanı sıra askerlerin ayaklandığı bir gün olmuştur. ?7Hükümet isyanı bastırmak için bölgeye birlik Oo göndermesine rağmen alaylar ortadan ayrılmış ve haber alınamamıştır.?'“Birliklerin ortadan kaybolması ve ordunun, isyancıların üzerlerine ateş etmedeki çekingenliklerinin en önemli nedeni, çoğu askerin ve kolluk güçlerinin yeni silahaltına alınmış olmasıydı. Birçoğu 1905'de ki hareketlenme içerisinde yer almıştı.2? Hatta 1917 Şubat ayında Kerenski ve Nıkolay Chkheidze”(21 Mart 1864/13 Haziran 1926)yle ile yapılan toplantıdaki bir gözlemci, mevcut işçilerin çok ciddi olduğunu, başlattıkları grevin basit bir ekonomik daralmadan mevcut olmadığını, çözümü basit gözüken yiyecek sıkıntısının giderilmesinin sorunu ortadan kaldırmayacaklarını dile getiriyorlardı. Tanin Gazetesi de 6 Şubat Moskova, Petersburg ve Odesa gibi kentlerde meydana gelen huzursuzlukların sebebine dair 


derin bilgiler aktarmış, Rusya'da nasıl olacağı bilinmese de bir ihtilalin ve 


0 VVade, a. g. e., s.51. 

! Wade, a. g. e. s.53. 

? Evtuhoy, Stites, a. g. e. s.307. 
3 Wade, a. g. e., s.53. 

4 Stites, a. g. e. 5.307. 

5 Faulkner, a. g. e. s.127. 

6 Wade, a. g. e., s.54. 

7 Wade, a. g. e. s.58. 

8 Çalışkan, a. g. m. s.3. 

? Wade, a. g. e. s.58. 
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devamında barış yapılmasının giderek güçlendiği düşüncesine yer veriyordu.””” En 

başından itibaren grevlerin politik içgüdüler ve beklentiler ile bağlantılı olduğunu, 

hareketin beklenilen ile sonuçlanmasa dahi geri adım atılmayacağını kararlı ve sakin bir dille açıklamışlardı.2! Sabah Gazetesi ise bu durumun bir ihtilalin habercisi olduğunu Duma yetkililerin dahi karşı koyamayacağını aktarmıştır. Sabah 

Gazetesi ayrıca durumu “Rusya'da Kanlı Müsademeler” başlığı altında Moskova'da 

kitlelerin hareketlendiğini, Çarlığa bağlı kolluk güçlerinin Duma'ya girerek yetkili 

kişileri tutukladığını, bunun üzerine de kanlı olayların vuku bulduğunu yazıyordu.> 

Artık Rusya'nın uzun süredir beklediği devrim gelmişti. Öyle ki devrim bir lider bir grup yönetiminde değil kitlelerin kararlığı ve çoğunluğu ile elde ediliyordu. 
Bu süreçte krize Çar'ın nasıl yanıt vereceği hususunda Duma kararsız durumdaydı. 
Öfkeli kalabalık Hükümetin ve şehrin önemli odak noktalarını ele geçirmişti. Şubat sonlarına doğru sokak çatışmalarının artmasına paralel olarak ordudaki subayların da bu isyancılara katılması Çar ve ailesi başta olmak üzere Hükümet kuvvetlerini zor duruma sokmuştur. Ayrıca Savaş öncesi sanayileşmenin gelişmesi üzerine kırsaldan kente bir göç ile birlikte, toprakta çalışmayı bırakan kesimin artması, Moskova ve Petersburg gibi şehirlere göç dalgasının yaşanmasına sebep olmuş, bu durum kentlerde birtakım değişikliklere sebep olmuştur. Öyle ki erkek işçilerin savaşa katılımı ile birlikte, kadın işçiler var olmaya başladır.22* 

Kitlelerin katılımının bu kadar çok olması ile birlikte kolluk kuvvetlerinin ve ordunun dahi isyancıları desteklemesi?” karşında durumun ne kadar ciddi olduğunu anlayan II. Nikola da can derdine düşerek ülkeyi terk etmiştir.229 Ancak hareketin ilk safhasında İhtilal hareketine polislerin tepkisi ve tutumu İkdam Gazetesi tarafından: 

“...Rusya da polis yerli ahaliye karşı ancak memleketi zapt etmiş ve barbar 

bir müstevliyesin ettiği muameleyi reva görmektedir. Orada halk bir tabaka, 

220 Tanin “Rusya Ahvali Dâhiliyesi. ”6 Şubat 1917. 

221 Geoffrey Swain, a. g. e. s.61. 

22Sabah, 23 Ocak 1917 Gazete 24-25-26-27-28 yayınlı Nüshalarında da buna benzer haberlere yer vermiştir. 

23Sabah, “Moskova'da Kanlı Müsademeler”” 5 Ocak 1917. 

224 Evtuhov, Rıchard, 1800”den İtibaren ..., s.s,297, 298; Devrimin ilerleyen süreçlerinde Bolşevikler 
var olan kadın işçi gücünün, devrimci süreçlerde de yerini almasının gerektiğini savunarak, süreçte aktif katılımcı olmaları yoluna gidildi. İlk olarak geçici hükümette seçimlerde oy kullanılması kabul edilmiş daha sonra da Kadın gazetesi olan Rabotnisa”yı tekrar yayına konulmuştu. Daha sonra Kadınlar arasında Bolşevik kadın militanlar oluşturulmuş bunlar da 1917”ye kadar iki farklı kanatta etkinliklerini yoğunlaştırarak devrimin bir kanadını oluşturmuşlardı. Temmuz'a kadar çoğunluk olamamak ile faaliyetlerini yürüten ve basımı yapılan Rabotnitsa temmuz ayındaki hareketler ile bastırılmış ve kimi kadın Bolşevik aktivisteler tutuklanarak cezaevlerinde yerlerini almışlardı. 


225 Çalışkan,a.g.m. s. 3. 
226 Nimet Kurat, a. g. e. s. 456. 
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memurin bir hassa polis ikinci bir tabakadır. Aralarında karabet bile yoktur. 

İstibdat moskof diyarında adata ince bir fenni mütekâmil bir sanat olmuştur. 

Polis mevkiini idama etmek kesesini doldurmak çarlık nazarında yükselmek 

için daima ve daima ihtilale gizli gizli harekât-ı mualefetkarenenin vücuduna 

muhtaçtır. Rus polisi asayişi istemiz.”””" Ele alınmıştır. 

Böylece ülke isyancıların eline geçmiştir. İkdam bu haberi 3 Mart 1917 
tarihinde verdi. Olayların sadece sokaklarda cereyan etmediğini, Duma'da meselenin tartışıldığını aktarıyordu.””” Ancak haber alma sıkıntılarından dolayı Sabah Gazetesi, 3 Mart'ta “Rusya'nın Ahvali” başlığı altında içerik bakımından olayları aktarmakta yetersiz ve eksik kalındığını haber vermiştir.””” 3 Mart tarihinde Tanin Gazetesi ise, “Rus İhtilali” başlığı altında 

“Petersburg Ahvaline dair haberler mütenakısdır. (Azalan/Eksilen) Sovyetler, 

el-yevm (bugün/bugünkü günde) orada tutundukları anlaşılıyor... Sovyetler 

ihtilal eden ameleye galebe etmişlerdir...Civarındaki köylü ihtilalcılar son derece faaliyet ibraz etmektedirler. Vilayetlerde ihtilal bilumum mühim meraize sirayet etmiştir. Köylüler komiserleri katl etmektedir. ”?! 
diye aktarılıyordu. 16 Marta kadar gazete genellikle Rusya'nın ekonomik sıkıntısından ve Çarlık içerisinde yapılan görüşmelerden haberler aktarmıştır. 

Ardından Geçici bir hükümet hemen kurularak Georgi Yevgenyeviç Lvov(2 Kasım 1861/7 Mart 1925) başkanlığa getirildi.””? Çar IL Nikola”nın istifa edilmesine karar verilmiştir. Ve Çar tahtı bırakmak zorunda kalmıştır. Sabah Gazetesi bu hareketlenme doğrultusunda ise Çar'ın, Duma'yı tatil etmek zorunda kaldığını aktarmıştır.” 15 Mart tarihinde ise Dumanın kapatıldığı aktarılıyordu. * Yine aynı gün verilen haberde Dumanın aniden tatil edilmesinin mebuslar tarafından hoş karşılanmadığı aktarılmış, bu hareketin yaklaşan bir ihtilalin habercisi olduğu 


yönünde yorumlara yer verilmiştir. Sabah Gazetesi, 18 Mart tarihli yazısında, 


27 İkdam, “Kızıl ve Karanlık Rusya: İhtilaller Nasıl Sahneye Konuyor”” 24 Mart 1917, “İhtilal Ateşi 
Büyüyor: Rusya'da Söz Ayağa Düşüyor.” 25 Mart 1917. 

>İkdam, “Rusya'da Duma Meclisinin Kuşatılması.” 3 Mart 1917. 

22Sabah, 6 Ocak 1917. 

29 Sabah “Rus Ahvali” 3 Mart 1917. 

231 Özlem Çolak, “Lenin Döneminde Türk-Rus İlişkileri (1917-1923) Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2010, s.11. 

232 Çetinkaya, a. g. m. 5.33 

233 Sabah, 15 Mart 1917. 

234 Tanin, 15 Mart 1917. 

235Sabah, 7-8-9 Ocak 1917. 
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Dumada ihtilalcilerden oluşan yeni bir kabine kurulduğu haberini vermiştir. 9 Yeni Hükümetin kim olduğu, kimlerden oluştuğu?” Tasvir-i Efkarın aynı tarihli gazete haberlerinde yerini almıştır. Tanin, İhtilalin güçlendiği sırada Duma Meclisinde, Duma Reisinin yaptığı söylevindeki tutarsızlıkları İtilaf Devletlerini över nitelikteki konuşmasının sefirler tarafından alkışlanmasının da tuhaf olduğu aktarılmıştır.?* 
Geçiçi bir hükümetin kurulması Sabah gazetesi de dahil olmak üzere diğer gazetelerden tarafından 16 Mart'a kadar haber yapılamadı. Örneğin Tasvir-i Efkâr ilk haberini 16 Mart tarihinde Çarlık Rusya'sının tahtının sallandığı haberini vererek durumu aktarmıştır. İkdam da ilk kez 16 Mart tarihinde verdi.” Aynı tarihli başka bir haber başlığı altında ise Rusya'da gidişatın kötü olduğundan, devletin ağır bir yük 


241 İkdam Gazetesi tarafından mesele geniş 


altına girdiğinden bahsediyordu. 
tutularak, Rusya'da bulunan birçok millet tarafından Çarlığın ve yönetimin istenmediği, mevcut durumun bu husustan doğduğu aktarılıyordu.””” Tasvir-i Efkar Gazetesi ise, 1905 İhtilalinin sebepleri, süreci, kim tarafından nasıl başlatıldığı ve nihayeti hakkında ayrıntılı bilgiler aktararak bu ihtilalin kıyaslamasını aktarılıyordu.? Gazeteler 16 Mart 1917 tarihli yayınla Rusya'da ihtilal koptuğunu haber vermeye başladı: 
“Viyana 14 Mart: Bir müddetten beri intizar olduğu veçhile Petersburg'da azim bir ihtilal vaka-ı gelmiştir. 12 Duma azasından mürekkep bir heyet-i icra iye teşekkül etmiş ve memlekette bir cümle umuru idaresini ele almıştır. 
Bütün nazar-ı tevkif ve hapis edilen kırk bin kişi ihtilalcilere iltihak etmiştir. 
Duma Hükümet Aleyhinde Şiddetli Nutuklar: Kopenhag 14 Mart: Rus Duma meclisinin 2. Celsesi haricen sukutuna ile ve dâhilen ise gayet şiddetli kurultaylar ile temayüz eylemiştir. Kadet fırkası Reisi, Milyukov Hükümet tarafından takip olunan siyasi şekil ve umumiyetini şiddetli tenkit eylemiş ve şu yolda beyanatta bulunmuştur: Elyevm Rusya harbin son hadsafasında bulunduğundan dâhil memlekette her vakitten ziyade asayişin tekerrür etmesi lazım gelir. Millet dâhili teşkilat vücuda getirmesi emelindedir. Hâlbuki 


hükümet bu hususta hiçbir eser ihtimam göstermiyor. Bütün mesaisini kendi 


236 Sabah, 18 Mart 1917. 

237 Tasvir-i Efkir, “Yeni Hükümet.” 18 Mart 1917. 

238 7 Tanin, “Duma "daki Gülünç Bir Hadise. "Mart 1917. 

239 Tasvir-i Efkâr, “Rus Pay-ı Tahtında İhtilal.”16 Mart 1917. 

İkdam, “En Son Haber: Rusya'da Azim İhtilal Kopmuştur.” 16 Mart 1917. 
241 İkdam, “Rusya'nın İç Yüzü.” 16 Mart 1917. 

İkdam, “Rusya Ahvali Münasebetiyle Bir Etnografya Müzesi.” 19 Mart 1917. 
243 Tasvir-i Efkâr, “7905 Rus İhtilali.”16 Mart 1917 . 
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mevcudiyetinin teminine hars eyliyor. Gerek iaşe ve gerek sair mevat hususunda teşkilat icrasını kendisi için bir tehlike ediyor. Bu sene memleketin iaşesiz teybanı geçen senekine nazaran kat kat fena olmuştur. Bu husus ise her veçhile şayan teessühtür. Herhalde bir gün millet pek vahim vaziyette bulunur. Hükümet”in faydasızlığını ve iktidarsızlığı neticesi olarak millet tarafında ibraz olunan bunca fedakârlıkların ebediyen mahr ve heba olması 
memleket için ilim bir acı tehlike teşkil eder. 2 
Tutuklanan kişilerin serbest bırakıldığı, Hariciye Nezaretine getirilen Kadet Fırkası Reisi Pavel Nıkolayeviç Milyukov(27 Ocak 1859/31 Mart 1943) acil olarak memlekette sukutun sağlanması gerektiği üzerinde durulmuş, bunun harbe etkisi vurgulanmıştır. Tanin Gazetesi mart ayında İngiltere Başbakanının bir açıklamasına yer vererek: 
“Rus İhtilali büyük kan dökülmeksizin vuku “bulmuştur. Yeni Hükümet bütün memlekette, ordu ve donanma tarafından mazhar müzaheret olmaktadır. Yeni Hükümetin müzaif (savunmalı) bir gayretle harbe devam maksad-ı mahsusa ile teşekkül etmiş olduğunu memnuniyetle kayd etmek 


” 25 olarak aktarmıştır. 


lazım gelir. 
Tanin Gazetesi Çarlık Rejiminin son bulma sürecini ise: 
“...Bugün Petersburg'da ahali tarafından bir nümayiş tertip edilmiştir. 
Nümayişçiler, “arazi ve hürriyet isteriz”, “zalimler ve mevkuf erkan-ı sabıka yaşamalıdır” cümlelerini muhtevi kırmızı bayrakları hamil bulunuyorlar 
idi. 6 
Tanin ihtilal sonucu Çar ve ailesinin nasıl tevkif edildiğini de: “...saray kuvve-i muhafazı Çariçe”yi tevkif edecek erbab-ı ihtilale karşı mukavemet (Dayanma/Dayanıklılık) göstermek istemiş ise de erbeb-ı ihtilalin, sarayı top ile bombardıman edecekleri yolunda tehdidatta bulunmaları üzerine kuvve-i muhafaza teslim olmuştur. Çariçe sarayın abluka edilmesini anladığı zaman tesirattan (Üzüntü) ağlamıştır...Kendisi bütün dostları 


tarafından terk edilmiştir. Yanında hasta oğluna bakacak bir tabib bile 


bulunmuyor.” Aktarmıştır. 


2 Sabah, “Petersburg İhtilali '16 Mart 1917. 

245 Tanin, “Lyord George'nin Beyanatı. ” 22 Mart 1917. 
246 Tanin, “Rus İhtilali. ”25 Mart1917. 

241 Tanin, “Çariçe Tevkif Edilmiştir. 25 Mart 1917. 


39 


Aynı gün aktarılan haberlerin çoğu, çarın tevkif edilmesinin harb üzerine etkisini ele almıştır. Hemen bir düzenin kurulmasının, Rusya”nın savaşa devam etme konusunda yararlı olacağı vurgulanırken, Osmanlı Devleti için bir ümid kapının aralandığı haberi verilmiştir. Tanin, Geçici Hükümetin kurulmasından sonra Çar'ın tamamen tavsiye edilmesinin doğru olmayacağından, bu hususun barış açısından kötü bir durum yaratacağı kanaatindeydi.?* 

Tasvir-i Efkâr Gazetesi, İhtilalcilerin Çarlığa ait hanedan mensuplarına uyguladıkları yaptırımları 18 Mart tarihi ile aktarmış, Çariçenin Nezaret altında tutulduğu haberi de bu başlık altında verilmiştir.2* Tanin Gazetesi, 16 Mart tarihli haberinde “Petersburg'da İhtilal”- “Hükümet İhtilalcilerin Elinde”- “Kırk Bin Askerin İltihakı” başlıklarıyla Çarlık nazırlarının tutuklanmalarından, Rus Çar'ının çekilmesinden haber veriliyordu. İhtilal sürecinde kitlelerin çevreye zarar verilişinden ve demiryolu ulaşımının kesildiği gibi ayrıntılara da yer verildiği gözleniyordu.”?” Tasvir-i Efkar Gazetesi Yunus Nadi'nin kaleme aldığı bir yazıda gerçekleşen bu ihtilalin tek sebebinin gelecek olan Sulhe katkı sağlamak olarak değerlendirmiştir.”'Bu durumun Rusya'da büyük bir dönüşüme sebep olacağından bahsediliyordu. Tasvir-i Efkâr Gazetesi, IL Nikola'nın tahtan indirildiği haberini aktardıktan sonra Rusya'nın akıbetinin “İnkılap” mı “İhtilal” yönünde mi ilerleyeceği, Romanov Hanedanlığının gelecekteki durumunun ne olacağını değerlendirir haberler aktarmıştır. İhtilalin, İnkılap çerçevesinde huzur alacağı vurgulanıyordu. IL Nikola'nın tahttan indirilmesinin arkasında daha büyük sebepler olduğu, mevcut huzursuzluğun sadece kargaşadan ibaret olmadığını “Çarlık mühim olmayan bir karışıklığı evvela bastırabilirdi.” sözleri ile aktarmıştır. 2? Yunus Nadi”nin olayı anlamaya çalıştığı satırlarda şu şekildedir: 

“Her halde çarlığın bir darbe önünde birdenbire sukut ve ricatı kabul 

edivermiş olması için ortada henüz malumumuz olmayan birtakım pek mühim 

şeyler bulunmak lazım gelir. Yoksa çarlık olur olmaz gürültüye pabuç 


bırakmaz idi. 255 


28 Tanin, “Rusya ve Çarlık. ” 29 Mart 1917. 

249 Tasvir-i Efkâr, “Çariçe Nezaret Altında. ”18 Mart 1917. 

Tanin, “Petersburg'da İhtilal’, "Hükümet İhtilalcilerin Elinde’, 'Kırk Bin Askerin İltihakı.” 16 
Mart 1917. 

251 Yunus Nadi “Rusya da İhtilal ve İnkılap” Tasvir-i Efkâr ,18 Mart 1917. 

252 Yunus Nadi (Abalıoğlu), “Rusya”da İhtilal ve İnkılap”, Tasvir-i Efkâr, 18 Mart 1917. 

253 Kocabaşoğlu, Berke, a.g.e. s. 51. 
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İtilaf devletlerinin, taarruz hazırlığındayken böyle bir girişimin olmasının Osmanlı Devleti”ni rahatlatacağından, hatta Rusya”nın ekonomik koşullarından dolayı savaşa devam edemeyeceği üstü kapalı bir dille aktarılmıştır. Sabah Gazetesi ,17 Mart tarihli haberde, olayların geç gelmesinden ötürü Çar II. Nikola”nın aslında 14 Mart'ta tahttan indirildiğinden bahsetmiştir. İhtilalin gerçekleşmesine rağmen durumun daha durulmayacağı da aktarılıyordu.””” Osmanlı Basınından Tanin ve İkdam Gazeteleri durumu farklı açılardan değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Tanin Gazetesi “Petersburg'da Darbe” başlığı altında ihtilalin büyük olduğu, 1905 ihtilali ile kıyaslanmaması gerektiği, önemli ve ciddi bir hareketin Çar'a darbe vurduğu üzerinde duruluyordu.?517 Mart tarihli haberinde 1905 ihtilali ile arasındaki farklar aktarılıyordu.9 İkdam Gazetesi ise daha farklı bir açıdan bakan iki yayın neşretmiştir. Bunlardan biri: 
“...Rusya”da Çar'ı Hal ettiler. Grandük Tahtına kuut edemedi. Hükümdarsız kalan memlekette cumhuriyet fikri ilerliyor. Pek yakın bir istikbalde bu müessesan meclisinin il-itadına devletin şekil ve heyeti mevzuyu bahs olunca cumhuriyet perverlerin halyei ihdas edecekleri şimdiden tahmin edilebiliyor. 
Kezalik arayı-ı ameye müracaat ediliyor. (Referandum) usulü mucibince alel infirat herkesin mütalaası alınırsa yine cumhuriyet fikrinin esas gir olacağı meznundur. Çünkü Rus münevverleri eskiden beri teşebbüs şatlarında Muaffak olmak için çarlığı halka pek fena bir şekilde göstermeye gayret etmişlerdi. Belki bu hareketin istikbalde bir aksi amilimde olabilir. Fakat görmüşe nazaran bugün halk bilhassa darülfünunlarda (akademilerde)iktisat maarif etmiş kimseler talebe okuryazarları hep Çarizm aleyhine dönmüşlerdir. (Kadetler) ve (Oktivistler) çarlığa pek sadık iken şimdi bu iki fırka bile mesleğinde sebat edemeyip cumhura yaklaşıyor. Memleket şiddetli bir istibdat altında inlediğinden Rus erbap kalemi daima hükümet ve içtimaiyat itibariyle efrada gitmişler her vakti nazariyelerin en ilerisini usulü en güç olanını intibah etmişlerdir. Mesela geçen gün Rusya'da idam cezası ifa edilmiştir. Hâlbuki 89 ihtilali vücuda getiren Fransa bu kadar ileri 


gidememiştir.” Aktarmıştır. 


2“Sabah, 17 Mart 1917. 

Tanin, “Petersburg'da İhtilal.” 16 Mart 1917. 

“Tanin, “Moskof İmparatorluğu Sarsılıyor- İhtilal Vüsat Kesbediyor.” 17 Mart 1917. 
257 İkdam “Rus Münevverleri. ” , 4 Nisan 1917. 
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Ülkede çarın yanında olan kesimin dahi cumhuriyet fikrinden yana olduğunu belirterek, durumu daha ileri taşıyan bir haber gerçekleştirmiştir. Bir diğeri ise: İhtilalin alenen olmadığı, hemen son bulmayacağı, Çar yanlısı ve ihtilal yanlısı iki sınıf olduğu vurgusu yapılıyordu.: 

“...ÇAR İNFİSAL ETTİ: Rusya hükümet-i muhakatiyeye intiha ve itaat ediyor. 
Binaenaleyh, bu girişim demek işleri müsadetliği biraz ileri götürmek demektir. Rusya”da Çaristlik ile Kızıl Cumhurcular, hiçbir vakit ve hiçbir suretle itilaf edemez. Bu fırkalardan biri ancak diğerini haber ve kahır altında bulundurmakla temini hayat edebiliyor. Nitekim bugüne kadar istibdat taraftarları ancak ahat-ı nasın hukukunu paye mal etmekle idame-i mevcudiyet ediyorlardı. 

Rusya cumhurları arasında efkâr ve nazariyat felsefiyesin en ilerileri daima mazhar-ı iltifat olagelmiştir. Bunların nazarında müphem olan yalnız Çarizim değil bütün heyet-i içtimaiyedir. Bu grubun Çaristlik ile uzlaşıp başka yerlerde olduğu gibi muhtelit kabineler ve parlamentolar teşkil etmeleri müstebittir. Kızıl Cumhurların nokta-i nazarları daima hiçliğe (nihilizm) münafıktır. Bu iki kocaman tabaka arasında mutedil ve mütevazı efrattan da tefritten de mütecennip işi gücüyle meşgul tabaka yok değilse de bunların ki ekseriyeti tüccardır. Sınıf-ı reyleri umumi gürültü içinde boğulup almaktadır. Şimdi saadeti aslımız olan rüya itilaf ve ittihat dâhiliyesine gelelim: Farz edelim ki bu iki tabakadan biri tevafuk etsin de intizam ve asayiş iade edilsin. Acaba bu (silinmiş) kolay usul buluyorlar mı? salhaneye sevk edilen koyunlarını Çaristlik diğer fırkaya bil” a itiraz teslim-i mukadderat ederler mi. 
Petersburg caddelerinde Avrupa'nın en uzun caddesinde cumhuriyet perverlerin dolaşıp mü bani üzerine asılış olan çarlık armalarını kartallarını büyük bir heyecan ve şiddetle söküyorlar. Eski cumhuriyetçiler tekrar tesis edilmek isteniyor. Hatta Finlandiya sosyalistleri toplanıp bir hükümet-i cumhuriyet tesis ederek derdest-i teessüs olan diğer Rus cevahiri ile itilaf etmek arzusunu bile daha şimdiden gösteriyorlar. Alınan son haberlere nazaran Finlandiya”da da ihtilal şiddeti ile başlamış cumhuriyet fikri oralarda da ilerlemiştir. 1789 ihtilalinde Fransa gibi bir mütekdmil mazisi olan ve yakın zamanda (volta ire -Jean Jacques Rousseau) ansiklopedisiler bütün nazariyatı şair ve münteşir bulunan bir memlekette fırkalar ve haleyi iptidaiye de Rus Çaristler ve kızıl cumhurular derecesinde tecrübesiz ve onlar gibi tabiyen zorba değilken cehre-i beşeriyeti kızartacak mertebede vahşetler 


barbarlıklar olmuş ve harekât inkılabına ancak Napolyon Bonapart'ın saltanatı ile 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bir dereceye kadar tevakkuf etmiş idi. Hakikat halde Fransız ihtilali ikinci cumhuriyetin ilanına devam etmiştir. 

Siyasi ihtilallerden ziyade içtima ihtilaller mücehhezdir. Çünkü bu gibi ihtişasatta hedef bir şahıs bir heyet-i hükümet degil vaziyet-i ictimadiye tabakat-ı ahali hülasa nizam ve intizam alamidir. Muahharan alınan telgrafa nazaran azgın ihtilalciler kızıl Cumhurcular ihtilal-i hazıre bir şekli ihitmaliy de 
vermektedirler. 58 
İkdam Gazetesi, İhtilali'n devam ettiğini, ancak haber alınmasında sıkıntılar yaşandığını ise, Avrupa devletlerinde ki telgraf ajanslarından gelen haberler doğrultusunda şu şekilde aktarıyordu: 

“...Kanlı olaylardan haber gelmemektedir. Rusya'da ahval vahim. Berlin 20 

Mart gazetesine işar edildiği nazaran: Rusya ahvali gayet vahim bulanmakta 

berdevamdır. Bir ihtilal-i mütekabil zuhur edeceği görülüyor. Vilayetler 

ihtilal hükümetini tanımıyor... Hükümeti cedidiyeye etma ve itikat inkıyat etmek istediği velakin vilayet dahilinde bulunan amelelerin bunu reddettiğini tebliğ etmiştir. Rus ihtilalinden İngilizler endişelendi. Amsterdam Rus ihtilalini pek büyük bir memnuniyetle karşılamış olan İngiliz matbuatı ahiren ihtilalin aldığı fevkalmemül cereyandan dolayı gayet endişeli bir lisan istimaline başlamıştır. Matbuat Rus ihtilalcilerine bir takım tehlikeli nüfuzlara ve ahamferilik hareket caniyane sine karşı şiddetli mücadelede 

bulunmalarını tavsiye eyliyor. "259 
Osmanlı Basının haber almadaki sıkıntıları bu olay ile de kendini belli etmiştir. 
Gazete halkın kesime ayrıldığını, kurulan ihtilal hükümetini kimi kesimlerin tanımadığını, Avrupalı Devletlerin ihtilali endişe ile izlediğini vermiştir. Sabah gazetesi diğer bir taraftan Çar'ın istifa etmediğinden bunun bir İngiliz oyunu olduğunu aktarmış, Çar'ın ordusu ile birlikte ihtilalcilerin üzerine yürümesi 
durumunda olayların daha kanlı bir şekilde sonuçlanabileceğinden bahsetmiştir.299 24 
Mart tarihinde yayınlanan haberde ise II, Nikola”nın tahtan çekildiği haberi verilmiştir. 

“Artık şüpheye mahal kalmamıştır. Çar ihtilalcilerin tazyiki ile tahtından 


elçetmiş ve hatta oğlunun hakkı verasetinden de vazgeçmiştir. Dün kü 


28 İkdam, “Çaristlik ve Kızıl Cumhurculuk.” 22 Mart 1917. 
259 İkdam, “Rus İhtilali Devam Etmektedir.” 22 Mart 1917. 
260 Sabah, “Çar ve İhtilalciler””20 Mart 1917. 
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nüshamızda büsbütün uydurma olmasından şüphe ettiğimiz beyanname-i tazyik neticesinde yazdırılmış veya ihtilalciler tarafından uydurulup neşredilmiş olsa bile herhalde bi hükmü resmiyeyi haizdir. Demek ki Rusya ihtilal hükümetine mütemayil yeni bir çarın idaresi altına girmiştir. Çar Nikola”nın mukavemet teşebbüsünde bulunamaması Rusya da hemen bir harbi dâhili çıkması dâhilini ortadan kaldıracaktır. Bunun ile beraber vaziyetin tevzi ederek ortalığa hâkim bir kuvvet tesis edildiğini zannetmek hatadır. Dün de söylediğimiz gibi Rus ihtilal kabinesi ancak menfi tazyikeler neticesinde bir arada durmaktadır. Bu tazyiklerin hükmü kalmayıp sıra harb meselesi gibi mühim bir meselede karar vermeye gelince muhtelif vukuatlar arasındaki ihtilaller kendisini gösterecektir. Bu ihtilaller başlayınca üç istikamet alacaktır. Harbe rağmen halka hemen en vasi hukuk-u siyasiye vermek isteyen bir ihtilal hükümeti ile hakiki bir ithaf akd etmesine ihtimal olmayan mürteciler kendi başlarına bir kuvvet teşkil edeceklerdir. Türlü türlü sebeplerle İngiliz ve Fransız tesirlerine tabi olan ve emirlerini Londra ve Paris'ten alan libareller ikinci bir kuvvet halinde bulunacaklardır. Bir defa bağları çözüldükten tekrar intibat altına alınmaları kolay olmayan halk bilhassa teşkilat-ı mahsusuye halik bulunan amele ile bunların mümessil olan sosyalist firkasında üçüncü bir kuvvet olacaktır. *26! 

Gazete, çarın tahtan çekilme haberinin ihtilalcilerin bir oyunu olarak algılamış, bu tarihe kadar verdikleri yayınlarında, ufak bir ihtimalinde var olma payını ele almışlardır. Rus ihtilal kabinesinin hemen bir düzeni sağlayamayacağı vurgulanmıştır. Kabinenin geleceğinin olmayacağı, kabine üyelerini bir arada tutan kuvvetin menfaatler olduğu üzerinde durulmuştur. Sabah 24 Mart tarihinde, sosyalistler ayaklandı haberi verilmiş, 25 Mart'ta ayaklanmayı gerçekleştiren gruplar eleştiri yağmurunu tutulurken, ihtilal öncesi söyledikleri adalet, barış, eşitlik ilkelerini kendi fikirlerini meşrulaştırma hususunda çiğnediklerini belirtilmiştir.7”” 
“Rus ihtilalinin şenlik ve bayram günleri geçti. Sokaklarda bayraklar ile dolaşıp hürriyet müsavat ve adaletten bahseden ihtilalciler şimdi artık hürriyet ve müsavat ve adaletin kendi nokta-i nazarlarından tatbikine 


geçmişlerdir. Fakat şenlik günlerinde bir ağızdan bağırabilen el birliği ile 


261 Sabah, “Rus Mürtecileri””20 Mart 1917 . 
262Sabah, 24 Mart 1917. 
263 Sabah, 25 Mart 1917. 
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çıkıp hürriyet diyen adamlar tatbikat vadisinde birbirlerinden pek çok ayrılıyor. Arkalarında sermaye sahipleri ve harp silahları bulunan liberaller harp istiyorlar. Ve İngiltere ile Fransa tevellütte bulunuyorlar. Diğer taraftan ahali ve bilhassa amele sulh, bir gün bile tehir edilmeksizin umumi intihabat ve efrat kerane bir inkılap programı taraftarlarıdır. Hangi tarafın dediği olacak #201 

Petersburg”daki iki fraksiyonun farklı fikirlerde oldukları aktarılmış, ihtilalcilerden kimilerinin barış yanlısı olduğu kimilerinin de hem orduda ki savaşa devam etmesi gerektiği kanısında oldukları aktarılmıştır. Halkın barış istediği ancak hükümetin buna yanaşmadığı, hükümet içerisindeki gruplarda bir fikir birliği olmadığı haberde yerini almıştır. 

Menşevik ve Sosyal Demokratların desteği sayesinde 2 Mart ile birlikte göreve gelen Geçici Hükümet'in ilk icraatları arasında, ülkeyi bir arada tutmak ve ekonomiyi düzenlemek yer aldı.?95 Ayrıca, çalışmaya başlayan Geçici Hükümetin ilk kararları liberal özgürlüklerin hayata geçirilmesi oldu. İkdam Gazetesi, Geçici Hükümetin yayınladığı 1. Numaralı Emir haneden bahsediyordu.” İhtilali gerçekleştiren Bolşeviklerin basına özgürlük tanıdığını, halkı ayrıştıran her türlü ayrılıkçı kimliklere son verildiğini yayınladıkları beyannamesi haberde yerini almıştır. Geçici Hükümet ekonomiyi ayaklandırmanın geçici çözümleri üzerinde duruyordu. Bu çözümler halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olunca gelir ve günlük yaşam arasında yine uçurumlar mevcuttu. Alt kesim açlık ile boğuşurken” zengin kesim bu sınıfa nazaran daha rahat gözükmekteydi. 

Geçici Hükümet 3 Mart'ta halka açıklandıktan sonra?”” Kerenski Adalet Bakanı sıfatı ile göreve getirildi.29 Yeni Hükümet tam anlamıyla sağcı güçlerin yer aldığı bir toplanma noktası haline geldi.”7) Tasvir-i Efkar ,19 Mart itibari ile verilen haberlerin çoğunu Prens Lvov başkanlığında ki Geçici Hükümetin yapısı ve gücü hakkında bilgiler yer almıştır, Gazete, Geçici Hükümetin İhtilalcilere nazaran güçsüzlüğü aktarılmış, ülkedeki zayıf durumunun harbin gidişatına olan etkisine 


değinilmiş, halkın sulh istemesine rağmen, hükümetin güçsüzlüğünden ötürü, sulh 


264 Sabah, “Rusya'da Vaziyet”. 25 Mart 1917. 
265 Wade, a. g. e. s.74. 

266 İkdam, “Çar'ın İstifası.” 17 Mart 1917. 
İkdam, 19 Mart 1917. 

268 Swann, a. g. e. s.s. 62,63. 

269 Çalışkan, a. g. m. s.8. 
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meselesini başaramayacağı belirtilmiştir.”””Ancak Tasvir-i Efkar Gazetesinden Yunus Nadi'nin 7 Nisan tarihinde verdiği yazıda, Geçici Hükümetin başa geçmesiyle tartışılmaua başlayan sulh erkenden kabul görmüştür. Yunus Nadi yazılarında sulh meselesine değinen en belirgin kişi olarak, 11 Nisan'da yazdığı yazısında da gidişatın barışa dönük olduğu ancak sabır ile beklemenin daha yararlı olacağı hususunda beyanlarda bulunuyordu. Yine Yunus Nadi barıştan yana olan tavrını “Yeni Rusya'da Amele ve Hükümet” başlığı altında belirtmiştir. Sulhu sağlayacak olanın, hareketi başlatan Amele grubu olduğu aktarıyordu. Rusya'nın harbe devam etmemesi gerektiği üzerinde duruyordu: 
“Rusya arazi ilhakı maksadını takip etmez, etmemelidir. Ve amele takımına göre etmeyecektir. Yani Rusya'da amele takımının hal ve mevkiye hâkimiyeti ile bu fikir ve kanaati karşılaştırılınca artık Rusya'nın çarlık zamanında arazi ilhakı ve fütuhat icraatı maksadıyla ika olunan bu harbde devamına sebep kalmamış oluyor”? 
Barış isteğine yönelik haberler sadece sütunlar arasında kalmıyor, manşetlerde kendini belli ediyordu. Bunun en belirgin örneğinden diğeri, gazetenin 19 Nisan haberidir.27* Tasvir-i Efkar Gazetesi, 22 Mart tarihinde İhtilalci kitlenin gücünden bahsederken, Geçici Hükümetten güçsüz olduğu ve yaptırımlarının yetersizliğinden bahsediliyordu.?”” Sabah Gazetesi tarafından Rusya”da yeni bir kabinenin oluşumu, kabinenin durumu ve Hariciye Nezaretine getirilen Kadet Fırkası Reisi Pavel Nıkolayeviç Milyukov dair şu satırlara yer veriyordu. 

“Dün gelen telgraf namelere göre Duma meclisinin intihab ettiği 12 kişilik heyet icra ihtilalcilerden mürekkep yeni bir kabine teşkil etmiştir. Yeni kabinede 2 cihet bilhassa göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi; Milyukov 'un ihtilal kabinesinde hariciye nazırı olması ikincisi; kabinenin her cihetle gayri mütecanis unsurlardan terekküp etmesidir. Kadet Fırkası reisi Milyukov hariciye nezaretine geçmesi pek şayan-ı dikkat bir hadisedir. 
Milyukov Fransa ve İngiltere ile müzekaranet taraftarlığında herkesten ileri gittiği ve Rusya da her türlü İngiliz ve Fransız amalinin usulüne her ne tesirat-ı neticesinde olursa olsun alet olduğu malumdur. Hariciye nezaretini işgal etmesi ihtilalci unsurların İngiliz ve Fransız tesirlerine tabi 

272 Tasvir-i Efkâr, “Rus İhtilaline Nazaran Harb ve Sulh. ”19 Mart 1917 
273Kocabaşoğlu, Berke, a. g. e...., s.80,81. i 

7“Tasvir-i Efkâr, 19 Nisan 1917“Sovyerler Sulh İçin Çalışıyor.” 

275 Tasvir-i Efkâr, “İhtilaliyünun Hükümete Tahakkümü.”22 Mart 1917/ 
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bulunduklarına ve tesis ettikleri hükümetinin harb taraftarlığı göstermeye çalışacağına en sarih bir delildir. Milyukov bundan 10 gün evvel Duma meclisinde bir nutuk irad ederek halkın ve amele sınıfının harb aleyhinde nümayişler yapamaya hazırlandıklarını ve ancak kendisi tarafında icra edilen ihtirat vesaye siyasında bu arzudan vazgeçtiklerini kerane bir lisan ile 
anlamıştır. 7278 

Tasvir-i Efkar'ın 21 Mart tarihli yayınında Rus Bakanı Milyukov'un aktardığı sözden yola çıkarak, sulh meselesine dair bir haber verilmiştir. Milyukov”un eski antlaşmalara ve sözlere devam edeceği niteliği taşıyan sözleri, gazete tarafından harbe devam olarak nitelendirilmiştir.27 

Günler ilerledikçe Petrograd”daki kargaşalıklar tekrardan devam etmeye başladı. ayına gelindiğinde şubat ayındaki kanlı gösterilerden sonra ilk defa bu kadar kitlesel hareketin ortaya çıktığı görülmektedir. Köylerden dahi sürekli olarak isyan haberleri gelmekteydi. Köylülerin isyanı şehirdeki işçi ve askere göre daha şiddetli ve büyük idi. Çünkü yapılan köylü reformu toprak sahipleri ile köyleler arasındaki büyük farkı kapatmış değildi.?* 

Kitlelerin ayaklanması ile birlikte 11 Mart günü Duma'nın faaliyetleri bir beyanname ile askıya alındı. Duma'nın bir kısmı bu beyannameyi kabul edip uygularken bir kısmı da Geçici Komite adı altında faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 
Günler ilerledikçe kentte isyanda bulunan halk, Petrograd Sovyet'i adı altında örgütlenmeye başladı.””” Öyle ki Skobelev, 

“Olaylar öyle inanılmaz şekilde gerçekleşiyordu ki devrimin ileri ki 

başarısını net bir biçimde kestiremiyorduk. Bu üç gün boyunca olayların 

sürüklemesiyle etrafta koşuşturduk... Kendimiz de devrimin tam olarak 

kapsamını göremiyorduk ve Petrograd'ın kontrolü sahiden biz de mi 

bilmiyorduk. ” diyordu.?®? 

12 Mart'ta Petrograd'daki askerler, halka ateş açma emirleri veren komutanlarına 
isyan edip silahlarıyla birlikte eylemcilere katılmaya başladı. Kısa süre içinde 


kentteki tüm askerler isyancıların safına katıldı. Tasvir-i Efkâr Gazetesi İhtilalcilere, 


216 Sabah, “Rus İhtilal Kabinesi””18 Mart 1917. 
277 Tasvir-i Efkâr, 21 Mart 1917. 

278 Nimet Kurat, a. g. e. 5,359. 

279 Çalışkan, a. g. m., s. 7. 

280 Wade, a. g. e., s.66. 
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sulh isteyen askerlerinde destek verdiğini aktarıyordu.“! Tanin, “İhtilalin İstikameti” manşeti ile İhtilalin liberal sosyalist bir yol çizdiğinden ancak bunun belirsiz olduğundan bahsediliyordu.” Ayrıca ihtilalin patlak vermesi ve süreci hususunda şu bilgiler veriliyordu: 
€. İhtilal perşembe günü ahalinin bir nümayişle başlamıştır. Hükümet memurları bu nümayişi men etmekten aciz kalmışlardır. Cuma ve cumartesi günleri jandarmalarla halk arasında ciddi müsademat (Çarpışmalar) vuku bulmuştur. Askerler ahali üzerine ateş etmek suretiyle işe müdahaleye mecbur olmuştur. Birçok kimseler maktul ve mecruh (Yaralanmış olan/yaralı) düşmüştür. Pazar günü Petersburg asakir-i muhafazasının büyük bir kısmi ihtilalciler tarafına geçmiştir. Buna müteakip hükümet asakiri ile ihtilalci askerler arasında muntazam bir muharebe başlamıştır. Hükümete mensup askerler şehrin merkezini işgal etmişler ve bu suretle bütün büyük caddelere hâkim bulunmuşlar ve mitralyözlerle, tüfeklerle ahali üzerine ateş açmışlardır? 
Ertesi gün yayında ise gelen haberlerin ihtilalcilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda geldiğinden, bu durumun ne kadar doğru olduğundan ancak ihtilalciler açısından hareketin parlak göründüğünden bahsediliyordu. Haberlerin kimileri tarafından 


gizlendiğinden ya da yanlış verilmek istendiği de aktarılıyordu.?8* 


2.3. BOLŞEVİK LİDERLERİN ÜLKEYE DÖNÜŞÜ 


Ekim Devriminde etkili olacak kilit isimler Troçki, Sibirya”da sürgünde bulunan Stalin, İsviçre'de sürgün ’de bulunan Lenin ülkeye giriş yapmaya başladılar.” Rusya'daki gelişmeleri uzaktan ancak bir fiil içinde olarak takip eden Lenin, hareketi haber alır almaz, Avrupa'dan bir yolunu bularak ülkeye girmeye çalıştı. 3 Nisan'da Alman izni ile Finlandiya tren istasyonuna vardı.”9 Tanin 


Gazetesi, Lenin'in Almalar ile iş birliği içerinde olabileceğini, onun ülkeye giriş 


6 


yoluna bakarak şu şekilde değerlendirmiştir: “...A/manlar, mühürlü bir vagon ile 


Tasvir-i Efkâr “İhtilal Hercümerc”e Münkalib Oluyor”, 24 Mart 1917. 
282 Tanin, “Siyasiyat.”18 Mart 1917. 

283 Tanin, “İhtilalin Takip Ettiği Cereyan.” 18 Mart 1917. 

284 Tanin, “İhtilalcilere Nazaran Vaziyet.”19 Mart 1917. 

285 Hallett Car, Lenin”den Stalin”e..., s.49. 

286 Robinovvitch, Devrime ..., s.36. 


48 


33 


Rusya'ya soktular.” 27 Lenin başta olmak üzere, Almanya'da mevcut olan başka 


Bolşevik taraftarı kadınlarında ülkeye giriş yaptığı belirtiliyordu.?* 

Ülkeye girişini sağlar sağlamaz, şehrin durumu hakkında tespitlerde bulundu. 
Ertesi gün “Ünlü Nisan Tezlerini?? açıklaması ile birlikte kitleler, onun etrafında belirginleşmeye başladı. Nisan Tezlerinde yer alan, savaşın bir an önce sonlandırılmasını, savaşa devam edilecekse şartlarını,” topraksız köylüye toprak 


dağıtılmasını?" 


ve sanayinin işçi konseylerine bırakılmasını, iktidarın Sovyetlere 

bırakılmasını ve geçici hükümetin desteklenmemesini””” açıklayan tezlerin yankı 

bulması geç olmadı.” Vladimir İlyiç Lenin'in söylemleriyle taraflarının arttığı ve 

silahlanmaya doğru yol aldığı haberi verilmiştir. Ayrıca Lenin, Geçici Hükümeti, “liberal burjuva ve toprak sahiplerinden oluşan bir hükümet olarak görmekteydi. Hükümet Almanya yla emperyalist savaşın savunucusu ve koruyucusuydu. Ona göre, emperyalist savaş burjuva aleyhine işçilerin sınıf mücadelesini hızlandırmalıydı. Düşman sınıflar arasında bir iç savaşa dönüşmeliydi. İşçiler yeni hükümeti desteklemek zorunda değildi. Bu hükümet İngiliz-Fransız emperyalist kapitaliyle bağlantılıydı. Rusya; Ermenistan, Türkiye ve Galiçya 'yı yağmalamak için bu savaşa girmişti. Barışa ulaşmak için devlette iktidar toprak sahibi ve kapitalistlere değil, işçi ve köylülere ait olmalıydı. Devrimci savunma, sosyalizme ihanetti. Tek gerçek hükümet, İşçi Vekilleri Sovyet”i idi” “görmekteydi. 

Lenin bu tezinde barışa giden yolu ise şu şekilde açıklıyordu. 
“... Şubat Devrimi, emperyalist savaşın iç savaşa dönüşümünün başlangıcını teşkil etti. Bu Devrim, savaşın bitimine doğru ilk adım oldu. Sadece ikinci adım savaşın bitimini sağlayabilir. Bu, bütün dünyada cephenin-sermaye 


çıkarları cephesinin- çözülmesi olacak; proletarya ancak bu cepheden 


287 Tanin, “Rusya Ahvali. ”17 Nisan 1917. 

288 İkdam, “Rus İhtilalcilerin Almanya'dan Mürurları.” 17 Nisan 1917. 

289 Tamer Timur, a. g. e. s.131, Timur, Lenin Nisan Tezlerin ”de Şubat Devriminin gerçekleştiği 
zaman İsviçre”deydi. Gelişmeleri uzaktan takip ediyor ve gidişatı dikkat ile değerlendirerek şunu açıklıyordu. Şubat devrimi ile birlikte iktidarın buryuvazi ve kapitalist çiftçilerden oluşan yeni bir gruba geçtiğini, bu açıdan da Rusya'da Burjuvazi devriminin tamamlandığını açıklamıştır. Ulusal sorun ile alakalı olarak da devrimci parti çarlık rejiminin ezdiği tüm uluslara, geleceklerini temin etme hakkını programına almalı açıklamasını yapıyordu. 
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koparak insanlığı savaş dehşetinden kurtarabilir ve devamlı barışın yararlarını sağlayabilir.”295 
Yine Lenin, devletin iki yönlü yönetimini ve sorununu şu şekilde ifade ediyordu. 
“Bu ikili iktidar neden oluşmakta? Gerçekte, Geçici Hükümet'le, burjuva Hükümetiyle yan yana başka bir hükümet, henüz zayıf ve embriyo halinde olmakla birlikte hiç kuşkusuz ki filen var olan ve büyüyen bir hükümet gelişmiştir. İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyet'i. Proletarya ile köylülükten oluşur. Bu bir devrimci diktatörlüktür, yani apaçık devrimci fethe, kitlelerin 
tabandan yükselen doğrudan inisiyatifine dayanan bir iktidar. 296 
Lenin'in söylemi yankı buluyordu. Nisan öğleden sonra, Finlandiya alayı, Geçici Hükümetin toplantı sırasında olduğu Marinski Sarayı önünde belirdi ve “Kahrolsun Savaş”, “Kahrolsun Geçici Hükümet” sloganları ile sarayın önünde yer aldı.” 
Gösteriler ertesi güne sıçramış elleri silahlı polis ve askerler şehir merkezlerine doğru yol almaya başlamıştır. Osmanlı Basınında bu liderlere karşı detaylı haberler ,ancak Aralık ayı ile verilmeye başlanmıştır. Sabah gazetesi “Lenin Kimdir” başlığı altında liderin fikirleri, yaşamı ve yaptıklarına yer vermiştir: 
“... Vladimir İlyiç Lenin an-asıl Rusya'nın Simbirsk vilayeti zadegânından bir aileye mensup olup pederi uzun müddet bir jimnaz (Gymnasium) mektebi müdüriyetinde bulunmuş idi. Lenin çocukluğunda aldığı terbiyenin tesiriyle gençliğinden beri vekayi ve harekât-ı ihtilaliyeye iştirak eylemiş ve efal-i serkeşanes i (dikbaşlı davranışları), Çarlık hükümetinin zaman ile nazar-ı dikkatini celb ederek 1889 senesinde idama mahküm edilmiş idi. Mümaileyh muahheren Sibirya eyaletine nefyedilmiş(sürülmüş) ve orada birçok eziyet ve 
mahrumiyetlere katlandıktan sonra memalik-i ecnebiyeye firar etmiştir. 1907 
tarihinden son ihtilale kadar, Lenin Çarlık hükümetinin tazyikatı yüzünden Rusya'ya hiç ayak atamamış ve mütemadiyen İsviçre'de imrar-ı hayat eylemiştir. (Hayatını geçirmiştir) Mümaileyh İsviçre'deki müddet-i ikameti zarfında dahi memleketteki hükümet-i mütebideyi devirmek için bir say ve mücadelede bulunmuştur. Çarlığın sükütu hengâmında Lenin Zürih şehrinde bulunmakta idi. O zaman deniz tarikiyle(yoluyla) her ne kadar Rusya ”ya 


avdet(varmak) istemiş ise de İngiltere hükümeti buna müsaade etmemiş ve 


255Timur, a. g. e. s.132. 
296 Timur, a. g. e, s.132. 
297 Robinowitch, Devrime Doğru..., s.42. 
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birçok müşkilat ihdasıyla Lenin'in memlekete avdetine mümanaat etmiştir. 
İngiltere Hükümetinin mümanatı üzerine o zaman Lenin Almanya ya müracaat etmiş ve hükümet-i mezkure ise Lenin”in rukubuna (binmesi için) bir katar-ı mahsus tayin ederek İngilizlerin hilafına olarak elinden geldiği kadar seyahati teshil eylemiş ve bu suretle Lenin Almanya”dan kara tarikiyle(yoluyla) Rusya'ya avdet etmiştir.”?98 
Tasvir-i Efkar “Lenin Kimdir?” adlı manşeti ile Lenin'in yaşamına ve şahsiyetine dair hareketlerinde dikkatli şekilde yol aldığı belirtmiştir: “Lenin hırs ve teheyyüç ile değil fakat düşüne düşüne ve itadal ile hareket eyler Mumaileyh fevkalade itimad-ı nefs sahibi ve bükülüp kırılmak bilmez, azimkâr bir kimsedir. ”299 
İkdam Lenin'e dair 28 Kasım tarihinde “Lenin'in Şahsiyeti ve Efkdrı”” manşeti ile haber vermiştir. Lenin'in babasının kim olduğu, mesleği aktarılmıştır. Lenin'in Sosyalist fikirli bir devrim yapmak istediği belirtilmiş, her faaliyetinin bu harekete yönelik olduğu aktarmıştır. Bunu örnekler en güzel paragraf şu şekildedir. 
“.. O Rusya'nın İngiltere ve Amerika emperyalizmi altında nüfus ve haysiyetine lekedar etmekte olduğuna kanidir. Lenin'in kanaatine göre, salik- i harb sırf ihtirasat-ı düvevliyedir. Lenin Rusya'da sulh akdi lüzumuna kanidir. Bu içtihada asker ve bütün Rus köylüleri de iştirak ediyor. Çünkü Rusya'da herkes sulhe teşnedir.” denilmekteydi. 
Yazıdan da anlaşılacağı üzere, Bolşevik liderin sulh üzerine fikri ön plana çıkarılmaktadır. Şahsiyetlere dair haberin artmasıyla birlikte Troçki "ye dair haberlere yer verilmiştir.” Vakit Gazetesi Troçki hakkında : “...Petersburg Amele ve Asker Cemiyeti reisi olup Rus vukuat hazinesinin başında bulunan Troçki harb-i Umumiyenin ilanına kadar Paris'te bir Rus gazetesi neşr ediliyordu. Troçkinin tahrikât-ı sahhipenaresinden memnun olmayan Fransa harb başlar başlamaz kendisini tebyid etmiştir. Bunun üzerine Troçki İsviçre'ye gitmek istese de Fransız kabinesi kendisini burada rahat bırakmayarak nihayet Amerika'ya iltica 'ya mecbur etmiştir. 


Danimarka sosyalistlerine nazaran Troçkinin böyle taciz ve tazyik edilmesi 


harbe mâni olmak isteyen maruf teşkilatına dair elinde birtakım vesaik 


Sabah, “Lenin Kimdir. ”14 Aralık 1917. 
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bulunmasından mütevelli etmiş ise de bu sebepten itilaf kendisini her yerde Amerika'da dahi takip etmiştir. ”9! bilgisi verilmiştir. 
Bu ay içerisinde Osmanlı Basınının önemle yaptığı haberler arasında “Rus İhtilali” başlıkları yer almaktadır.“2 Örneğin Sabah gazetesinin Nisan ayı içerisinde dikkat çeken 3 haberi vardır. Bunlar, Talat Paşa ile yapılan röportajın haberi, Rus İhtilalcilerin barış yanlısı olduğu haberi ve İngilizlerin Rusya”da mevcut olan duruma bakışıyla ilgilidir. 6 Nisan tarihli haber Talat Paşa ile yapılan röportajı aktarmaktaydı. Haber Osmanlı erkânının Rusya'daki ihtilali nasıl değerlendirdiğini yansıtmaktadır. 
“Sadrazam Talat Paşa Hazretleri Rusya İnkılabı Hakkında (Tanin) refikamızın başmuharrire bazı beyanatta bulunmuştur. Rusya cereyan eden vaka her tarafta kemali merakı ile takip edilmekte olduğu şu sırada bu beyanatın hükümetimizin efrat ve mütalaasını aksettirmek itibariyle pek ziyade haiz ehemmiyet olduğundan bir veçhi-i ati iktibas ediyoruz. Rusya da zuhura gelen İnkılab bütün cihanda nazarı dikkatini celp ediyor. Bu inkılabın münasebat-i siyasiye de derin tahvilata bahs olabilmesi ihtimali pek kavi surette meydana çıkıyor. Bu bab'da ricali hükümetimizin ne düşündüğünü anlamak pek calibi dikkat ve merak olduğundan ser muharririmiz bu meseleye dair sadrazam paşa hazretlerinden bir mülakat talebinde bulundu. 
Esna-yı mülakatta vuku bulan inkisarına müşarünileyh hazretleri atideki cevabını vermişlerdir. Rusya ile devlet-i Osmaniye kaç asırdan beri birbirleri ile hasmıcan bir vaziyette ahs-ı mevk-i etmişlerdir. Şu iki hükümet arasındaki husumetin yegâne sebebi ise Rusların bize karşı istila cevyanedir. Hak, beka bir milletin en muazzez ve en asli bir hakkı olduğu cihetle bizi mahvetmeye azmi eylemiş olan müstebit Rus Hükümetine karşı bir hissi husumet beslemek bizim için tabi ve en mukaddes bir borç idi. Binaenaleyh Rusya'da büyük bir İnkılap vücuda gelip te çarlığın devrilmesi bit tabi en ziyade Türkiye'de nazarı dikkat ve memnuniyetle telakki edilebilecek bir hadise teşkil eder. 
Hissiyatımıza etmiş olan çarlıkla devlet-i Osmaniye arasında hiçbir veçhile münasebat hissine ve samimiyet tesisi tasavvur edilemez idi. Fakat bir devlet teşkil etmek üzere mukadderatı eline alan Rus milleti ile iyi bir komşu halinde 


yaşamak için bizce hiçbir sebep mevcut değildir. İşte bu nokta-i nazarda Rus 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ihtilalini tevcih ile gördük. Eğer Rus milleti hırsı, Terk edecek olursa şark için yeni bir devreyi inkişaf ve terakki açılmış olacaktır. Genç Türkiye'de bir zahireyi inkılaptır. Şu bahsi şerifin muhtaç olduğu sükün ve ıslahatı icra ve tatbik için heva müşkirdir. Şimdiye kadar ıslahat-ı dahaliyemizi en birinci mani teşkil eden müdahalatıyla bizi işgal eden Rus Çarlığı yerine aynı ulümmu ve insani mefkürelere hevaşkir komşuya malik olmak bizim için mucibi memnuniyettir. “393 

Talat Paşa, ihtilalin önemli bir girişim olduğunu, Osmanlı'nın bu olayı önemle takip ettiğini, ancak Rus tarihinde çok fazla değişim getirmeyeceğinden bahsetmiştir. 
Stockholm Sefiri Cevat Beyin aktardığına göre Rusya'da muhtemel bir ihtilal gözükmemesinin yanında, Osmanlı devlet ricalinin beklediği bir sulhta mümkün değil idi Berlin büyükelçisi Hakkı Paşa'nın çekmiş olduğu telgrafta, bir ihtilalin başladığı fakat bu ihtilalin İngilizler tarafından çıkarıldığı haberi yer almıştır. Hakkı Paşa, ihtilal ile ilgili doğru bilgiye ulaşmış olsa da, ihtilali başlatan kitle hakkında doğru bilgi aktarımı gerçekleştirememiştir.”0* 

Diğer önemli bir haber, Rus ihtilalcilerin sulh istediği ancak bunun İngilizler tarafından engellendiği haberidir.“ Tasvir-i Efkâr Gazetesi Yunus Nadi imzalı bir yazıda bu konuyu ele almış, Geçici Hükümetin, ihtilalcilerin istediği şartlardan birini yerine getirmekle hükümlü olduğu, aksi takdirde hükümet açısından durumun iyi olmayacağı aktarılıyordu. Eğer; geçici Hükümetin bunlardan birini sağlayamazsa, sulh istekli kitlelerin talebi sağlayabileceği hususu aktarılmıştır.“ 

Ruslar her ne kadar ihtilalden ve barıştan yana olsalar da iktidardaki kimi güçler, geçmişten gelen Boğazlara egemen olma hususunda ihtilalciler ile anlaşamıyor, bu yüzden de şiddetli gerilimler oluyordu. Tanin Gazetesi 5 Nisan tarihli haberde, Osmanlı Devlet Erkânının Durumu nasıl değerlendirdiğini aktarmıştır: 

“...Rusya ile Osmanlı Devleti birkaç yüzyıldan beri can düşmanı idiler. Bu 

husumetin sebebi ise, Rusların Osmanlı 'ya karşı beslediği istilacı tutumudur. 

Bundan dolayı Rusya'da büyük bir Inkılab meydana gelip Çarlığın 

Devrilmesi en çok bizi sevindirdi. Ancak hür ve çağdaş bir devlet kurmak için 

kaderini eline alan Rus milleti ile iyi komşuluk ilişkileri yaşamamız için 
303 Sabah, “Rus İhtilali Hakkında Talat Paşa'nın Beyanatı” 6 Nisan 1917. 
304Koçabaşoğlu -Berke, a. g. e., 5.40. 
305Sabah, 17 Nisan 1917. 
306Yunus Nadi “Üç Halin Biri yahut Hiç”, Tasvir-i Efkâr, 24 Mart 1917. 
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hiçbir sebep kalmadı. Maatteessüf diyeceğim, Rusya”da fikr-i inkılab ve ihtilalin eski amal-i tecavüzkaraneye tamamiyle galebe edememiş olduğunu görüyoruz. Şerefli bir sulhden bahseden Mösyö Milyukov, Türkiye meselesinin Rusya lehine halledilmesi lüzumunu ileri sürüyor. Rus hürriyetperveranının bu eski tecavüz ve husumet düsturlarına iştirak edip etmeyeceklerini bilmeyiz. Şayet Rus milleti de Çarlığın bu miras-ı meş umunu kendilerine dustur-ı hareket olmak üzere kabul edecek olur ise, sulhden bahsetmek abes olur.” 3% 

Tanin'in 5 Nisan 1917 tarihli haberde, gerçekleşen ihtilalin Osmanlı dâhil olmak üzere diğer devletler ile olan ilişkilerinde siyasi açıdan değişikliklere neden olacağı, Çarlığın geçmişten gelen yayılmacı ve kötü tavrına nazaran yeni hükümetle durumun bu şekilde gitmeyeceği, Kuzeyde yer alan komşusu ile iyi ilişkiler kurulabileceğine dikkat çekiliyordu. Hükümet çevresinde durumun sevinç ve neşe ile karşılandığı aktarıyordu.”“* Rusya'nın artık eski Rusya olmadığı, Bolşeviklerin ülke içerisinde güçlendiği, meydana gelen ayaklanma da sadece savaşın getirdiği olumsuz sebeplerin yer almadığı aktarılıyordu. Çarlığın halktan uzak yaşaması ve ekonomik düzeyin normal boyuta ulaşamamasının sebebi olarak, İhtilalin gerçekleştiğine vurgu yapılıyordu.” Ayrıca Tanin, 14 Nisan tarihli haberinde, Geçici Hükümetin beyannamesini barış eksenli değerlendirip, gelişmelerin bu yönde ilerlemesini temenni ettiğini de bildirmiştir.*!9 Tanin Gazetesi Nisan ayı içerisindeki haberlerinde daha çok Bolşeviklerin savaş tutumu nu ve Rusya'da ikili bir iktidar çizgisinin oluştuğundan bu iki yönlü fraksiyonun yönetimde ve ülkede nasıl rol alacağından, hükümet ve Sovyet arasındaki ilişkilerin ne olduğundan, bahsediliyordu. Ayrıca Tanin, 26 Nisan tarihli yayınında “Rus ihtilali ve Müslümanlar” başlığı altında, Moskova'da toplanacak olan I. Rusya Müslümanları I. Kongresine her yerden gelecek olan Müslümanlara değinilmiş, Rusya'daki Müslümanların bir siyasi büro 


311 


oluşturacakları aktarılmıştır.*!! Ülke içerisinde muhtelif kuvvetlerin doğmasından, 


bunların hükümete ve Çar'a karşı olan girişimlerinden haberler aktarılıyordu.”1” 


Gazete sadece Rusya'da var olan sosyalistlerin değil, İngiltere ve Fransa da bulunan 


sosyalistlerin de tutumunu değerlendirmiştir: 


307 Baytal, “Osmanlı Basınında...”, 5.9. 

308 Tanin, “Sadrazam Paşa'nın Beyanatı. ” 5-6 Nisan 1917. 

309 Mehmet Ali, “Zemtvo Meclisleri-Rus İhtilali”, Tanin, 4 Mayıs 1917. 
9Tanin, “Hükümet-i Muvakkatinin Beyannamesi. ”15 Nisan 1917. 

311 Tanin, “Rus İhtilali ve Müslümanlar.” 26 Nisan 1917. 

312 Tanin, 6 Nisan 1917. 


54 


ce 


Son haberlerden Rusya'da sulh yapmak istediklerini anladığımız sosyalistler, bunun için bittabi evvelemirde müşterek bir sulh yapmak gayesiyle müttefiklere müracaat edeceklerdir. Eğer Garp müttefikleri bu Avrupa 'ya iştirak ederlerse o zaman müşterek bir sulh teşebbüsüne taraftar olacaklar, aksi takdirde ise kendi kendine sulhe doğru yürümekten çekinmeyeceklerdir. Binaenaleyh şimdiden emniyet ile beyan edebiliriz ki Rus sosyalistlerin İtalya ve Fransa da vuku bulacak teşebbüsleri derhal bu memleket sosyalistleri arasında hüsn-ü kabule mazhar olacaktır. Zira her iki memleketteki sosyalistlerde harbin bir emperyalizm harbi olduğunu anlamışlar ve bu işte bütün milletlerin İngiltere hesabına çalıştıklarına tamamen kanaat getirmişlerdir.” 
Tasvir-i Efkâr Gazetesinden Yunus Nadi'nin Nisan ayı içerisinde; Yeni Rusya ile Eski Rusya arasındaki farklılığı ele almıştır. 
“, Yeni Rusya Kendi Dahilindeki bütün kavimlere hayat ve hürriyet hakkını tanırken -sarih bir mantıksızlığa düşmeksizin- bu hakları hariçteki müstakil devletler için ve bu meyanda mesala Türkiye için kabul ve teslim etmemezlik edemezdi.””"" diyordu. 
Moskova”daki İhtilalinin Avrupa”nın fikri haritasını değiştireceği konusunda da tahminde bulunmuştur.”)” Bu husustan da anlaşılacağı üzere 1. Dünya Savaşı bir 


emperyalist savaş olarak görülmüştür. 


2.4. İKİ AYAKLI SİYASİ YAPI 


Nisan ayına gelindiğinde iki politik merkez olan Petrograd Sovyet”i ve Geçici Hükümet açısından çözüm yolları ve beklentilerde ki ayrılıklar kendini açık etmeye başlamıştır. Örneğin, I. Dünya savaşına devam edip etmeme hususunda ayrılıklar göze çarpmaktadır. Bu yüzden ülkede ana iki taraf olmak ile birlikte farklı grupların varlığı da açık hale gelmeye başlamıştır. Merkezler çözümlerde ayrılış noktasına geldiklerinde koalisyon hükümetlerinin kurulma yoluna gitmeye karar vermişlerdir. 
Şubat ayından Ekim Devrimi'ne giden yoldaki karışıklık ortamında iki politik 


merkez oluşturulmuş olmak ile birlikte, çok farklı fraksiyonlara ait gruplar da 


33 Tanin, 17 Nisan 1917. i 
314 Kocabaşoğlu, Berke, Bolşevik İhtilali ..., s.84. 
35 Yunus Nadi Abalıoğlu, “Vaziyefte Bir Nazar” Tasvir-i Efkâr, 11 Nisan 1917. 
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mevcuttur. Milisler, Fabrika komiteleri, Mahalle Sovyetleri, asker komiteleri, köylü komiteleri gibi birçok yapılanmada mevcuttur.”1” Ancak Rusya'yı ekim devrimine götürecek iki grup mevcuttur. Bunlar, Menşevikler ve Bolşeviklerdir. Kitleler daha çok iki ana merkez etrafında hareketlendirilmiştir.!7 Ancak Sebilürreşat göre “...Bolşeviklerin ne mal olduklarını tamamiyle bilmiyoruz. Fakat ne çare ki bugün Rusya'nın en sağlam ve en ameli partisi onlardır.” Kanatindedir. “Stalin, Petersburg”daki bu iki ayaklı siyasi yapı arasındaki mücadeleyi şu şekilde aktarır. 
“Hiçbir yerde seçim mücadelesi Petersburg'daki kadar keskin geçmedi. 
Hiçbir yerde partiler arası çatışma Petersburg'daki boyutlara ulaşmadı. 
Sosyal- Demokratlar, Halkçılar, Kadetler, Kara- Yüzler”?, Sosyal Demokrasi içinde Bolşevikler ve Menşevikler; Halkçılar arasında Sosyal Devrimciler ve Halkçı Sosyalistler; Kadet Partisinde sağ ve sol Kadetler- bunların hepsi 
insafsız bir mücadele sürdürdü.” 329 
Rus tarihinde 1903 yılından itibaren Bolşevik ve Menşeviklerin ayrılma yoluna gittikleri görülür. Bu ayrılışının temel noktası ülkede yapılması gerekenin reform mu devrim mi olması gerektiğine dair uzlaşamamaydı.”?' Keza işçi sınıfının müttefikinin kim olması gerektiği de ayrı bir tartışma hususuydu. Menşeviklere göre işçi sınıfının müttefiki burjuvazi olmalıydı, Bolşeviklere göre ise liberaller değil, köylüler idi. 


322 


Onlara göre köylüler ve işçiler monarşiyi devirebilirlerdi. Bolşevik ve 


Menşeviklerin ayrışma noktaları arasında ki diğer sebep ise Menşeviklerin, sosyalizme geçiş için şartların henüz gelişmediğini belirtirken, Bolşeviklerin ise silahlı bir kalkışma ile hızlı bir şekilde devrim yapılması gerektiğini düşünüyor olmasıydı. 

Örgütlenen politik merkezlerden biri Prens Lvov başkanlığındaki geçici hükümet olup, daha çok burjuvazinin temsilcisi bir kuruluş olarak bilinmektedir. 


Diğeri Bolşevikler dahil hemen hemen bütün fikirlerin ait olduğu Petrograd Sovyet”i 


316 Bookchin, a. g. e., 5.211. 

317Swann, a. g. e. s..24 . 

318 Sebilürreşat ,, “Rusya'daki Partiler ve Rusya Müslümanlarının Takip Edecekleri Siyaset. ”10 

Ekim 1918. 

39 20. yüzyılın başlarında Rusya'da faaliyet göstermiş Çarlık rejimi yanlısı ve gelişmekte olan 
sosyalist devrimci harekete karşı örgütlenmiş bir yapıdır. Özellikle devrimcilere karşı uyguladığı şiddet, aşırı milliyetçilik karşıtlığıyla öne çıkmıştır. 

320 J V., Stalin, Eserler Cilt IL, Çev. İsmail Yarkın, İnter Yayınları, İstanbul, 1989, s.21. 

321Bookchin, a. g. e. s.s.154, 159. 

521 eyla Devrisheva3, “Rusya'dan Türkiye'ye Göç..., 5.63. 
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idi Geçici Hükümet, Sosyal Demokratlar ve Menşeviklerden oluşuyordu. Ve Almanlara karşı savaşı sürdürmek isteğindeydiler.”?" 

Savaş sürüp gitti, liberaller zafer söylemlerine devam ediyordu. Askerin ve halkın beklediği tek söylemi Lenin dillendiriyordu. Askerlerin savaşmak istemedikleri ve durumun Leninden yana seyir aldığını İkdam Gazetesi, Ordu'nun Kerenski ”den memnun olmadığını “Ordu Kerenski “den Memnun Degil” alt manşet altında aktarılarak, Rusya”nın İhtilal sürecinin kuvvetlendiği beyan ediliyordu. 

“...Cepheyi harb 'den gelen murahhaslardan tarafından gelen kongrede 

ordunun hal ve vaziyeti hakkında uzun olarak görüşmüşlerdir. Ordunun gerek 

mevcudu gerek teçhizatı itibariyle günden güne sukut ettiği tahakkuk etmiştir. 
Rus erkânı harbiye umum iyesi firarilerin miktarını birkaç milyon tahmin edildiğini beyan etmiştir. Firarın önünü almak için ahali memurin tarafından vuku bulan bütün teşvik at Faidesiz kalmıştır. Sarhoşluğun orduyu istila ettiği, askerler arasında derhal terk-i sulh edilmesi hususunda tehlikeli 
propagandalar yayıldığı kongrede beyan edilmiştir. 2 

Mayıs ayı ile birlikte grupların aşırılaştığı ve zengin kesim üzerine taarruz ettiği 

belirtiliyordu. 

“...Rusya”da Anarşi Artıyor: Rus vilayetinde zadeganın ve zengin erbabı 

ziraatın emlaki zapt edilmiş. Ve Mezru at tahrip edilmiştir. Çifiçiler tarafından ashabı araziye karşı taarruz atta bulunduğuna dair hükümet-i muvakkatiyle ye birçok haberler gelmiştir. Bundan başka sanayi amelesi arasındaki hiddet ve infial dahi artıyor. Amele meclisi neşredildiği bir beyannamede demir yolu hududunda ve (Volga) sefa ininde hüküm ferman olan ahvalin bütün Volga havzası bünakelatının ihtilal ve sukutuna baiş 

olabileceğini beyan eylemiştir. 329 
Altı aylık devrim sürecinde halk, Koalisyon Hükümetlerinin ve Geçici Hükümetin toplumsal meselelere çözüm bulmakta zorlandığının farkındaydı. Her iki kesimde geçici çözümler ile kitleleri ellerine almanın derdindeydiler. 

Bu sırada Bolşevikler, Geçici Hükümetin bu durumdan yararlanarak işçi 


Mümessilleri ve ordu içerisinde propaganda yapmaya başladılar. Propagandalarını iki 


323 Liebnam, a. g. e. s.131. 

324Yunus Ekici “Bolşevik İhtilalinin Ortaya Çıkması ve Sebepleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.27, S.1, 2017, s.267. 

325 İkdam, “Rusya Günden Güne Karışıyor ve Takatsiz Kalıyor ”. 6 Haziran 1917. 

326 İkdam, “Rusya Pek Karıştı.” 16 Mayıs 1917. 
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basın aracılığıyla Pravda ve Soldastkaya gazeteleri ile gerçekleştirmeye başladılar. 
327 Keza Bolşevik Merkez komitesi 10 Haziran'da “Bütün İktidar Sovyetlere” 
sloganıyla kitleleri büyük bir gösteriye çağırdı. Bu çağrı kısa süre de talep gördü ve olumlu karşılandı. İkdam Gazetesi haziran ayı içerisinde ele aldığı haberlerde, Rusya'nın İhtilal içerisinde çırpındığı, devletin bu yöne doğru ilerlediği, Rus sokaklarında ihtilal ayaklanmalarının başladığı Berlin, Stockholm gibi ajanslardan gelen haberler ile aktarılıyordu. 
“...Bazıları tüfek revolver kama ve el bombaları ile musallif olan bir anarşist grubu ellerinde “Kahrolsun memurlar”, “kahrolsun sermayedarlar”, “Yaşasın sosyalizm, ihtilal komünizm”, ibareleri muharrer bayraklar olduğu halde güya gündüz Petersburg'un en büyük caddesi olan Nevski bulvarında ve caddelerde nümayişler yapmışlardır. Memurun-i hükümet bu nümayişlere asla memnuiyet eylememişlerdir. Nümayişçiler meşhur (Kazan) kilisesi önünde tevkif ederek ihtilal cevayane nutuklar irad eylemişlerdir. Bu hadisat 
Petersburg ahvalini pek güzel gösteriyor. 528 
Gösterilerin düzenlemesinin peşi sıra ordudaki subaylar tarafından da bir gösteri düzenlendi. Askerler fabrikalara ve işçilere gönderdikleri delegelerde destek verdiler. 
Rusya iki farklı güç arasında kutuplaşıyordu. Bu durumu Sabah Gazetesi “Rus İhtilalinin ilk günlerinden beri Rusya'da iki muhtelif grup arasında nüfus mücadelesi cereyan etmektedir. Bu kuvvetlerden ilki İngiliz tesiri altında bulunan harp taraftarları, diğeri terakkiperver ve sosyalistlerdir. Rus harp taraftarları hürriyetten, müsavattan, dâhili ıslahattan tatlı tatlı bahsetmekle beraber gözleri dışarıdadır. Hariçte fütuhat yapmak isterler... 
Memleketlerini hakikaten yükseltmek ve bu sayede halkın refah ve saadetini artırmak olan terakkiperver anasırlar, fütuhat yanlılarıyla mümkün değil 
anlaşamazlar. 29 
yorumu yapılmıştır. Gazete Rusya'daki hareketin ilk oluşumunda, çoğunluk bir araya gelerek mücadeleyi başlatıp ilerlemesine rağmen, iş idareye geldiğinde fikir ayrılıklarına düşüldüğünü ,bu yüzden de iki kanatın ortaya çıktığı haberini yapmıştır. 


Bu iki kanattan biri, Milyukov “un idaresinde olan ve başkanının Prens Lvov olduğu 


32TRamın Sadıkov, “Şubat Devriminden Sonra Rusya”da İktidar Mücadelesi: Ekim Devrimine Giden Yol””s.103. 

328 İkdam,5 Haziran 1917 “Rus Hükümeti İhtilal İçerisinde İkdam, Çırpınıyor”. 

32 Sabah, 8 Mayıs 1917. 
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savaş yanlısı taraf diğeri ise Keresinkinin barış yanlısı tarafıydı.””” Bu iki farklı grup arasındaki fikir ve yönetim tarzı farklılığının Rusya”yı buhranın eşiğine getirdiği yorumu haberin sonunda yer almaktadır, iki grup arasındaki farklı fikirlerin olumlu ve olumsuz yanlarına dair yorumlarına da gazetede yer vermiştir. 22 Nisan”da “Milyukov ve Sosyalistlerin Durumu” adlı başlıkla, Petersburg”daki gösterilerin sebeplerinin kesin olarak bilinmediğini söylemekle birlikte, gösterilerin sebeplerinin barış yanlısı olan Sosyalist İhtilalci gruplar ile Savaş yanlısı hükümet arasındaki tartışmaların ekonomi ile birlikte sokaklara dökülme ihtimalinin yüksekliğinden bahsetmiştir. Burada Milyukov ”un düşüncelerine yer verilmiştir. Milyukov göre Sosyalist İhtilalcilerin pasif gösterileri, insanları temelsiz hareketlenmeye sürüklemiştir. Milyukov ”un düşüncelerini ve sosyalistlerin fikirlerini Osmanlı Devleti eksenli ele alan gazete, bu fikir ayrılığından sosyalistleri destekler yazılar yayınlamış, Sosyalistlere göre olan Boğazlar ve İstanbul”un Osmanlıya ait olduğu görüşü, haberin devamında haklı bir konu olarak verilmiştir. Milyukov ve düşüncesinin aktarıldığı satırlarda 
“2 günden beri muhtelif membalardan gelen haberler Petersburg da büyük ihtişaşlar zuhur ettiğini gösteriyor bu ihtişaşların mahiyeti hakkında henüz kat'i malumatımız yoktur. Bununla beraber Petersburg'da mevcut vaziyete göre bunların gayesi sulh olduğuna ve hükümet-i muvakkatinin Milyukov gibi hali harb ve İngiltere taraftarlığından vazgeçmeyen bir aleyhininin matuf bulunduğuna hükm edebiliyoruz. Milyukov ile sulh taraftarları arasında fikir ve kanaat farkları son zamanlarda sarih bir şekilde ortaya vurulmuştur. 
Evvelce Milyukov “un kendisi için sabit bir fikir halini almış olan fütuhat emellerinden bahs etmesine ses çıkarılmazken bu sulh taraftarları kendi fikirlerini ortaya koymaya iktifa ederken bu iş hariciye nazırına şiddetli hücumlar başladı. Rusya'nın sulhe mütemail olduğuna ve fütuhat maksatları etmediğine dair Prens Lvov imzasıyla resmi bir beyanname neşredildiği sırada hariciye nazırı unvanı taşıyan adamın kendi namına beyanatta bulunmasına bit tabi tahammül edilemezdi. Rusya'da dâhil vaziyet nokta-i nazırından pek şayan-ı dikkattir ki Milyukov resmi beyannameye muhalif bir lisan kullanması meselesi hakkında hükümet-i muvakkate doğrudan doğruya 


bir tedbir ihtihaz edecek yerde bu vazifeyi adliye nazırı sosyalist Kerenski 


Sabah, 8 Mayıs 1917. 
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görmüştür. Adliye nezareti matbuat kalemi Milyukov 'un beyanatına hükümet-i muvakkatinin iştirak etmediği ve bu beyanatın nazırın şahsına iat olduğu hakkında Kerenski'nin emriyle gazetelere resmi bir tebliğ göndermiştir. Hükümetin siyaset-i hariciyesine ait bir tebliğin adliye nezaretinin matbuat kaleminde hazırlanması ve hariciye nazırının beyanatında hükümet sosyalist bir nazır tarafından teksih edilmesi Rusya'da işlerin ne renkte olduğuna pekiyi bir emaredir. ”33! 

Nisan ayının sonlarına doğru gazeteler, Çar'ın tahtan indirildikten sonra Sabah Gazetesi, Haziran ayının hemen başında Çar II. Nikola”nın başka bir yere naklinin söz konusu olduğunu, Rusya”nın iç vaziyetinin kötüleşeceğini aktarmıştır. Gazete Moskova ve Petersburg”daki nümayişlerin Kafkaslara ”da geçtiğini, burada benzer hareketlenmelerin olduğunu belirtmiş °°” durumun nedenini ise Amele ve Asker Meclisi tarafından yayınlanan hüttiyet bildirilerinin etkili olduğunu belirtmiştir. 
Bildiride bütün milletlerin kendi bağımsızlığına sahip olma hakkının belirtilmesi ve Sovyet Bolşeviklerinin barış konusunda Avrupalı devletlerden bir ön görüşme talep 


etmelerinin etkisi olduğu aktarılmıştır. "55 


Haberde Rus sosyalistlerin barış yanlısı fikirlerinin ,savaşın gidişatında önemli değişikliklere sebep olacağı, barış fikrinin diğer milletlere yayılmış olmasıyla birlikte hükümet programına da konulmasının ,I. 
Dünya Savaşı'nın gidişatında önemli bir olay olay olacağı vurgusu yapılmıştır.””” 
Sabah gazetesi bütün yayınları boyunca ilk defa sosyalistlerin fikirlerini, beyannamelerini, diğer milletlerdeki sosyalistleri, ilk defa bu kadar derin ve ayrıntı olarak inceleyip haber başlıklarında yer vermiştir. ** Rusya'da ideolojik söylemler daha sesli ifade edilmekle birlikte, Osmanlı basının da ideolojik tanımlamalar yer almaya başladı. Tasvir-i Efkâr 5 Haziran tarihli yayının da Sosyalizmin gayesinin ne olduğu, terimin ne zaman ve nereden geldiğini şöyle aktarmıştır: “Pierre Leroux tarafından 1832 senesinde İngilizceden Fransızcaya nakledilmiş olan sosyalizm kelimesi elyevm hemen hemen kapitalizm, sermayedarlık mukabili bulunuyor. "596 ideolojinin harbe nasıl baktığı, Sosyalistlerin nasıl teşkilatlandığı ve teşkilat yapısını anlatıyordu. Yazı da Sosyalist fikirlerin yerine getirilmesi için iki yolun varlığından Sabah, 22 Nisan 1917. 
332Sabah, 3 Haziran 1917. 
333Sabah, 6 Haziran 1917. 
334Sabah, 7 Haziran 1917. 


35Sabah, 21 Haziran 1917. 
336 Tasvir-i Efkâr, “Sosyalizm Nedir.”5 Haziran 1917. 


60 


bahsetmektedir. Bu yollardan ilki var olan kanunların değişikliği, olurken ikinci yol da kanunları kabul ettirmek vasıtasıyla siyasi fırka oluşumu sağlamaktır. Fırkalar dışında küçük örgütler sayılabilecek, sendikaların oluşumunu desteklemek hususunda da ciddi gayret sarfettikleri belirtilmiştir. Sendikaların yapacakları hususunda da açıklamalar getirerek, amaçlarının amelenin kanunları ve haklarını belirleyerek yaptırım uygulamak olduğu bildirilmiştir. Yazıda, Sosyalizmin harbe nasıl baktığı konusunda ise: 

“...Sosyalizm yalnız meşru bir müdafaa halinde olmak üzere harbi kabul ediyor. Filvaki sosyalizm nokta-yi nazarından harbin büsbütün ortadan kalkması şayan-ı temenni, ulvi ve Mübeccel bir gayedir. Fakat insaniyetin böyle bir derece-i kemale vasıl olmadığını düşünen sosyalistler, sırf tedafü-i harbi ve bunun netice-i tabiyesi olarak kuvve-i askeriyenin teşkilini zaruri addediyorlar. Sosyalizm hiçbir kavmin diğerini cebren taht-ı inkıyadda bulundurmak hakkına malik olmadığını, herhangi bir kavmin dilediği zaman bir heyet-i ictimaiyeden ayrılabileceğini ve bu harekete müsellehan ve cebren mümanaat edilemeyeceğini desatir-i esasiye a”dadına ithal eylemiştir. ” 


Diye aktarmıştır. “7 


Yazı hemen hemen sosyalizme dair ayrıntı ve toplu olarak bilgi aktaran en önemli ve tek yazılardan biridir. Gelen hükümetin şeklinin ne olduğu, Rusya'nın bu süreçteki ekonomik durumu, savaşa devam mı edeceği gibi 


konular ele alınırken? 


, diğer taraftan ihtilalci sosyalist grupların hükümet üzerindeki etkisi aktarılmış, yeni hükümetin kuralları ve kanunları hakkında yazılara yer verilmiştir. °° İkdam Gazetesi 15 Kasım tarihinde, Rusya'da sosyalizmin ne olduğunu bilmeyen ve her millete uygulamak isteyen kimi bilgisiz kitlelerin varlığından Oo bahsediliyordu. Sosyalizmin uygulanmansındaki (o yetersizlikler aktarılıyordu. 
“...Rusya anarşisinin müsebbibi memlekette fikirlerin henüz tekerrür etmemesidir. Filhakika moskof diyarında millet istediğini bilmiyor. Ruslar, As'iayi, ibdidai bir kaviimdir. İtiraf ederiz: Bu 200.000 milyona yakın ahalinin içinde derin fikirler pek necip edipler allamelik payesini bi hak ihras 


etmiş mütefenninler var. Tolstov ve Dostoveski gibi münevver anın (gorki) ve 


(Puşkin) ayarındaki erbabı kalemin, ressamların (mecinikof) gibi ashabı 


337 Tasvir-i Efkâr, “Sosyalizm Nedir? ”5 Haziran 1917. 
338Sabah, 23 Nisan 1917. 
339Sabah, 24 Nisan 1917. 
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funün-u kaderi asla inkâr edilemez. Lakin bu müstesna zevat muhitlerinde adeta -amatör derler -belki de yabancıdırlar. “Marks ve Engels yazılarının sadece okunduğu, hatta ezberden ibaret olduğu veriliyordu.” “...Rusya 


müzmin ihtilatın merkezi oldu. Hiçbir fırka ekseriyetinin maneviyatı tatmin 


edemiyor.” 399 


İkdam, “Müteverrim Rusya.” 15 Kasım 1917. 
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3. BÖLÜM 
DEVRİM SÜRECİ 


3.1. EKİM DEVRİMİNE GİDEN YOLDA TEMMUZ OLAYLARI 


Temmuz ayı içerisinde Rus birliklerinin, ordudaki kayıpları basında daha çok yer almaya başlayınca Bolşeviklerin ellerine, kitleleri hareketlendirecek bir sebep daha geçmiş bulunmaktaydı. Temmuz ayının ilk günlerinde, Avusturya cephesinde Rus ordusu düzensiz bir şekilde mücadele ediyor, belli ki göstermelik çarpışmalar sergiliyordu. Ordudaki bu durumun 3 Temmuz günü basına Rus kuvvetlerinin ağır 
kayıpları olarak taşınması ,kitleleri harekete geçiren önemli bir sebep teşkil etti.” 3 
Temmuz günü Petrograd'daki işçiler ve köylüler tarafından planlanan gösteri uygulama sahası bulmuştu. *” 4 Temmuz sabahı ani bir şekilde Petrograd ”ta büyük bir çoğunluk Bolşevikler ile birlikte sokaklara döküldü. Gösteriler sadece başkent ile sınırlı kalmamış, çevre illerden gelen kitlelerle birlikte kendini belli etmeye başlamıştır.” Çevre illerden de başkente göstericiler geliyordu. ** 

“Haberlere göre, ayaklanmacılar caddelerde el koydukları motorlu araçlar ve üzerlerinde yukarıya doğrultulmuş makineli tüfekler ve kırmızı pankartlar bulunan askeri kamyonlarla şehrin içinde bütün akşam herhangi bir 
engellenmeyle karşılanmaksızın gezip durmuşlardı” 35 

Kalabalık ve kitleler öyle büyük bir çoğunluğa ulaşmıştır ki Hükümet, asker, işçi, halk ayrı tutulmaksızın çağrı yaparak sokaklara dökülmemeleri gerektiği anonsunda bulunmuş ancak bunun yetersiz kaldığı fark edilmiştir. 3 Ancak bu oluşumun nereden ve nasıl kaynaklandığı konusunda toplu bir fikir bulunmuyordu. Hareketin temel amacı, hükümeti devirmek olarak gözleniyordu.**” Kimileri bu gösterileri, 


Bolşeviklerin 10 Haziran günü elde edemedikleri beklentilerini gerçekleştirme 


yolunda tamamlanamamış bir ayaklanma olarak görüyor, kimileri tamamıyla 


341 Bookchin, a. g. e. s. 262. 

342 Bookchin, a. g. e., 5.262. 

343 Bookchin, a. g. e. s. 264. 

34 Bookchin, a. g. e. s.264. 

345 Robinowitch, Bolşevikler İktidara. ..s,30. 
346 Robinowitch, a. g. e. s. 30. 

347 Robinowitch, a. g. e., s.31. 
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sorumsuz Bolşeviklerin tahrikleri olarak değerlendiriyordu.””” 5 Temmuz günü bu hareketlenmeyi doğru değerlendirmeyen Sovyet Heyetinin ileri gelenleri sokak gösterilerinin sonlandırılması hususunda Bolşevik yayın organı olan Pravda”da bir sayfalık sade ve açıklayıcı bir yazı ile gösterilere son verilmesi gerektiğini duyurmuştur.’ Bu geniş ve beklenmedik ayaklanma olumlu sonuç vermeyerek kitleler etkisiz hale getirilmiştir. Hatta Troçki ve Lenin ayaklanmadan iki gün sonra kaleme aldıkları yazılarında şu şekilde bir açıklama yapmışlardı. 
“Eğer Bolşevikler 3-4 Temmuz'da iktidarı ele geçirmeyi hedeflemiş olsalardı, hata yaparlardı. Çünkü ne halkın çoğunluğu ne de hatta işçilerin çoğunluğu o zaman ordudaki generallerin kırsal bölgelerde toprak sahiplerinin ve şehirlerde o kapitalistlerin karşı devrimci politikalarını henüz fiilen 
deneyimlemiş değillerdir. 559 
Hatta Troçki yıllar sonra Temmuz olayları ile ilgili kaleme aldığı yazısında ayaklanmayı şu şekilde açıklar: “Bolşevikler, temmuz başında Petrograd'daki iktidarı ele geçirebilirlerdi. Ama o durumda elde tutamazlardı.”””) Bolşeviklerin Temmuz ayındaki ayaklanmasından sonra başta Zhivoe Slovo adlı bir bulvar gazetesi ile başlayarak karşı saldırılar gerçekleştirildi.”?” Bolşeviklerin yayın organları kapatılıyor, Bolşevik liderlerine tutuklama kararı çıkartılıyordu.””” Hükümet, bu baskıcı tutumunu sadece Bolşeviklere uygulamamış, işçilere ve köylülere de uygulamıştır. Geçici Hükümet, başta Lenin olmak üzere Temmuz ortalarından itibaren çıkardığı kararlarının devamında, Lenin için “Vatan Haini”, “Alman Casusu” suçlamaları ile tutuklama kararı çıkarttı.“ Lenin'in bir alman casusu olduğuna dair belge sayılan bir raporu gazetede yayınlattı. Bunun üzerine de Lenin ülkeden kaçmak zorunda kaldı.” Sabah Gazetesi bu durumu Rusya'da mevcut durumdan dolayı siyasi tutuklamaların başladığını, Rusya'nın köklü bir değişimin içerisine girdiğini, nümayişlerin artacağını, ihtilalin yeniden şiddetleneceğini, 


sokakları dolduran kitlelerin hedeflerinden birinin de savaş yanlısı olan İngiliz ve 
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349 Robinovvitch, a. g. e., 5.43. 

350 Cliff, Troçki..., s.265. 

351 Cliff, Troçki: Ekim”e..., s.265. 

352 Robinovvitch, Bolşevikler İktidara..., s.45. 
353 Bookchin, a. g. e. s. 265. 

354 Bookchin, a. g. e. s.265. 

355 Bookchin, a. g. e. s.266. 

356 Cliff, a. g. e., s.269. 


64 


Fransız sefarethaneleri olduğunu belirtmiştir.””” Ayrıca , Rusya”daki yeni gücün, 
1905 hareketinden itibaren barıştan yana seyir aldığını aktarmıştır.“ 

Osmanlı Basınında,bu ay içerisinde Lenin ismi gazetede çok geçmiş olmasına rağmen, fikirlerine ve tezlerine dair herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Örneğin Lenin hakkında alınan idam kararı birçok kez, temmuz ayı içerisinde verilmiş olsa da, idam kararının sebebi hakkındaki hususlara az yer verilmiştir.”” Sabah Gazetesi 21-25 Temmuz tarihlerine gelindiğinde hareketlerin şiddetlendiği ve Lenin taraflarının tutuklama emri altında olduğu haberlerini yayınlamıştır. 

Bolşevikler arasında Lenin'in kaçmasını doğru bulmakla beraber ülkeye gelip yargılanması gerektiği hususunda tartışmalar başladı. Troçki ”ye göre teslim olmalı, Stalin”e göre asla geri gelmemeliydi. Lenin'in dönmesi demek, idamının gerçekleşmesi demekti. Bolşeviklerin kendi içlerindeki bu tartışmaya Lenin'in gönderdiği bir mektup son noktayı koymuştur, Lenin ülkeye dönüş yapmayacağını bildirmiştir.” 

Temmuz ayındaki ayaklanma sonrası Geçici Hükümet devrilmiş, Prens Lvov siyasetten çekilmek zorunda kalmıştır.*“? Kerenski ise daha sosyalist fikirleri baskın olan bir partinin başına getirildi.“ Geçici Hükümet, Bolşeviklerin etkisinin giderek azalabileceği konusunda tahminlerde bulunsada bu böyle yön almadı. Ordu halen Bolşeviklerden yanaydı. Öyle ki ordu, Kerenski yönetiminin verdiği emirleri yerine getirmemekte ısrarcıydı.”©* 

Geçici Hükümetin devrilmesi sonrası Lavr Georgiyeviç Kornilov ”un başkomutanlığa getirilmesi, grevci hareket açısıdan önemlidir. Ülke de ki var olan 
güçler arasında iktidar mücadelesinin baş göstermesinin güzel bir örneğidir. 365 
Kornilov, Nisan krizinden sonra Kerenski tarafından Güneybatı Cephesine Sekizinci Ordu Kumandanlığı görevine getirilmiştir.””” Bu mevkiinin seçilmesinin temel sebebi ise Kornilovun demir yumruğunun burada etkili olmasının Rus toprakları açısından 


önemli bir yer kaplamasıdır.””” Bu bölge düşman baskısına en çok maruz kalan alan 


357Sabah-7-8-9- Temmuz 1917. 

358Vakit, “Kerenski Yerine Lenin.”10 Kasım 1917. 
39Sabah, 20 Temmuz 1917 . 

39Sabah, 30 Temmuz 1917. 
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olarak bilinmekteydi."”” Petrograd Sovyet'inin bu kadar destek aldığı bir dönemde Komutan olarak başa geçirilmesi beklenmedik bir olaydır. Kornilov göreve gelir gelmez, orduda disiplini geri getirmek amaçlı ölüm cezasının yeniden gelmesini, cephe ve gerisinde idam cezasının uygulanması gerektiğini savunanlardandır.””” 
Kerenski ve Kornilov “un politikalarına karşı askerler arasında bir düşmanlık belirmiştir. Bu devrim sürecinde ,uygulanan askeri otoriteler hem orduda hem de Bolşevikler arasında sorgulanmaya başlanmıştır. Bir süre sonra Kornilov “un Avrupalı güçleri(İngiltere- Almanya) de arkasına alarak Kerenski hükümetine karşı ayaklanması ve Bolşevikleri susturma amaçlı yaptığı hareket sonuçsuz kalmış, Kornilov başkomutanlıktan azledilerek tutuklanması kararı verilmiştir.” Kornilov 'un yaptığı askeri hareket bir hafta içerisinde bastırılmış kendisi tutuklanmıştır. ”! 
Sabah gazetesi Eylül ayı içerisinde Kornilov ve örgütlenmesi, Kerenski'nin İtilaf Devletleri tarafından eleştirilmesine yer vermiştir. Kornilovun bir darbe girişimi içerisinde bulunduğunu ancak bunda başarısız çıktığı belirtilmiştir.””” Eylül ayı içerisinde yine Ahmet Emin imzalı “Rusya'da Dâhili Harbi” başyazısıyla, Rusya'nın içerisindeki kritik durum değerlendirilmiş ve ihtilalin geleceği sorgulanmıştır.””” 
“Rusya'da Cumhuriyet” başlıklı yazıda, İhtilalci grupların Rusya'da Cumhuriyet düzenini kurmak istediklerine dair haber yapılmıştır. 

“16 Eylül Stockholm: Petersburg telgraf ajansı tebliğ ediyor: Hükümet-i muvakkate atideki beyannameyi neşretmiştir: Kornılov 'un isyanı teskin edilmiştir. Fakat bu hadisenin ordu ve memlekette tevellid ettiği karışıklık pek büyüktür. Yeniden vatanı ve hürriyeti büyük tehlikeler tehdit ediyor. 
Hükümet-i siyasi şeklini tayin etmek lüzumunu ve herkesin cumhuriyet fikri lehindeki muhalesetini? nazarı dikkate alarak hükümet-i muvakkate Rusya'nın şekli idaresi cumhuriyet olduğunu beyan ve Rusya'yı cumhuriyet ile idare edilir bir hükümet olmak üzere ilan eder. Sarsılan hükümet yeniden tesis etmek için hükümet-i muvakkate bütün salahiyetini başlarında reis ve vükela bulunmak üzere beş nazıra tevdii etmeğe karar vermiştir. Hükümet memlekette sükün tesisini ve ordunun harb kudretini ihya etmeyi başlıca vazife adletmektedir. Hükümet memleketin bütün kuvvetlerini birleşmesi 

368 Robinovvitch, a. g. e. ..., 5.125. 
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vatanı bu günkü müşkül mevkiinden kurtaracağını nazarı dikkate alarak vatanın menfaatini şahıs veya fırka menfaatleri fevkinde tutan kimseleri iş başına getirecektir. Hükümet-i muvakkate vazifesini pek yakın bir istikbalde 
tamamiyle ifa edeceğinden emin olunmaktadır. 4 
İhtilalinin genişlemesinde Kornilov “un bu askeri hareketinin önemli bir yerinin olduğundan bahsedilir. Çünkü kitleler bu hareketten sonra daha çok örgütlenmeye başlamıştır. Bu askeri girişim sayesinde Bolşevikler, bir kez daha Rus Devriminin önde gelen kitleleri olarak nitelendirilmiştir. Bunun yanı sıra, Rus işçi sınıfı sayesinde bu girişimin engellendiği söylenir. Nıkolai Sukhanov ise gelinen noktayı şu şekilde açıklıyordu: 
“...Burfuva darbesi haberi Rusya'nın yüzeyini ve derinliklerini önemli oranda karıştırdı. Tüm örgütlü Demokrasi ayaklarının üzerinde doğruldu. Yüz binlerce ve milyonlarca işçi, asker ve köylü, sınıf düşmanının saldırısına karşı savunma için silahlı bir şekilde ayağa kalktı. Son noktayı koyacak bir meydan muharebesi için arzuları karşı konulmaz bir biçimde, her saat başı artıyordu. 
Her yerde bir sınıfsal içgüdü, küçük bir parça sınıf bilinci ve devasa bir hızla büyüyen Bolşeviklerin örgütlenme ve fikirlerinin etkisi hissediliyordu. 
Kornilov ayaklanması sonrasında Bolşevizm her yerde çok bereketli tomurcuklar vermeye başladı ve ülke çapında çok derin kökler geliştirilerek yaygınlaştı.””” 
Diğer bir taraftan olayda Bolşeviklerin belirleyici rol oynamasının hiç şaşırtıcı olmadığını belirterek şunları söyler: 
“...Başkentin savunulması örgütlenirken komitenin işçi ve asker kitlelerini harekete geçirmesi gerekiyordu ve bu kitleler, örgütlenebildikleri oranda 


Bolşevikler tarafindan örgütlenmiş ve onları takip etmişlerdi.””"” 


3.2. EKİM DEVRİMİ 


Eylül ve Ekim aylarına gelindiğinde Rus halkı artık pek çok ayaklanmayı deneyimlemişlerdi. Artık hareketlenmeleri, bir ayaklanmadan ziyade değişimi 


getirecek yapılanmaya doğru yol almaktaydı. Kitleler daha bilinçli, daha kalabalıktı. 


34 Sabah, “Rusya'da Cumhuriyet”18 Eylül 1917. 
375Svvaın, a. g. e., s.146. 
3TöSyvaın, a. g. e., s.147. 


67 


Artık Kerenski ve hükümeti gözden düşmüş, Bolşevikler ön plana çıkmış, bütün Rus halkı Bolşeviklerden yana rol almaya başlamışlardı. 

Eylül ayının gelmesiyle birlikte,Rus hükümetinde ki siyasilerin kendi içlerindeki çatışma hali, halktaki ekonomik zorluğu görmelerine engel teşkil etmiştir. 
Geçici hükümete karşı güven kalmamıştır. Her kesimde ciddi olarak hissedilen kıtlık sorunu, Çar ve muhaliflerini daha sert bir şekilde karşı karşıya getirmiştir. Geçici Hükümet bu sorunlar ile baş edemez hale gelmiş, kitlelerin kontrol altına alınmasında zorluk artmıştır.””” Sabah gazetesinin Eylül ayındaki haber başlıklarına da bakıldığında genel olarak “Rusya'da Buhran Devam Ediyor” manşeti verilmiştir. 
Sabah Gazetesi Eylül ayı içerisinde ilk olarak 4 Eylül'de Rus Hükümetine tepki olarak Türkistan da bir ayaklanma başladığı haberini vermiş, ilk defa Müslüman ve Rusların durumu aynı anda verilmiştir.””” “Kerenski ve Kornilov ve Rusya'da Hercümerç” başlığı altında, İtilaf Devletlerinin Kerenskiye karşı başlarda tutunduğu iyi niyetlerinin artık olmadığını, Rusya'da askeri bir diktatörlük rejimi kurmak isteyen Komilov hükümetinin başa geçirilmek istendiğine dair haber yapılmış, bu durumun sebebi olarak ise Kerenski'nin her ne kadar İtilaf devletleri ile ilişki içerisinde olsa da bir sosyalist olmasının Rusya'nın savaşa devam hususunda yeterli olmadığını aktarmıştır. Sabah, Gazetesi General Komilov etrafında sağcıların toplandığını ve bunların yeni bir oluşum sürecinde olduğuna da yer verilmiştir.”” 
Vakit Gazetesi haberlerinde Rusya'da işlerin karışık olduğundan, yeni hükümetle İtilaf devletleri arasında anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağından bahsediyordu. 
Gazete, Lenin ve Kerenski arasındaki mücadelenin durumundan, Petersburg ve civarından gelen olayların gidişatından haberler aktarıyordu.”*9 Rusya'da hangi tarafın galip olduğunun haberinin bilinememesinin getirdiği boşluklarda haber başlıklarının altında yerini alıyordu. **! Osmanlı basınında bütün gazetelerin aynı haberi vermesiyle birlikte Vakit Gazetesi de artık Kerenski'nin mağlubiyetini aktarmıştır. *52 

Yurt dışında bulunan Bolşevik liderler ise, durumu takip ediyor, ülkeye 


mektuplar göndererek olası hareket şartlarının oluştuğunu bildiriyordu. Artık 


3TfSvvaın, a. g. e., 5.149. 

3"8Sabah, 4 Eylül 1917. 

39Sabah, 12 Eylül 1917. 

“Vakit, “Rus İşleri Nasıl Gidiyor 14 Kasım 1917”, Lenin-Kerenski Mücadelesi Devam Ediyor.” “16 Kasım 1917. 

381 Vakit, “Rusya'da Galip Mağlub”, “Galip Taraf Hala Anlaşılamıyor.” 16 Kasım 1917 

382 Vakit, “Kerenski”yi Galebe Ettiler. ”20 Kasım 1917. 
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devrimin elde edilmesi için şartlar oluşmuştur.””5 Gönderilen fikirlerin basına yansıması kitleleri bu yönde daha da hareketlendirmiştir, ancak devrimin nasıl yapılması gerektiğine dair parti içerisinde bölünmeler mevcuttur. Parti içerisindeki ılımlı olarak sınıflandırılacak grup, Lenin'in aksine devrimin daha meşru yollar ile yapılmasından taraftırlar.*9* Olası bir devrim silah ve darbe girişimi ile değil, daha meşru yollar ile yapılmalıdır. Lenin ise devrim koşullarının oluştuğunu, beklemenin sadece devrimi zedeleyeceğini her mektubunda belirtiyordu.“ Böyle bir ortamda oturup beklemenin bir cinayet olduğunu durmadan söylüyordu.’ Ona göre bu süreçte yapılması gereken ülkenin stratejik noktalarının kontrol altına alınması ve 
denetlenmesiydi. Örneğin, telgraf, köprü ve nehirler tutulmalı idi. Hatta 1917 
senesinin Rusya'sında köylü nüfusunun çoğunluğu oluşturması, devrimin bu kanadını ele alarak başarılı olabilir diyordu. Lenin'in işçi ve köylü kitlesine yönelik inandığı husus şöyleydi. Rusya'da işçi örgütleri geri ve dağınık yapı teşkil ediyorlardı. Bu yüzden devrime giden yolda umut vaat etmiyorlardı. Lenin “Ne 


387 


Yapmalı” da” şöyle yazmıştı: 


“Devrimcilerden oluşan güçlü bir örgütün liderliği olmaksızın proletaryanın 


kendiliğinden gerçekleşecek mücadelesi, hakiki bir “sınıf mücadelesi” haline 


gelmeyecektir.”388 


demiştir. Aynı zamanda proletarya devrimine önderlik etmesi için aydınların liderliği altında bir profesyonel devrimciler partisine ihtiyaç duyulduğunu da belirtmiştir. 
Evet, devrimin kaderini köylü ve işçilere bırakmak Lenin'e göre tehlikeli olabilirdi.””” Ancak şimdi devrimi gerçekleştirecek kesim köylü ve işçilerdi. 

Eylül ayına gelindiğinde Bolşevikler artık ezici bir çoğunluğu oluşturarak 


Menşevikleri geçmişlerdi.””” Devrim için koşullar elde ediliyordu. Örneğin Temmuz 


383Faulkner, a. g. e., 5.186. 

384Faulkner, a. g. e., s.146. 

385 Robinowitch, Bolşevikler İktidara..., s.217. 

386 Hosking, a. g. e. s.s. 536,540. 

387Taner Timur, Devrimler..., s.124, Timur, 1902”de yayınlanan 1903”te Bolşevik Parti”nin kurulmasına dayanak teşkil eden “Ne Yapmalı”” adlı eser de Lenin, devrimci bir partinin yönetici kadrosunun sayıca eksik ve yine sayıca eksik bir profesyonel devrimciden oluşması gerektiğini söylüyordu. Rusya”da, parti içerisinde, ülke devrimci bir hareketin yürümesi için lider kadrosunun sınırlı olması gerektiğini bildiriyor. Kendiliğinden hareketlenen ve kavgaya sürüklenmiş bir kitlenin daha güçlü olacağından bahsediyordu. Makalesinden 1917 devrime kadar olan süreçte şuna inanmıştı; işçi sınıfı partisinin görevi devrimde işçi sınıfına önderlik yaparak devrime giden süreci açmaktı. Lenin işçi sınıfına önderlik yapılması gerektiğini en başından beri inanıyordu. Eğer işçiler kendi hallerine bırakılırsa politik bir devrimi temelden gerçekleştiremezdi. 

388 Hallett Car, 1917 Öncesi..., 5.19. 

389 Svvaın, a. g. e. s.25. 
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günlerinde orduda Kornilov “un belirttiği idam cezası söylemi, bir kez daha başlamış, cephe gerisinde askerlerde huzursuzluk meydana getirmişti.””) Artık Bolşevikler her 
alanda daha belirgin olacak yaptırımlar ve kararnameler dönemine geçmeliydi. 12 
Ekim'de Bolşevik Merkezi Komitesi'nin kararıyla önce Petrograd “ta ardından da cephelerde Askeri Devrim Komitesi kurulma kararı alındı.”” Bu Komiteyle birlikte orduda bir isyan dalgası başlatılmış, çoğu ordu ve subay şimdiden Bolşevikler safına geçmeye karar vermişlerdi. Şubat hareketine askerlerin ve subayların katılımını gören Askeri Komisyon, isyanı sekteye uğraşacak ,ordu içerisindeki askeri kitleyi yok etmek amaçlı askerlere ve subaylara, silahlarını teslim etmelerini, kışlalarına dönmeleri çağrısını yapmıştı.” Öyle ki Askeri Devrim Komitesi, bu süreçte isyancıları silahlandırmış, devrime giden yolda önemli bir basamağı kazanmışlardı. 
16 Ekim tarihine gelindiğinde Bolşevik Merkez Komitesinin yaptığı kongrede 
Lenin, silahlı mücadelenin başlatılması gerektiğini tekrardan bildirmiş, ancak parti içerisindeki ılımlı taraflardan yine tepki gelmiştir.””” Hatta Lev Kamenev(18 Temmuz 1883/25 Ağustos 1936) ve Grigori Yevseyevich Zinovyev(23 Eylül 1883/25 Ağustos 1936), kongrede silahlı mücadele kararının alınmasının akabinde Menşevik Gazetesi'ne verdiği bir haber ile Bolşeviklerin silahlı mücadeleye girişeceği haberini bildirmişlerdir. Ancak Josef Stalin(18 Aralık 1878/5 Mart 1953), gazetenin ilk sayfasında yerini alan yazısında “Bize Ne Lazım” adlı makalesinde, “Vakit çatmıştır. Şubatta yapılamayan iş şimdi yapılmalıdır. Burjuvazi ve toprak ağalarının, yani kapitalistlerin hükümetinin yerini, işçi, köylü ve asker hükümeti almalıdır. İktidar mutlaka işçi, köylü ve asker Sovyetlerinin eline geçmelidir...”95 
diye sert bir yazı kaleme almıştır. Lenin, Rusya'ya döndüğünde, ihtilal zeminin oluştuğundan ve buna kitlelerinde hazır olduğunu belirtmesine rağmen, partide hala tartışma kaldığı yerden devam ediyordu.”9 Bolşevik Merkez Komitesine gelen bir raporda, kitlelerde militan bir ruh halinin olmadığı, işçilerin eyleme geçmeye hazır 


olmadıkları söyleniyordu. Yani ortada ayaklanmayı harekete geçirecek bir olgu 


391 Bookchin, a. g. e., 5.279. 

392 Osman Ağır, “Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları:1917 Bolşevik 
Devrimi” KSÜSBD, C.16, S.1, 2019, 5.334. 

*3Swan,a.g.e. 5.24. 

394 Bookchin, a. g. e. 5.283. 

335Sadıkov, a. g. m., s.113. 
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mevcut değildi.””” Lenin'e göre Rus Devriminin burjuvazi aşaması başlamadan kapanmıştı, devrim beklenilen sosyalist aşamasına giriyordu. 

Artık devrim öncesi koşullar belirginleşiyordu.””” Artık 24 Ekim gelmişti. 
Lenin'in verdiği mektuplara uyarak gece 10'da isyan hareketi başlatılmıştı.””” Sabaha karşı Geçici Hükümetin bütün önemli mevzileri Bolşevikler tarafından el geçirilmiş bulunuyordu. Geçici Hükümet ne yapacağını kestiremiyordu. Öyle ki bütün asker ve subaylar isyancıların tarafına geçmişti. Gerçekten Bolşeviklerin aylardır sürdürdüğü 
politikadan anlaşıldığı üzere ordu içerisinde de etkin bir güç haline gelmişlerdi. 25 
Ekim sabahı bütün sokakları dolduran Kızıl muhafızlar harekete geçmişti. Vladimir İlyiç Lenin 25 Ekim sabahı “Rusya Vatandaşlarına” adlı bildiriyi okuyarak Geçici Hükümetin devrildiğini açıkladı. Tanin 

“... Lenin, bir taraftan Rus sosyalistlerinin derhal bir mütareke akdini talep 

etmiş; diğer bir taraftan da millete hürriyet vaad etmiştir. Bu söylem ile 

Kerenski”nin eylemlerine karşı gelerek, Rusya ikinci ve hakiki bir ihtilal 

arifesindedir.” “9Diye aktarmıştır. 

Bildiride açıklanan hususlar önce Bolşevik yayın organlarında yerlerini alırken daha sonra dış ülkelere telgraflar ile gönderildi. Bildiri sadece Avrupa ülkelerine gönderilmemeli, ordu birliklerindeki komutalara emredilmiş, karara uyulmaması takdirinde tutuklamaların yapılacak haberi verilmiştir. Ancak kışlık sarayda hala 


401 


Geçici Hükümet bulunmaktaydı. 25 Ekim akşamı bir bildiri ile sarayın 


boşaltılmasını, hükümet ve bazı milletvekillerin teslim olması talebinde bulunuldu. 
Verilen ültimatoma rağmen herhangi bir cevabın verilmemesi ve Lenin'in sürekli Kışlık Sarayın ele geçirilmesine dair emirler yağdırması üzerine, Askeri Devrim 


komitesi Kışlık Sarayına ateş etmek suretiyle ele geçirildi.“ 2 saat içerisinde Kışlık 


403 


Saray kızıl muhafızların”” eline geçti. Sebilürreşat Gazetesi, Rusya'da Ekim ayında 


gerçekleşen devrimin zaten beklendiğini şu satırlara yer vererek aktarmıştır. 
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“...Rusya”yı inhilale sevk eden esbab müteaddidir, bi -nihayedir. Biz onları belli başlı olmak üzere ona irca” ediyoruz: Çar”ın tereddüdü ve sarayın fesad-ı ahlakı,1905 senesi ihtilalinin tamamıyla izale edilmemiş olması, Rusya'nın ifrat ve tefrit memleketi olmasıdır” “94 

Çar artık devrilmişti. Devrim nerdeyse kansız bir şekilde gerçekleştirilmişti.””” İkdam Gazetesi, Petersburg”dan gelen haberi, Amsterdam telgraf ajansının yayınladığı şekilde aktarmıştır. 

“...(Maksimalistler) cuma günü (Gacina) yı işgal ettiler. (Kerenski) erkânı 

harbiye heyeti esir edilmiştir. Kerenski firar etmiştir. Tevkifi için emirler 

verilmiştir. Muhassemat tatil edildi. Moskova'da Kerenski”nin beyaz muhafız 

askerleri silahlarını teslim etmek şartıyla bir ihtilaf hâsıl olmuştur. Seramet-i 

umumiye komitesi ilga edilmiştir. Maksimalistler sosyalist bir kabineye 


iştirak etmek içün bazı şerait dermiyan etmişlerdir.” “96 


Yunus Nadi, İhtilalinin gerçekleşmesinden sonra kaleme aldığı bir yazısında şunları zikreder. 
“Türk'ün Çanakkale'de dayanan süngüsü dünyayı değiştiren bir manivela olmuştur. Böylece Çarlık Rusya'sını yıktık, Rus Devrimini mümkün kıldık. 
Biraz da bizim etkimizle gerçekleşen Rus Devrimi'nin büyük sonuçları içinde bizi memnun eden büyük olaylar olmaktadır ” “7 
Ancak Osmanlı Basını devrimin kanlı yapısından haberler, “Rusya'da Hal-i Mevki” ana başlığı atında yer alan alt başlık, “Yangınlar-Yağmalar” başlığı altında şu şekilde aktarılmıştır: 
“...Rusya”dan Gelen Yolcular, Moskova Sokaklarında henüz kanlı mücadelelerin devam ettiğini haber veriyorlar. 2 büyük top ateşi ile bir büyük tiyatro binası yangın ile harap olmuştur. Sokak ortalarında birçok cesetler 
yanmakta ve evlerde de binlerce kurban bulunmaktadır. 798 


Yayınlanan Deklarasyon 2. Tüm Rusya Sovyetleri kongresinde kabul edildi ve tüm 


savaşan halklara ve onların hükümetlerine bir an evvel barış için görüşmelerin 


404 Eşref Edib “Rusya Müslümanlarının İstikbali” Sebilürreşat, 1 Ağustos 1918. 

405 Ağır, a. g. m. s.334. 

““İkdam, “Yeni Hükümetin Kerenski "ye Galebesi Teeyyüd Etti”; İkdam, 20 Kasım 1917 “Rusya'da Bolşevikler Galip.” 19 Kasım 1917. 

407 Özlem Çolak, a. g. t., s.s.11-12. 

408 Vakit, “Kıtaller-Yangınlar-Yağmalar. 22 Kasım 1917. 


72 


başlaması çağrısında bulunuldu.” Bu bildiri ordu birliklerine de gönderildi. Vakit 

Gazetesi, askerler arasında sulh akdine karşı olumlu ve olumsuz tutumların 

mevcudiyeti aktarılıyor, askerler arasındaki fikir ayrılıkları şu şekilde veriliyordu. 
“... Rus cephesinden gelen haberler asker arasında sulh lehinde ve aleyhinde bir itilaf mevcut olduğunu gösteriyor. Bütün asker sulh akdedip evlerine gitmek noktayı-i nazarında müttefik bulunuyor. Yalnız itilafları teşrin-i sani zarfında Noel yortuları münasebetiyle kanun-i evvelde mi eve gitmek daha münasip olacağı meselesi etrafında dönmektedir. Bu hususta anlaşmak herhalde güç olmayacaktır!” deniliyordu. 

Amele asker hükümetinin çarlığa dair bütün entrikaları ve yalanları fes ettiğini 


6 


açıklamış, amele asker sınıfınının programını “...Milyonlarca amele ve asker ve köylüsünün azim ve arzusunu temsil etmektedir.” denilmiştir. Troçki bu hükümeti. 
“...milletlerin serbesti inkişafı esası üzerine bil”a teehhür sulh istihsalini istiyoruz.” 
buyurmuştur.“"" Sabah Gazetesi 10 Kasım'da Lenin Hükümetinin kurulduğunu, Rusya”da büyük bir devrimin gerçekleştiği duyurmuştur. Bu haberi de İngiliz basın kaynaklarına dayandırmıştır.”"? Haber bir gün gecikmeli geldiğinden, 10 Kasım'da gazete sütunlarının çoğunu farklı manşetler atarak Ekim Devrimine ayırmıştır. 
Başlıklar; “Bir Darbe-i Hükümet Daha, Rusya'da Yeni İhtilal, Maksimalistler Hükümeti Ele Aldılar” şeklindedir. Bu başlıklar altında başa geçen yeni hükümetin ve Lenin'in amaçları ele alınıyordu. Osmanlı basınının en başından beri özenle üzerinde durduğu ve devrimin hangi yönde sonuçlanması gerektiği, ilk olarak devrimin lideri Lenin'in ağzından yayınlanıyordu.“"” 

Ardından topraksız köylüye toprak verilmesi hususunda toprak kararnamesini dile getirildi. Her ne kadar Wilson tarafından ilan edildiği düşünülmüş olsa da Lenin bu fikri daha önceden yazılarında açık etmişti.“ Akabinde Rusya, halklarının 


eşitliğini ve egemenliğini tanıyıp, özgürce kendi geleceklerini tayin ve devletlerini 


oluşturma sürecindeki bütün ayrıcalıklı ayrımların (dil-din-ırk) ortadan kaldırıldığını 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açıklayan Rusya Halkları Deklarasyonu yayınlandı.” Osmanlı Basınından Vakit Gazetesi Ulusların kendi haklarını tayin konusunda, Ukrayna'nın bağımsızlığına dair girişimlerden haber vermiştir.7 24 Kasım ile birlikte anılan beyanat metinleri yayınlanmıştır. Ahmet Emin Bey “Harb ile Sulh Arasında” manşeti ile Lenin Hükümetinin Beyannamesi hakkında, 
“...Lenin Hükümetinin Beyannamesi cephelerde umumi bir mütareke vaziyet-i tesis ettiğini göstermektedir. Buna dair olan sözleri, sulh yolunda ilk konan kararın işareti olarak adledebiliyoruz. Demek ki yüzlerce kilometre uzunluğundaki siper hatları üzerinde hal muhasama tatil idilmiş, birbirinin kanını dökmek vazifesiyle gece gündüz elleri tetikte bekleyen milyonlarca asker silahlarını aşağı almıştır. İki taraf siperleri arasında boş kalan saha bugüne kadar ölümün, ateşin, kanın mutlak surette hâkim bulunduğu bir yerdi. Şimdi belki de bu sahada barışıklığın verdiği taze samimiyet ile harb günlerinin artık pek uzak gibi görünen korkunç hatıraları tekrar edilmekte. 
Yeni başlayan hayatlardan bahis olunmaktadır.” deniliyordu. 
Artık harp günlerinin getirdiği zorlukların ortadan kalkacağı ümidi Lenin'in yayınladığı beyanata binaen sık tekrar ediliyordu. Rusya'nın barış görüşmelerine başlayacağını, İtilaf devletlerinin bu kararı değiştiremeyeceğinden aktarılıyordu. 
Yazar, sulh konusundaki beklenti ve ümidini ise şu sözler ile aktarıyordu. “...Rusya ile sulh akdi hakkında ufukta gördüğümüz şeyler bir serap mahiyetinde değildir. 
Hakiki bir şekli ve esası haizdir” Ancak bütün beklentileri barış hususuna bağlamanın yanlış olacağı konusunda da şu sözlere yer veriyordu. “Mamafih, bunlara kat'i suretle bağlanmak bir tabi hatadır. Bir ümide düşerken en umulmaz ihtimaller için bile bir yer ayırmalıyız. ”29 
Sabah gazetesi bu durumu Aralık ayı içerisinde gazetenin odak noktası haline getirmiştir. Sabah 22 Kasım tarihli haberde Maksimalist Meclis'in önemli bir karar aldığını, Rusya'ya tabi farklı milletlerin bağımsızlıklarını ilan etmek adına hazırlıklara başladıklarına dair haber yayınlanmıştır. 
“Dün Rusya ahvaline dair gelen telgrafhaneler Maksimalistlerin gittikçe 


kuvvet kebs etmekte olduklarını göstermektedir. Bu telgraf nameler içinde en 


416 Ağır, a. g.m. s. 335. 

47 Vakit, “Ukrayna'da İstiklal Kararı.”21 Kasım 1917. 

418 Vakit, “Rusya'nın Mütareke Beyannamesi.”23 Kasım 1917. 
419 Ahmet Emin, “Harb ve Sulh Arasında” Vakit, 1 Aralık 1917. 
420 Ahmed Emin, “Harb ve Sulh Arasında” Vakit, 1 Aralık 1917. 
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mühimi maksimalist meclisin Rusya da mütemekkin muhtelif milletler için istiklal hakkını tanımıştır. Telgraf name bu karar üzerine Ukrayna'nın şimdiden ilanı istiklal ettiğini bildirmektedir. Eğer bu havadis doğru ise yarın Finlandiya'nın Kafkasya'nın ve daha birçok mahallerin istiklal ilan edecekleri şüphesizdir. Muhtelif Kabine teşkili için ceyran eden müzakerat henüz bir netice vermemiştir. Herhalde Rusya'da sükünetin tesisi ve esaslı bir hükümet teşkili için daha çok zaman geçecektir. Böyle bir hükümet teşekkül etmedikçe sulh müzakeresine girişilmesi pek muhtemel degildir.” *! 
24 Kasım tarihinde ise yine; 
“Rusya ihtilali yeni bir safhaya dâhil olmak üzeredir. Dün gelen telgrafların getirdiği haber teyit edilecek olunursa Lenin hükümetinin ahali komiserleri meclis-i namı altında ve kuvvetli bir suretle tesis ettiğine hâkim olunabiliyor. 
Geçenlerde Lenin Kerenskiyi Petersburg dan firara mecbur ettiği zaman biz bunun ehemmiyetini inkâr etmemek ile amele ve asker cemiyeti namına daha o zaman vaki olan sulh teşebbüs atına kuvvetli bir temenniden fazla bir kıymet vermek doğru olamayacağını söylemiştik. Lenin partisinin sulh perverliğinden sulh teşebbüslerin samimiyet ile ileri götürmeye çalışacağında hiç şüphesiz yoktur. Fakat o vakitte söylediğimiz vech ile sulhu istemek başka, yapabilmek başka şeylerdir. Yalnız Rusya'da değil dünyanın herhangi bir memleketinde ordusunu yürütmek ve icabında durdurmak kuvvetine hazi bir hükümetin imzasına itibar olunmaz. Vaka Lenin mevki-i iktidara geçip te amele asker cemiyeti kongresinin kararı ile sulh beyannamesini neşr ettiği zaman serhatlerdeki ordular merkeze murahhaslarını göndererek acilen sulh akt edilmesi talebinde bulunduklarını beyan etmişlerdir. Ve bundan Lenin hükümetinin sulh bahsinde orduya istinat edeceği manası çıkarılabilirdi. Ancak o günler hali mevki henüz dumanın içerisinde bulunuyor. Orduda Kerenski taraftarlarının ne gibi roller oynayabileceğini görülemiyordu. Nitekim bir aralık Kerenski Petersburg kapılarına kadar gelmeğe cüret etti. Ve o vakitten beri Rusya'nın birkaç mühim kasabasında kanlı müsademeler vuku buldu. Lenin'in o zaman ki vaziyetinde bizi şüpheye düşüren sebeplerden biri de bu muvaffakiyetin yalnız 


payitahtına münhasır kalması idi. Çünkü Petersburg bütün Rusya demek 


421 Sabah, “Maksimalist Meclisin Mühim Kararı ”22 Kasım 1917. 
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olmadığı gibi asker ve amele cemiyeti de na-kabil def-i ve ihtiras bir ekseriyet ifade etmezdi. Bu defa gelen telgrafta dahi vazif olduğu için vaziyeti daha açık ve yakın görebiliyoruz. Fil hakika ahali komiserleri meclisi unvanında anlaşılacağı üzere sahayi nüfusu eskisinden pek fazla tevsif etmiş olan Lenin hükümeti her şeyden önce harice ve dâhile karşı kuvvetini göstermek lüzumunu hissederek Rusya ”nın mühim şehirlerinde kuvvet ve ekseriyet kendi tarafında olduğu cümlesi ile başlayan bir beyanname neşr ediyor.” 
Bu tarihe kadar herhangi bir şekilde Rusya Müslümanlarına dair haber yapmayan gazete, Lenin Hükümetinin diğer milletlerin muhtariyet haklarını elde edebileceklerine dair beyannamesi üzerine bu hususa odaklanmıştır. Şöyle ki “Lenin'in Müslümanlara Beyanatı” hususunda 
“...Ey Şark Müslümanları! Ey Türkler, İranlılar, Araplar ve Hintliler Avrupa asırlardan beri sizin canınızı, malınızı, hürriyetinizi ve vatanınızı bir ticaret metaı diye telakki ediyordu. Bu harbe iptidaiden haydutlar sizin memleketinizi taksim etmek istiyorlardı. Size beyan ederiz ki sabık Çar tarafından İstanbul'un zaptına dair tanzim ve ahiren bertaraf ettiğimiz Kerenski tarafından teyit edilen hafi muahedeler hükümden ıskat edilmiştir. 
Rus Cumhuriyeti ecnebi toprakların zapt ve işgaline muhaliftir. ”3 deniliyor. 
Türkiye hakkında ise söylenen şu satırlar aktarılıyordu: 
“...Size şurasını da beyan ederiz ki Türkiye'nin mukassemesin (bölünmesine) ve Vilayet-i Şarkiye'nin kendisinden ayrılmasına dair olan hafi muahede yırtılmıştır ve yok hükmündedir. Memleketlerinizin haydutlarını defediniz. 
Bütün cihan fütuhat emelleri arkasından koşanlara muhalif bulunmaktadır. 
Hint Müslümanları bile şimdiye kadar kanlarını içen İngilizlere karşı ayaklanmışlardır. Gaip edecek zamanımız yoktur. Siz kendiniz memleketinizin hâkimi ve efendisi olmalısınız, mukadderatınızı kendi ellerinize almalısınız. 
Biz demokratça bir sulhe doğru kat'i ve azimkarane bir suretle ilerliyoruz. 
Bayraklarımız da her şeyden evvel cihanın milel-i mahkumesini kurtarmak yazılıdır. Rusya Müslümanları sizden muavenet bekliyoruz. Şark 


Müslümanları! Sizden de muhabbet ve teveccüh bekliyoruz. ”* 


“İsmail Müştak “Rusya'da Sulh, Fransa'da Harb” Sabah, 24 Kasım 1917. 
425Sabah, “Lenin Hükümetinin Müslümanlara Beyanatı. ”5 Aralık 1917. 
““Sabah, “Lenin Hükümetinin Müslümanlara Beyanatı. ”5 Aralık 1917. 
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Devrim karşısında Rusya Müslümanlarının tepkisi, meseleye nasıl baktıkları 6 Aralık tarihi itibariyle derinlemesine incelenip değerlendirilmiştir. Gazete başyazarı “Rusya Müslümanları”? adlı yazısı yayınlanmış, bu yazı ile, Rusya Müslümanları bu devrim ile büyük bir uyanış yaşamışlardır. Rusya Müslümanlarının bağımsızlıklarını ilan etmesi sadece bu milletler açısından değil, Osmanlı Devletleri açısından da bir 


dönüm noktası olabileceği fikri de ortaya atılmıştır.” 


Bolşevikler Kerenskiyi mağlup ettikten sonra, barışın hemen tesisi için çalışmaya başladıklarını, Bolşevik yayın organları olan Pravda ve İzvestia gazetelerinde yayınlanan gizli antlaşmaları yok saydıklarını bildirmişlerdir. Bu haber Osmanlı basınında yer almış ve büyük ilgi toplamıştır. İkdam “Aferin Bolşevikler”? manşeti ile verdiği haberde Bolşeviklerin mümkün olması zor görünen devrimi sulh ile taçlandırdıkları aktarılmaktaydı. Lenin ve yoldaşlarının devrim hareketinin en başından itibaren aktardıkları sözleri yerlerine getirdikleri, Rus Devrimcilerinin belirttikleri programı uygulamaya koydukları aktarılmaktaydı. Barışın kabul edilip, devam etmesi için öncelikler askerin ikna 
edilmesi gerektiği de belirtilmekteydi. Gizli Antlaşmalar ile ayrıntı haberler 30 
Kasım tarihinde verilmiştir.” 27 Kasım tarihinde konuyla ilgili şu satırlara yer verilmiştir. 
“Rus ihtilali ihtilafçıların tahmin ve ümitleri hilafında bir istikamet alarak Kerenski ve refikasını yuvarladıktan ve iş başına Lenin gibi vatanın selametini sulhun acilen tesisinde gören azim perver bir adamı getirdiğinden sonra itilaf hükümetlerin Rus harbini Rus hürriyetini alkışlamak şöyle dursun her vasıta ile kahretmek isteyecekleri tabii idi. Geçenlerde İngiltere'nin Petersburg sefiri tarafından Petersburg matbuatına vaki olan ve zahien dostluk ve hayırhavahilikten mülhem gibi görülen beyanattan en adi entrikalara kadar her türlü vesaita müracaat etmekle itilafçıların zeere kadar tereddüd ve hayâ hissetmediklerini bu defa yeni bir misal ile daha iyi anladık. 
Telgrafların verdiği malumata göre Rusya da asker ve amele hükümetine karşı ecnebi parmağıyla tertip olunmuş bir suikast keşfedilmiş ve bu suikastta bilhassa Amerikalıların müdahali olduğu anlaşılmıştır. Herhalde mesele inkâr edilemeyecek kadar ehemmiyetli görülmüş ve hükümet partisi bundan 


cidden büyük bir tesir duymuş olmalı ki hariciye nazırı bütün dünyaya 


“Sabah, “Rusya Müslümanları. ”6 Aralık 1917. 
“İkdam, “Aferin Bolşevikler.” 29 Kasım 1917. 
İkdam, “Hafi Evraktan İtilafın İhtiras ve Rezaleti Okunuyor.” 30 Kasım 1917. 
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neşredilen bir nutukta Amerikalılara açıktan açığa itham ediyor ve Rumluğun şeref ve haysiyetini bu rezilane vesaite...isteyelere karşı en acı tabirlerle bağırıyor. Bundan dört sene evvel Rusları harbi umumiye ön ayak suretinde sevk eden ve en kızgın ateşe bi çare rus kitlelerini yollayarak milyonlarca insanı mahvettiren itilafçıların çar hükümeti mütlakasına tabınırçasına hürmet göstermekten utanmayup da hürriyet ve musavaat-ı hakiki kabul etmiş bir hükümete karşı suikast tertibine kadar varması insaniyet namına na-kabul tahammül bir şeyindir. Hele İngiltere ve Fransa hükümetlerinden sonra Amerika gibi liberal ve demokrat bir memleketin zapt-ı nevs edemeyerek eski dünyaya mahsus entrikalara temayül etmesi insanda VVilso”un hitabelerini bir daha okumak ve derin derin düşünmek arzularını uyandırıyor. ”28 Ahmet Emin kaleminden çıkan ve “Yeni Müttefik” manşeti ile verilen haberdir. 
Haberde, Rusya”da yeni hükümetin ve Lenin”in beyanatının İtilaf devletleri tarafından ret aldığı aktarılıyordu.”? Ayrıca Sabah Gazetesi 28 Kasım'da yeni hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda İtilaf Devletlerin kararları ve tutumları değerlendirilmeye çalışılmıştır. İngiltere'nin, Rusya'ya barışa olumlu yaklaştığından ötürü baskı uyguladığı haberi verilmiştir. Vakit Gazetesi Lenin'in S. Johnson'un yaptığı mülakattan kesitler ile İngiltere konusunda şu şekilde aktarılıyordu “...Lenin: İngilizler bizi budala yerine koyuyorlar. Zannediyorlar ki bir taşla iki kuş vurabilecekler ve bizi kanımızın son damlasına kadar akıttıktan sonra Asya'daki menfaatlerimizi kolayca ele geçirecekler. S. Johnson'una: Fakat harbden sonra İngiltere'de zayıf düşecek ve ancak kendileriyle uğraşacak. 
Lenin: Belki de fakat ben bu fikirde değilim, her halde İngiltere bizden evvel kendini toplayacak ve her vasıta ile bize karşı entrika çevirmeye başlayacaktır. Bir zabıt gülerek dedi ki: Bu entrikalardan mı korkuyorsunuz? 
Lenin cevap verdi: Hayır bundan korkmuyorum. Çünkü yarın Avrupa'nın ne kalıba gireceğini kimse tahmin edemez. Ati böyle meçhul olduğu içindi ki ben Sulh istiyoruz! Sulhe muhtacız! Ne şeraitle olursa olsun sulh akdetmeliyiz! 
Diye bağırıyorum. Biz derhal sulh akdetmeliyiz, derhal adilane bir sulh. Bu sulh bütün milletlerin menafii hayatiyesini nazar-ı dikkate almalıdır.”9 diye 


barış hususundaki kararlılığını dile getiriyordu . 


“İsmail Müştak, “Rus İnkılabı ve İtilafin Suikasti” Sabah, 27 Kasım 1917. 
42Vakit “Yeni Müttefik.”13 Kasım 1917. 
430 Vakit, “Lenin ile Mülakat.” 12 Aralık 1917. 


78 


Hatta devrimi boğmak için İngiltere tarafından, Rusya”da yeni bir hükümeti başa geçirmek için gizliden gizliye çalıştığı haberi verilmiştir. 
“Rus İhtilalinden doğan sulh arzuları Londra'da hiç hoşa gitmeyeceğini İngilizlerin bu arzuyu bilnevs Rusya veya Petersburg da olmazsa başka taraftarlarda ve başka vasıtalarda boğmaya çalışacaklarını nihayet pek müzetter kalınca sulh teşebbüsünde bulunan hükümeti tanımamaya kadar varacaklarını tahmin etmiştik. Nitekim sulh bahsinde kuvveden file doğru atılan hutbelerin mahiyetini henüz tamamen temin edememiş olmak ile beraber sulh arzusu ekseriyet halkın kalbine gergi gibi yerleşmiş olduğunu gören İngilizler tahminimiz vech ile işe başladılar. Bu Babda telgrafların getirdiği haberler yekdiğerine pek de merbut değilse de heyet mecmuasından hâsıl ettiğimiz fikre göre Londra Hükümeti ne ipi koparmak ne de gevşetip elden kaçırmak niyetinde değildir. Zemin ve zamana göre tenkit ve müehheze entrika tehdit vasılarının kâffesini peyderpey kullanmaktadır. Ezcümle geçenlerde bir İngiliz gazetesi Almanların Rus sulhunu nasıl terakki ve kabul edebileceklerine dair bir fikra derç etmiştir. İngiliz gazetesinin Berlin'den aldığı iddia ettiği bu fıkraya göre güya, Almanya hükümeti Rusya da bir hükümdarlık tesis etmedikçe mütareke ve sulh için gelecek teklifleri nazarı itibaren almamağa karar vermiş imiş. İngiliz gazetesinin kurnazca hareket etmek istediğinde hiç şüphe yok, çünki çarlığı düşürmek için ihtilal etmiş ve harbde Duma istidattı kalmadığından dolayı sulhe razı olmuş bir millete şart- ı ibdidai olarak idare-i sabıkanın ve ona yakın bir hükümetin tesisi teklif etmek cidden yeis avar bir şeydir.”! diye aktarıyordu. 
Haberin ertesi gününde ise İtilaf Devletleri açısından Kerenski'nin yenilip barış yanlısı Lenin'in başa geçmiş olmasının savaşın seyri açısından tekrar değerlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Lenin'in barış yanlısı tutumundan ötürü Rus hükümeti İtilaf Devletleri yöneticileri tarafından sert bir dille eleştirilmiştir. “İşçi ve Asker Sovyetlerinin, hükümeti ele aldıktan sonra verilen sulh kararının içerikleri ile bu kararın İtilaf devletlerince nasıl karşılandığı da Tanin”de aktarılmış olduğu gibi Vakit gazetesinde de “İtilaf Yeni Hükümeti Tanımıyor” başlığı altında ele alınmıştır. İngilizlerin Lenin ve Troçki önderliğindeki bu yeni hükümeti 


tanımadıkları haberi şu şekilde veriliyordu 


İsmail Müştak “Rus İnkılabı Entrikalar ve Tehditler Önünde”, Sabah, 28 Kasım 1917 
4328abah, 27 Aralık 1917. 
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“...İtilaf Devletleri Rusya'daki Lenin-Troçki Hükümetini tanımayacaklardır. 
İngiltere ve müttefikleri bu noktayı nazarı takip edince Troçki tarafından verildiğini dünkü nüshamızda yazdığımız ültimatoma cevap vermek ihtiyacından kendilerini vareste göreceklerdir. Ve bu suretle Rusya ile müttefikleri arasında fili bir kat'i münasebet vuku bulacaktır. Bununda neticesi Rusya için münferit bir sulh akdetmektir.” “3 

Gazete Rusya'nın yapacağı sulh antlaşmalarını Osmanlı acısından uygun olarak gördüğünü de şu şekilde ifade etmiştir “...Su/hun Rusya ile münferit bir sulh olarak başlaması bizim menfaatimize pek muvafik bir şeydir.” ** Sebilürreşat Gazetesinden Eşref Edip Bey “Rusya Müslümanlarının İstikbali” adlı makalesinde, İtilafa karşı olduğunu, Rusya'da Ekim Devrimi gerçekleştikten sonra İtilaf Devletlerinin Rusya'ya karşı düşmanca tutumunun doğru olmadığını, Lenin'e bu hususta İttifak 


Devletlerinin maddi ve manevi olarak destek çıkması gerektiği belirtiliyordu." 


3.3. DEVRİM SONRASI RUSYA 


Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin, Kasım 1917 tarihinden, 1920'nin sonuna kadar geçen süre zarfında Sovyet Hükümetinin iktidarını yapılandırma, sürdürme, ekonomik ve siyasal açıdan fikirlerini yerleştirmeyle geçirdiği bir dönem yaşadı. 
Devrim gerçekleştikten sonra ülke her alanda bir hayli zorlandı. Bu süreçlerin nasıl olumlu şekilde tamamlanacağı da merak edilmekteydi. Bu konuda Osmanlı Basınından Tasvir-i Efkar, Aralık ayı sonlarına doğru verdiği haberlerde ,devrimin ilerleyen süreçlerde bir iç karışıklığa neden olup olmayacağı konusunu ele almıştır. 
Bolşeviklerin ulusların kendi hakkını tayin etme teminatı ile devletten kopuşların yaşanacağı vurgusunu yaparak, devletin güç kaybedeceğini vurgulamıştır. Bu kopuş ile birlikte Rusya'nın küçüleceği ve itilaf Devletleri tarafından sıkıştırılacağı vurgulanmıştır. © 

Ekonomideki düzensizlik başta olmak üzere siyasi istikrarsızlık ve sosyal düzensizlik de bir belirsizlik içerisindeydi. Yıllardır süre gelen savaşlar ve bunun her alanda ki etkilerinden dolayı ekonomi iflas etmiş durumdaydı. Ordu yoktu, yönetim kurulmamıştı. Fabrikalarda işçiler çalışmadığından dolayı, tek tek kapanıyor, ürün “3 Vakit, “İfilaf Yeni Hükümeti Tanımıyor.” 26 Kasım 1917. 

434 Vakit, 26 Kasım 1917. 


“Eşref Edib “Rusya Müslümanlarının İstikbali” Sebilürreşat, 1 Ağustos 1918. 
436 Tasvir-i Efkâr, “Rusya İmparatorluğu Nasıl Parçalanacak.”27 Aralık 1917. 
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fiyatları artıyor, açlık ve yoksulluk halkı zorluyordu. “”7 Sebilürreşat Gazetesi, 

Rusya'nın çektiği iaşe sorunu Lenin'in asker ve Amele Heyeti huzurunda yaptığı 

konuşma şu şekilde aktarılıyordu. 
“...Erzakın fiyatını birkaç tama'kar muhtekirin keyfine terk etmek muvafık değildir. Fazla fiyat koparmak için un çuvallarını bir yerden diğer yere nakl eden seyyar tüccar memleketin mukadderatıyla istihza ediyor. Ve ma 'kül teşkilatın icrasına mâni oluyorlar. Şehirde bulunan amele inkılabımızın te'min ettiği ve edeceği faideleri pekâlâ idrak ediyorlar. Fakat maa't teessüf zürra tarafından bu faideleri takdir olunamıyor. Çiftçilerin ekseriyeti eski zaman sermayedaran ve mütegallibenin zehirli te'siratı altındadır. 
Köylülerimizi muhtekirlerin elinden kurtarmak hem kendilerini mes”ud hem inkılabımızı feyzdar eder. Komünistleri namına idare-i kelam eden Troçki de demiştir ki: “Eylül'ün evasıtına kadar pek sıkıntılı günler geçireceğiz. İ'aşe buhranı bu günlerde pek şiddetli olacaktır. Fakat azm ü himmetle, sabır ve hüsn-i idare ile bugünleri geçirdiğimiz gibi ınkılabımız her türlü tehlikeden azade olarak paydar kalır. Binaenaleyh kardeşim Lenin'in taleb ettiği ekmek için harb-i mukaddesin icrası pek elzemdir., müsta'cel ve mübrem bir vaziedir.”””” diye belirtiliyordu. 

İlk olarak bir hükümet kurulmuştur. Sebilürreşat Gazetesinden Eşref Edib”? 

Rusya'nın kendi siyasi havası hakkında ise Bey şu yazıyı yayınlamıştır: “... Kendi prensiplerine kemal-i şiddetle kani olan bu hükümetin erkânı bir günde orduda bulunan 12 milyon neferi terhis etmekle memleketin her tarafında kaht ve asayişsizliğe de sebep oldu. Her milletin kendi mukadderatını tayine salahiyettar olması hakkında bahş etmekle de büyük Rusya'yı yani Merkezi ve Şimal Rusya'yı servet-i medeniyye ve hasılat-ı ziraiyeysiyle meşhur olan Ukrayna, Kırım, Kafkasya, Don Kazakları, Merkezi Asya ve Sibirya'nın hasılatından mahrum kıldılar. Yeni teşekkül eden 


hükümetlerin yayında muhafazakârlar v burjuvalar bulunduğu cihetle, 


437 Ağır, a. g. m., 5.334. 
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(Mardin) ve Mehmet Akif Ersoy ile Sırat-ı Müstakimi kurmuşlardır. 1912 senesinde dergiyi devralarak Sebilürreşat ismini vermiştir. 
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bunlarla hem prensib itibariyle hem de açlıktan kurtulmak için harb ettiler.” 

Ayrıca Hükümet başa geldikten hemen sonra, ilk olarak dünya savaşından çekilmiş, Çarlığın imzaladığı gizli antlaşmaları açık etmiş, iç savaşın getirmiş olduğu 


ekonomik bozulmayı yapılandırmaya çalışmıştır.“ 


Aynı zaman da bu yeni ekonomik sistem doğrultusunda dış ülkeler ile tanınma ve ticari ilişkiler kurma sürecine girmiştir.“ 1905'den devrime kadar olan süreç Bolşeviklere ve Lenin'e şunu öğretmişti: “Sovyet iktidarı bütün kapitalist ülkelere eşit ölçüde temel bir düşmanlık beslemesini gerektirmektedir.”””” Bu yönden Lenin önderliğindeki hükümet dış devletler ile tanınma ve ilişkiler hususunda ne tamamen bağımlılık ne de tamamen bir kopuş talep ediyordu.“ Ülkenin iç ekonomisinin kalkınması için dış kaynaklı devletlere ve milletlere ihtiyaç vardı. Bu doğrultuda ekonomiyi ve siyaseti 


şekillendirmeye devam ettiler.“ 


Bu konu Osmnalı Basınında irdelenmiştir. 
Sebilürreşat Gazetesi, Yeni Rusya'nın yeni ekonomik ve ticari fikirlerinin diğer milletler ve devletler üzerindeki etkisinin ne olacağı sorgulanmaya başlamıştır. 
Rusya'nın yapacağı İktisadi ve ticari hamlelerin boyutu hakkında değerlendirmeler yapılıyordu. Gazetesi “Rusya Ahvali” başlığı altında, Rusya'nın Almanlar ile yeni bir ticari-ekonomik antlaşmalar üzerine yoğunlaşacağı, Almanlara Kafkaslardan 


446 


ayrıcalık vereceği belirtiliyordu. Hükümet, Osmanlı Devleti, Avusturya 


Macaristan ve Bulgaristan ile 3 Mart 1918 tarihinde Brest Litovsk antlaşması adı ile imzaladı. “7 Sebilürreşat Gazetesi , Rusların Osmanlılar ile imzaladığı Bresvt Litovsk Antlaşmasını tam metnini 6-7 Şubat itibari ile basının da verdi. Brest-Litock emperyalist ve kapitalist devletler ile yapılan ilk antlaşma özelliğini taşıdı.“ Bu antlaşma hem tepkileri beraberinde hem de Sovyetlerin zorunlu mücadelesinin ardından dinlenme ve yeniden yapılanma sürecinin de getirisi oldu.** Sovyetler bu antlaşmayı imzalamaya mecburdular. Çünkü devrim zor şekilde gerçekleştirilmişti ve 


galibiyet daha oturtulmadan tehlike altına girebilirdi. Her ne kadar yabancı 


440 Eşref Edip “Rusya Müslümanlarının İstikbali ve Saltanat-ı Seniyye 'nin Bu Hususta Ta Xib Ettiği 
Siyaset”, Sebilürreşat, 1 Ağustos 1918. 
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müdahaleler bertaraf edilmiş olsa da temkinli davranılmalı ve devrim sekteye uğratılmamalıydı.”9 Bu yüzden Lenin, devrimden sonraki dış ilişkilerinde Sovyet Rusya'nın geleceğini düşünerek hareket etmeye başladı. 

Vladimir İlyiç Lenin ve önderliğindeki Bolşevikler devrimini gerçekleştirdikten sonra 26 Ekim 1917'de Sovyetlerin “İkinci Tüm Rusya Kongre”si başlamıştı. Bu konunun belirtilmesinde yarar vardır, çünkü bu kongrede alınan kararlar ile Çarlık Rusya”sı ve Sovyet Rusya'sı arasındaki fark belli olmaktaydı. 
Kongreyi Ekim Devriminden önce yapılan toplantıdan ayıran özellikler belirgindi. 
Öyle ki, Haziran'da gerçekleştirilen kongre, ağırlık olarak küçük burjuva sınıfından oluşurken, bu kongre gençler ve proletarya” dan oluşuyordu. Ayrıca siyasal çoğunluk Bolşevik taraftarıydı.“! Kongrede yeni bir yürütme kurulu seçilmek ile birlikte koalisyon hükümetinin kurulup kurulmaması gerektiği hususundaki tartışmalar başlamış ve bir hükümet kurulmuştur.” Sebilürreşat Gazetesi Hükümeti 

“...halkın menafii için yine halk arasından ve avamdan teşekkül etmiş bir 

hükümet hadd-i zatında muvaffak olabilir se de Rusya'nın bugünkü hükümeti, 

Londra'daki Bolşevik Sefirinin beyanı veçhile amele ve zürra sınıfından, 

zenginlere, zedegana, sermayedarlara ve aristokratlara karşı galebe çalmak 

ve icray-ı hükümet etmek üzere teşekkül etmiş bir hükümettir. Aktarmıştır. “3 Osmanlı Basını Yeni hükümeti ve Bolşevikleri anlatır haber yayınları gerçekleştirmiştir. Bunlardan biri olan Sebilürreşat Gazetesi Daily News Gazetesinden aktardığı haberde Rusya'daki partiler ve yapmak istediklerine de yer verilmiştir. Gazete bu tarihli yayında yerini bu kaynaktan aldığı haber yorumuna dayandırmıştır. Dış kaynaklı haber menşeinden aktarılan haberde şu satırlara yer verilmiştir. 

“... Bu parti millet mümessili, halk vekili diye hiçbir vakit ciddi bir suretle 

tanınmayacaktır. Olsa olsa bunlar memleketin herhangi bir noktasında 

Sovyetler mağlub oldukları yerde ancak halis bir ihtilal-perver komitesi 

sıfatıyla ma Tüf olacaktır. Bu cemaat gerek Mirbach ve Eichhorn'un katline 

gerek Ukrayna muhafazakâr ve zenginlerine karşı ika'olunan suikasdlara 


sebep olmuştu ve şüphe yoktur ki şimalde gerek itilafçılara gerek bizimle 


450 Cliff, Troçki: Devrimin..., 5.28. 

451 Tony Cliff, Troçki: Devrimin Kılıcı (1917/1913) Marx-21 Yayınları, İstanbul, 2014, s.s.6,7. 
452 Cliff, a. g. e. s. 17. 

453 Eşref Edib “Rusya Müslümanlarının İstikbali ve Saltanat-ı Seniyye ’nin Bu hususta Ta Xib Ettiği 
Siyaset” Sebilürreşat,1 Ağustos 1918. 
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tevhid-i mesai eden burjuvalara karşı zaman zaman aynı siyaseti tatbik etmeleri muhakkaktır. Bu komite eski ihtilal-perver cemiyetlerin ta ”kib ettikleri mesleği kabul etmektedir. Onların nazarında ihtilal sü-i kasb ile olurmuş. Bu komite (ihtilalci sosyalistlerin)”nin nokta-i nazarı Almanya ”ya karşı harbde devam etmekten ibarettir. Ama harbe devamları Almanya 'ya galib gelmek ümidiyledir, zannolunmasın. Bilakis onların kanaatine göre Almanya galip gelecek, Rusya”nın fazla arazisini işgal edecektir. Fakat böylelikle Alman işgali altında ihtilal fikri bi hakkın te”essüs eder ve Rusya halas bulur. Zira onların nazarında Bolşeviklerin ta kib ettikleri ciddi iktisadi ve askeri siyaset hissiyattan gayr-i muvafik ve gayr-i makuldür. Bu komitenin parolası “Harb değil, ihtilal”dir. Bunlar her şeyi yıkmak zihniyetiyle hareket ediyorlar. Hiçbir şey te”sis etmek fikrinde değildirler. İşte bütün faaliyetleri bu sahadadır. Bunlar Bolşevikleri gibi amele hükümetini te”sis etmek fikrindedirler. Fakat vesaitte ihtilaf ediyorlar.” 
deniliyor, metnin sonunda ise Bolşeviklerin her türlü Rusya'daki daha kuvvetli ve metin bir parti olduğu üzerinde duruyorlardı. Ancak Rusya Müslümanlarından Ataullah Bahaeddinin kaleme aldığı bir yazıda bir yazıda Bolşeviklere ve vaad ettikleri programlarına dair şu satırlara yer veriliyordu “...Bolşeviklerin tarz-ı siyasetleri, usul-i idareleri, hatt-ı hareketleri ahaliye karşı olan muameleri hakkında ma'lumat vermek için bir “ansiklopedi” olmak lazım gelir. Şu kadar ki, pekiyi ve pek fena olan cihetleri gayet kısa bir surette ta'rif ve tasvir olunabilir. Bolşeviklerin esasları fena değil: Bütün cihanın mahküm akvamına mesud hayat vaadinde bulunuyorlar. Bilhassa zalim milletler boyunduruğunda inleyen, ezilen Şark Milletlerine cennetler vaad ediyorlar. İnsan onların programlarını okudukça cihanı felaketten, gadr-u zulümden halas edecek çarelerin bulunmuş olduğu kanaatini hâsıl eder. Fakat icraata gelince tamamıyla bunun aksini görürüz. Programlarında ne varsa amelleri tamamıyla onun aksidir. Mesela, “Milletlere muhtariyet vereceğiz.” diye yemin eden Mösyö Lenin, rey-i amla kendi mukadderatını halleden Ukrayna, Finlandiya, Kırım Türkistan, Türk- Tatar gibi akvama karşı vahşilerin yapmadığı tarzda muharebeler ilan etti. Ne mensup oldukları 


milletin muhtariyet mefküresine çalışan amele, asker ve fukara-yı kasibeye 


454 Sebilürreşat “Rusya'daki Partiler ve Rusya Müslümanlarının Takib Edecekleri Siyaset. ”10 Ekim 
1918. 
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merhamet etti. Ve ne de Sosyalizm esası üzerine teşkil edilen demokratik milli 


55 aktarmıştır. 


müesseselere riayet gösterdi. 
Hükümet, ardından bir Kızıl ordu inşasına başlamış, devrime karşı harekete geçecekleri ortadan kaldırma amaçlı programlar sıralamışlardı.”9 Kızıl Ordunun yapısı yine çağdaşlarına bakıldığında farklı şekilde yapılandırılmıştı. Öyle ki subayların seçimi, sadece subayların seçimi değil denetlenmesi hususu da askerin 


197 ve zorunlu askerlik sistemi getirilmiştir. ““ Keza eski çarlık 


seçimine bırakılmıştı subaylarından yararlanılma yoluna da gidilmiştir.”? Ancak bu konu gerilimleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin Kızıl ordu içerisinde Troçkiye karşı muhalefetin büyüdüğü gözlenmiştir. “9 Ve Sebilürreşat Gazetesi 
“...Kızıl Has”lara birçok menfaatperest, mürteciler, gasıp, katil adamlar iltihak ettiğinden pek feci cinayetler meydana geldi. Bolşevik rüesası bu Şen”i cinayetlerden müteneffir ve mutazarrır olsalar gerektir. Fakat bir kere iş şirazesinden çıkmış, nizam ve intizam muthel olmuştur.” “9! 
Çarlık dönemi politikaları ve Sovyet Rusya'sı politikaları olarak kıyaslanabilecek konular üzerine söylenmesi gerek bir hususta din meselesidir. Öyle ki, Çarlık Rusya'sında devlet yönetimi ve kilise hep iç içe olmuş, devletin her alanında verdiği kararlarda varlığını göstermiştir. Ortodoksluk devletin resmi dini olmak ile birlikte, sosyal düzeni de içine alan bir yapı teşkil etmiştir. Ancak bu yapılanma Rus tarihinde modernleşme hareketlerinde öncü olan 1. Petro ile son bulmuştur. Din ve devlet arasındaki ilişkileri düzene koyması ile birlikte yeni bir devir açılmıştır. “7” Ekim Devrimi sürecinde ise, kilisenin mal varlığı, zenginliği hususu Bolşevikler tarafından dile getiren konular olmak ile birlikte, bu adım ilk olarak Şubat Devriminde kendini göstermiştir. Kilise Monarşiyi eleştiren bir yayın yapmak istememek ile birlikte şubat 


hareketini desteklemediği de bilinmektedir. Ekim Devriminden sonra ise, 


Bolşevikler iktidara gelir gelmez, kilisenin mallarının devlete aktarılmasını 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sağlamışlardır. Ayrıca, kilise ve var olan ruhban sınıfı ortadan kaldırılmıştır.*©* 


Sebilürreşat Gazetesi 
“...Mürtecileri tenkil etmeden hükm-ü idamı ilga eden, hakkı-ı mülkiyet ve zevciyyet esasını inkdr eden, zenginlerin emval ve emlakini mubah addeyleyen, Kilisenin malını yağma eden bu hükümet, münfetir sulh akdederek, düyun-u encebiyyeyi de ilga etmekle dâhili ve harici müthiş bir 
husumete maruz kaldı. 65 
Devrimin gerçekleşmesinin ardından, Bolşeviklerin ve başta Lenin'in üst sınıflara karşı tutumunda uyguladığı yaptırımlara şaşırmamak gerekmektedir. Öyle ki Lenin 
1914 senesinden itibaren işçi sınıfına bağlılığın, ulusa bağlılıktan önde gelmesi 
gerektiğini her zaman belirtmiştir. “69 
Lenin, devrim gerçekleşip Rusya'nın başına geçtiği andan itibaren pek çok saldırıya maruz kaldı. “7 Saldırıya maruz kaldıktan sonra, Romanov Hanedanına ait kim varsa ya sürgüne gönderildi ya da idam edildi.“““ Sovyet Rusya karşıtı hemen herkes susturuldu ve karşıt yayın yapan basına söz hakkı verilmedi.” Eşref Bey Rusya'da devrim gerçekleştikten sonraki karşı devrim hareketi hakkında ise şu kelimeleri kaleme almıştır. 
“...Çar”ın şahsiyeti hakkında bazı ihtilafat olmakla beraber mülkiyet ve saltanat taraftaraları irtica için büyük hazırlıkta bulunuyorlar. Müfrit muhafazakârlar ve İhtilalci Sosyalistler, İtilafçıların yardımıyla, birisi istibdadı, diğeri hürriyeti ihya ve tesis etmek hevesiyle gerek bize gerek Bolşevik Hükümeti'ne karşı her türlü müşkilat çıkarmaktan, fırsat buldukça ihtilaller ilka etmekten geri durmuyorlar. Kadetler Partisi Almanlarla teşriki mesayi ederek res-i kara geçmek istiyorlar. Bugün Kiev'de bu işi temin etmekle meşgul olmaktadırlar. Bütün büyük Rusya içerisinde düvel-i merkeziyeye ile tevhid-i mesai etmeğe hal-i suhde kalmaya razı yegâne Rus 


partisi Bolşeviklerden ibarettir. Binaenaleyh bunları tutmak, kendi 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prensiplerini kabul etmek şartıyla bunlara müzaheret etmek bize terettüb eden 


”410 şeklinde denilmektedir. 


bir vazife-i siyasiyedir. 
Rusya”da meydana gelmiş olan karışıklık içerisinden İtilaf devletlerinin kendilerine fayda sağlayacak karmaşıklığı yaratmaya çalışıldığı vurgulanmıştır. İktidara gelmesinin akabininde gerçekleştiren suikast girişimi sonrası, gözdağı amaçlı otuza yakın kişi halkın gözü önünde idam edildi. “71 Bütün bunlar devrimin zarar görmemesi ve oturtulması hususunda temkinli davranılması gerektiğini ortaya koydu. 
Devrimin başından itibaren yapılan antlaşmaların, uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımların hepsi devrimi yerleştirmede bir süre olarak görüldü. Bu yüzden Bolşevikler, ülke içerisinde kimi sosyal yaptırımlar ile devrime zarar verecek bütün unsurları ortadan kaldırma yoluna gittiler.””” Sebilürreşat Gazetesi, Grandük Nikola'nın Katli haberinde 

“...Bayriş Lands Zaytung gazetesinin Moskova'dan aldığı ma'lumata göre 

Bolşevik Hükümeti son zamanlarda üç grandük katl etmişlerdir. Verilen 

evsafa nazaran vaktiyle bütün Rusya'nın başkumandanı olan Nikola bunlar 

mıyanında i'dam olunmuşlardır.”""” diye bildiriyordu. 
Lenin Hükümeti ilk etaplarda topraklarında yer alan diğer milletlere karşı Çarlık Rusya'sının uyguladığı Rus Şovenizmine direk tepkili davrandılar. Öyle ki Çarlık Rusya”sı döneminde baskı altında bulunan halklara eşitlik ve kendi hürriyetlerini belirleme sözü verdiler. Bu hareket ile birlikte ayrılıkçı hareketlere son vermiş oldular.“ Aynı zamanda bu hak ile Rusya'nın toprak ve nüfus bütünlüğünü korumaya çalıştılar. Ancak Sebilürreşat Gazetesi, Rusya Müslümanlarının önde 


475 


gelen isimlerinden biri olan Musa Carullah”ın”” yazdığı bir mektuba gazetede yer 


vererek, Rusya Müslümanlarının durumu hakkında ayrıntılı bilgi aktarılmıştır. 
Carullah Bey, Rusya'da Müslümanlar adına durumun pekiyi olmadığını, sanat karşıtı 


olan kişiler tarafından aydınların görevlerini yerine getiremediğini, diğer milletlerde 


400 Eşref Edip “Rusya Müslümanlarının İstikbali ve Saltanat-ı Seniyye'nin Bu Hususta Ta "kib Ettiği 
Siyaset”, Sebilürreşat, 1 Ağustos 1918. 

“ISwan,a.g.e. s. 234. 

“72Cliff, Troçki: Devrimin..., s.s. 18,21. 

“3Sebilürreşat, “Rusya Ahvali: Grandük Nikola 'nın Katli. 3 Ekim 1918. 

474 Ağır, a. g. m. s. 335. 

415 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Kocabaşoğlu, Berke, Bolşevik İhtilali..., Musa Carullah, Tatar, İslamcı 
düşünür ve yayıncı. Buhara, Medine, İstanbul, Kahire ve St. Petersburg üniversite ve medreselerinde eğitim görmüştür. 1910 senesinde Petersburg Camii imamlığına atanmıştır. Ülfer -Tilmiz- Vakit gibi süreli yayınları çıkarmıştır. Önceleri İslamiyet”in Komünizm ile bağdaşabileceğini savunurken sonra bu görüşünden vazgeçmiştir. Sovyetler Birliğini terk etmiştir. Hindistan, Mısır ve Türkiye”de yaşamını sürdürdükten sonra 1949 senesinde Türkiye”de vefat etmiştir. s. 168. 


87 


vuku bulan istiklal ve birlik uğruna yapılan girişimlerin Müslüman halkta 

görülmediğini aktarılıyordu. Yazarın Seyyah-ı Şehir Abdürreşid Efendi”ye 

gönderilen mektupta dikkat çeken hususlar bulunmaktaydı. Şöyle ki “...buraların ahvali gayet garib bir şekil aldı. Halkın tabiatları pek tuhaflaştı. Büyük inkılabın şu günkü neticeleri hürriyet hareketlerine, hürriyet fikirlerine karşı şayan-ı hayret bir nefret uyandırdı. Hürriyet gibi büyük maksatlardan insanları tenfir edecek kadar bir sefahet, bir mefsedet husule geldi. Bugün 1904-1906 kahramanları ortadan gaib oldular. Rusya tarihinde garip ve sefaletli bir hal. Her şey manasız bir laf imiş gibi kaldı. Başka milletlere taklid ruhuyla muhtariyetler da 'va ettik. Milli alaylaar teşkil edip Harbiye Nazırı üniformalarını giydik. Nihayet iş zamanında hücum dakikasında münhezim olarak büyük kapıların merhametine iltica ettik. 
Hürriyetten bütün nasibimiz şu oldu. Nikola'nın fermanıyla toplanan Tatar askeri Lenin fermanıyla dağıldı gitti. Milli emelleri himaye gayesine bir dakika olsun hizmette bulunamadı. Harbiye nazırlarımızda bunu idrak edecek kadar ehliyet görülemedi. Sizin suallerinize cevap olmak üzere şunları yazdım. Milli bir cumhuriyet te”sis etmek ümidi sizde de vardır. Lakin benim nazarımda şu günkü kuvvetimize nisbetle buna muvaffak olabilmek hayli güç bir meseledir. Inkılab günlerinde kuvvetin yardımıyla değil de firsatın müsaadesiyle büyük da'vaların bayraklarını kaldırdık. Şimdi de ric'at mecburiyetinde kalınca rehberler acze düştüler. Hâlbuki ki böyle bir zamanda aciz göstermek hiç de reva değildir. Milli Cumhuriyetimizi idare edecek kuvvetlerimiz var ise bugün göstermeliyiz İslam İstikbalinin kurulacağı büyük günde münevverler, rehberler hiçbir kudret gösteremiyor; millet-i İslamiyyeye ön ayak olamıyor. Böyle mi olmalıydı? Yalnız Rusya Müslümanlarının değil umüm dünya Müslümanlarının bu dehşetli harbden nasiblerini bugün ümid dairesini geçemiyor. Şimdi ümidle oyalanacak zaman mıdır? Şimdi hareket zamanıdır, şimdi kıyam zamanıdır. Bütün milel ve akvam kaynaşıyor, uğraşıyor. İslam milletleri arasında layıkı veçhile bu galeyanı, bu kıyamı göremiyorum. İmanda, amelde sadakat kalmamış. İstilayı ecanib ruhları çürütmüş. İslam'ın istiklali için, İslam'ın vahdeti için çalışılacak, uğraşılacak aman bu zamandır. Bütün bu dehşetli zahmetleri bugün yalnız Devet-i Aliyye omuzlarına yüklenmiştir. Bununla beraber elhak 


şayan-ı takdir bir kahramanlıkla Makam-ı Hilafet-i Uzma'ya layık bir 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besaletle din huzurunda, millet huzurunda bütün vazifelerini ifa etti, hem pek güzel ifa etti. Bu hareketiyle bu fedakârlığıyla tamamıyla emanetin ehli olduğunu isbat etti. Allah şevket ve istiklalinde daim etsin. Lakin ben bugün şüphedeyim:1-Şu günkü muharebede umum İslam dünyasının necat ve halası te”min kılınmazsa bundan sonra böyle büyük firsat bir daha zuhur eder mi” 2- Umumi sulh Breslitovsk muahedelerini Devlet-i Aliyye zararına tahvil etmez mi? 3- Devlet-i Aliyye Avrupa tasallutundan bütün bütün azade kalabilir mi? 4- Ulumdan Türklerin, belki umüm Müslümanların yoluyla istifadeleri bundan sonra nasıl te”min kılınır? 5- Ulum-ı İslamiyyenin muhafazasına, terakki ve ıslahına halkta, hükümette rağbet ve bir de kuvvet bulunur mu? 6- Bundan sonra ta-kib kılınacak milliyet siyasetiyle İslamiyet siyasetleri arasında biraz yahud her vakit muhasama bulunmaz mı? ”979 diye bildiriyordu. 
Rusya'da bulunan önde gelen diğer bir ünlü İslam düşünürü olan Ayas İshaki”de"77 durumun kötü gitmesini aktardıktan sonra, Müslümanların akıbetinin düzelmesi için Bolşeviklerin yıkılması gerektiğini belirtiyordu. Bolşeviklerin beklenileni Müslüman milletler adına sağlayamadıkları da aktarılıyordu.*8 Ancak ,Abdürreşid İbrahim'in”? 
aktardığına göre; Her milletin hürriyetini almak için çalıştığı, bu yolda her türlü fedakârlıklar yaptığını, her türlü zulme ve zahmete katlandığını aktarmıştır. Dünya kurulduğu andan itibaren milletlere ve fertlere özgürlükler kolay şekilde verilmediğini vurgulayarak, devletlerin ve kişilerin hürriyetleri için kanlarını, canlarını ortaya okuduklarını belirtmiştir. Devletlerin ve milletlerin bu hususta girişimlerde bulunduklarını vermek ile birlikte, Rusya Müslümanlarının hatalarını şu 


sözler ile aktarmıştır: 


476 Musa Carullah, “Mekatib: Moskova'dan ” Sebilürreşat, 4 Temmuz 1918. 

47 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Kocabaşoğlu-Berke, Bolşevik İhtilali...; Muhammed Ayas İshaki, Tatar 
asıllı yazar ve siyasetçidir. İslam ulusal hareket ve düşüncesinin en aktif ve etkili önderlerindendir. 
1905 “te ulusal hareketin radikal sol kanadında yer aldı. 1917 senesinde Moskova'da toplanan 
Ulusal Müslüman Konseyine başkanlık etti. 1917'de Ekim Devriminden sonra yeni rejimin kararlı karşı çıkan kitlesi içerisinde yer aldı. Türkiye, Japonya, Fransa Almanya gibi ülkelerde yaşamını sürdürdü. Milli yol, Milli Bayrak adlı dergileri yayınladı. Başkent Ankara'da vefat etti. s.168. 

478 Sebilürreşat,18 Temmuz 1918. 

4 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Kocabaşoğlu -Berke, a.g.e.; Abdürreşid İbrahim, Sibirya Tatarlarındandır. 
Mısır ve Türkiye'de eğitim görmüştür. 1895 senesinde Rusya'da Çolpan Yıldızı adlı mecmuayı yayınlamıştır. Cemaleddin Afgani”nin Rusya Müslümanları arasındaki en hararetli taraftarlarından birisiydi. 1906-1907 senesinde Ülfet, Nejat, El-Tilmiz gibi süreli yayınları yönetmiştir. Rusya, Hindistan, Almanya gibi şehirlerde yaşamıştır. Hayatını Pan-Türkist ve Pan-İslamist mücadeleye adamıştır. Türk Yurdu ve Türk Sözü dergilerinde yazılar kaleme almıştır. 1944 yılında Japonya'da vefat etmiştir. s. 169. 
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“...Bu hakikati idrak edemediler. Kendilerine “Hürriyet verilecek” zannettiler. Bilmem yirmi birinci asrın medeniyetinden, bilmem Rusların merhametinden, her nereden ise hep havadan uçup gelecek bir hürriyeti beklediler. Yirmi, otuz bin askeri, topu, tüpengi, mitralyözü, süvarisi ile beraber, on ay zarfında topladıkları bütün kuvvetlerini, eski amirlerinin bir “Geril” kumandası karşısında derhal dağıttılar. Bir müddetçik olsun mukavemet edemediler. Inkılab meydanında gösterdikleri bütün maharet: Bir, iki defa toplanarak bir takım güzel sözler söylemek, parlak nutuklar irad etmekten ibaret oldu. Hürriyeti almak için canlarını bile fedadan çekinmeyecekleri yerde biçare Müslümanların hukuk-ı meşrualarını müdafaa için topladıkları milyonlarca paraları-otuz, kırk bin müsellah kuvvet ellerinde olduğu-halde sanki amal-i milliyenin cenaze merasimine sarf edercesine götürüp Bolşeviklerin ellerine teslim ettiler. Yürekler yakan bu halin yegâne sebebi, hürriyeti, merhamet, yahud medeniyet ve yirminci asır iktizası olarak verecekleri i'ikadına zahib olmalarından başka bir şey midir? Yoksa bidayeten “Hürriyet alınacaktır. Çünkü hürriyet bize lazımdır, hürriyet bizim sebeb-i hayatımızdır. Binaenaleyh her ne pahasına olursa olsun biz hürriyeti alacağız diyerek hazırlanmış olsa idiler, işe giriştikleri zaman bütün tertibat ve teşkilatları ona göre olurdu. ”*89 
Metnin sonunda hürriyet konusunda her ne kadar coşku ve birlik gözlenmese de karamsar olmamak gerektiğini, Müslümanların geçmişte yaptıkları hatalara bakarak günümüzde bu hatalardan ders çıkararak istiklal yolunu ve hürriyeti kazanabileceklerine olan tutumunu aktarmıştır. Hürriyet hususunda azim ve kararlı olarak ilerleyebileceklerine inanmıştır. Sebilürreşat Gazetesi , 10 Ekim 1918'de kaleme aldığı “Rusya'daki Partiler ve Rusya Müslümanlarının Takip Edecekleri Siyaset” manşeti ile vermiş olduğu yazıda, Rusya'daki Müslümanların Bolşeviklere karşı nasıl hareket etmesi gerektiğini, Müslümanların nasıl iş birliği içerisinde davranmaları gerektiğini belirtiliyordu.” Gazete bu tarihe kadar olan yayınlarında Rusya'daki Müslümanların yapmaları gereken en kuvvetli siyasetin Sosyalistler ile tevhid-i mesaiden ibaret olduğunu ciddiyetle belirtmişlerdi. Ancak bu yayında bu tarzdan vazgeçilmesi gerektiği, Rusya'daki Müslümanların kuvvetsiz birtakım “S0Abdürreşid İbrahim “Rusya'daki İnkılap ve Bu Inkılabdan Dâhili Rusya Müslümanlarının 

İstifadesi”” Sebilürreşat, 18 Temmuz 1918. 


481 Sebilürreşat “Rusya'daki Partiler ve Rusya Müslümanlarının Takip Edecekleri Siyaset. ”10 Ekim 
1918. 
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partiler ile mesai etmelerinin bir sonuç getirmediği üzerinde durulmuştur. Rusya Müslümanlarının Rusya”nın güçlü partisi olan Bolşevikler ile ilişki kurulması gerektiği üzerinde şu şekilde duruluyordu: “..Binaenaleyh onlarla tevhid-i mesai etmek Müslümanların menafi”i için elzemdir. Biz vazifemizi ifa etmeye gayret ediyoruz.”””” deniliyordu. Gazete Müslümanların takip etmesi gereken yol haritası olarak iki fraksiyona ayrılmış gözükmektedir. Bunlardan birincisi Müslümanların Bolşevikler ile iş birliği içerisinde olup istikballerine bu doğrultu da yürümesi gerektiği kanısına varan kesim ile herhangi bir şekilde Bolşevik ilişkisinin Müslümanların gideceği hürriyet yolun dâhil edilmemesi gerektiğine inan kesimdir. 
İlk kesimin fikirlerini benimseyen önemli bir isim olan, Ataullah Bahaeddin Efendidir.Yazar aynı haberde her ne olursa olsun Müslüman milletlerin, özellikle Rusya Müslümanların yalnızca sosyalistler ile çalışmak şartıyla özgürlüklerine kavuşacaklarını şu şekilde aktarıyordu: 

“...Ben umumiyetle mahküm İslam Milletlerinin, bilhassa Rusya Müslümanlarının yalnız sosyalistler ile birlikte çalışmak şartıyla muhtariyete erişeceklerine kani”im. Zaten Rusya ahalisinin kısm-ı a”zamının mümessili olan İnkılabcı Sosyalist —sosyal revolüsyonerler- Fırkası'dı ki, bunların İslamlar lehine çalıştıkları bil-fi'l mücerrebdir. Müslümanlar her halde muhtariyetlerine erişeceklerdir. Mademki onlar da milli his vardır, mademki o his gittikçe medeni bir şekle giriyor, mademki İslamlar bütün Avrupa emperyalist burjuvazisi için Pazar malı olduklarını layıkıyla anlamışlardır, mademki onların bütün an'anat-ı milliye v hayat-ı atiyyeleri mahfuzdur., o halde biz İslam demokrat mücahidini de bütün mevcudiyetimizi muhtariyet yolunda demokratik ve sosyalizm esaslarına hasredeceğiz. Binaenaleyh; Yaşasın mahküm Şark Milletlerinin birleşmesi! Yaşasın onlara yardım elini verecek Avrupa Sosyalistleri, Yaşasın İslam Milletlerinin demokrat mücahidi diye bütün cihana bağırmak bizim borcumuzdur. Yaşasın bizim özümüzü, bütün hayatımızı tasdik eden hürriyetçiler. ” “9 

Bolşevizm'in ve getirdiği etkilerin Müslümanlar üzerindeki tesirini ele alan yazarlar arasında Ziya Gökalp'te vardır. Ziya Gökalp, 19. yüzyıl ile birlikte gelişen sanayi 


doğrultusunda, Rusya'daki Müslüman kesim arasında da bir burjuva kesiminin 


482 Sebilürreşat, “Rusya “daki Partiler ve Rusya Müslümanlarının Takip Edecekleri Siyaset.” 10 Ekim 
1918. 
483 Ataullah Bahaeddin “Rusya Müslümanları ve Bolşevikler”, Sebilürreşat, 10 Ekim 1918. 
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oluştuğunu belirtir. Bu doğrultuda kaleme aldığı yazısında, “Rusya”daki Türkler Ne Yapmalı?” başlığı ile Bolşevizm”den etkilenen Türklerin gereksiz yere çatışıp, kan döküldüğü üzerine durmuş, Türklerin ve var olan Türk şubelerinin bu tür davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirtmiştir. Gökalp, Türklerin sınıf çatışmalarından uzak durmaları gerektiği üzerinde ciddiyetle durmuştur. “81 Ekim devriminden sonraki süreçte, iktidara gelen Bolşevikler kendileri açısından önemli olan bölgelerde, Rus şovenizmini uygulamaya devam ettiler. Şöyle ki, 
“...Bolşevikler hileye başvurarak Bakü'de iktidarı ele almış olmalarına rağmen, Kafkasya ve Azerbaycan'ın diğer, bölgelerinde iktidarı ele alamadılar. Bundan dolayı Bolşevik Rusya, Çarlık döneminden beri elde bulunan Kafkasya 'yı kaybetme tehlikesi ile yüz yüze kaldı. Kuşkusuz Çarlık ve Menşevik dönemlerinde olduğu gibi Bolşevikler döneminde de Rusya bu realite ile razılaşmak düşüncesinde değildi. Jeopolitik konumuna ilaveten, ekonomik ve siyasal öneminden dolayı Kafkasya Rusya için hayati öneme sahipti. Bundan dolayı Rusya Kafkasya'nın kaybını göze alamazdı. Bundan dolayı Bolşevikler tüm güçlerini seferber ederek Bakü petrollerini ellerinde 


tutmaya çalıştılar. ”85 


İktidara geldiklerinde söyledikleri vaatleri Bolşevikler “49 


adına çiğneyen yeni Rusya yine Çarlık dönemindeki uygulamalara dönmüş bulunuyordu. Moskova'dan Ayaz İshaki Efendinin, Abdürreşid Efendi'ye gönderdiği bir mektupta devrim sonrası Rusya'nın ahvali ve Rusya Müslümanlarının durumu hakkında bilgiler içermektedir. 
Mektub'ta durum şu şekilde zikredilmektedir. 
“...Burada Bolşevikler idare-i memleketi ele aldıkları gibi bütün Rusya Müslümanlarının ahvali müşkül bir devreye girdi. Bolşevikler bütün dünyaya sosyalizm mesleğini kabul ettirmek hayalatıyla uğraştıklarından, bizim Rusya Müslümanları ise medeni, milli, dini hukuklarını muhafaza fikrinde bulunduklarından, bize i'lan-ı husumet ettiler. Bütün Rusya Müslümanlarına 


bir ağızdan mürteci’, ihtilal aleydarı namını verdiler. Şu nokta-i nazara 


binaen Kırım'ın milli idaresini devirdiler; Türkistan'da kan deryaları 


484 Zafer Toprak, Türkiye?de Popülizm, Doğan Kitap, İstanbul, 2013, 5.303. 

“85Vasif Qafarov, “Ekim 1917 Devriminden Sonra Bolşevik Rusya'nın Azerbaycan Siyaseti ve Bakü Sorunu” Akademik Bakış, C.2, S.3,2008, s.143. 

*SDevrisheva, a. g. m. 5.62. 
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akıttılar, İdil sahilinde milli, medeni muhtariyetleri dağıttılar ve bütün 

müesseseleri kırdılar döktüler. ”7 

Yazıda, Rusya Müslümanlarının evvelce önce bir teşkilatlanmaya kadar gidildiği 

belirtilmiş ancak bunlarında ortadan kaldırıldığı belirtilmiştir. Ayrıcs Hükümetin Rus 

şovenizmini bırakmadığının diğer bir göstergesi olarak ise, Brest Litovsk 

görüşmelerinde Berlin Sefiri İbrahim Hakkı Paşa ve Ateşemiliter Zeki Paşa ile 

Kamenev arasındaki görüşmelerdir. Şöyle ki Enver Paşa tarafından, Osmanlı heyeti “Rus işgali altındaki topraklarını boşaltılması teklifinde bulunmuş ve Rus işgal bölgesinde Ermenilerin Müslüman halka yaptıkları mezalimden bahsederek bunun bir an önce durdurulmasını” “8 istemişlerdir. 

Kamanev ise, bu hususun üzerinde önem ile durup gerekenlerin yapılacağını 

söylemiş olsa da 

“Sovyet Hükümeti belirlemiş olduğu prensipler doğrultusunda işgal altındaki 

Türk topraklarını boşaltmaya hazırdır. Fakat bunlardan göç etmiş veya başka taraflara gönderilmiş olan tüm halkın milliyet ve mezhep farkı gözetilmeksizin eski vatanlarına dönmeleri, taraflarca oluşturulacak bir komisyonun bunu kontrol etmesi, halk yerleştirildikten sonra, onların Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmak veya özerk olarak yönetilmek hususlarında belli edecekleri arzuya göre idare olunmaları Osmanlı Hükümeti tarafından güvence altına alınmalıdır.” 9 Diyor. 

İlerleyen süreçlerde de anlaşılacağı üzere tampon devlet ve kuvvetler oluşturarak 

Çarlık Rusya”sının bu politikasını devam ettirmek niyeti ile hazırlanıyorlardır. Öyle 

ki Sovyet Hükümeti bir süre sonra “Türk Ermenistan'a dair kararname” de “Rusya'nın işgali altında bulunan Türk Ermenistan ”ındaki Ermenilerin kendi mukadderatlarını, hatta tam bir istikbale varıncaya kadar serbestçe tayin hususunda haklarını””” destediklerini belirtmişlerdir. 

Görüşmeye giden Osmanlı heyeti ise bununla birlikte, Osmanlıya karşı Ermenilerin 

hareketlerini hazırladıklarını, Müslümanların haklarının gözetilmediğini beyan 


etmiştir. Sovyet Hükümeti ile birlikte Troçki ise, bunun meşru olduğunu ve 


487 Ayaz İshaki Efendi, “Moskova'dan, Ayaz İshaki Efendi'nin Mektubu” Sebilürreşat, 18 Temmuz 
1918. 

488 Bal, a. g. m. s. 26. 

489 Bal, a. g. m., s.26. 

490 Bal, a. g. m., s. 27. 
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Ermenilerin kendilerini savunmak amaçlı silahlandırıldıklarını savunmuştur.””1 
Sebilürreşat Gazetesi Yeni Hükümetle birlikte Rusya Müslümanlarına uygulanan bu şiddette Ermenilerin önemli bir payının olduğu vurgulanmış, Ermenilerin camimedreseleri yıktıklarını, yirmi binden ziyade ehl-i Müslümanı katlettikleri aktarılmıştır. Mektup, hem Ekim Devriminin bir diğer yüzünü gösteriyor, hem de Müslümanların-Ermenilerin yaptıklarına değiniyordu.”? Bolşeviklerin Ermeniler ile birlikte Müslüman tüccarlarını yağma ettiklerini Kazan Müslümanları da dâhil olmak üzere para alındığını ve bunların Ruslara dağıtıldığı haberi verilmiştir. Keza Devrim sürecinde Rusya Türklerinin yaşadığı birçok sorun olmak ile birlikte, Doğu Anadolu ve Kafkaslarda çoğunluklu bir nüfusa sahip olan Ermenilerinde bu süreçte Müslümanlara yönelik ağır tacizlerinin olduğu bilinmektedir. Bolşeviklerin gayr-i resmi bir şekilde Ermeniler ile ilişki içerisinde bulunduklarını belirtmiş olsalar dahi, Ermeniler Bolşeviklerden aldıkları güç ile saldırı gerçekleştirmişlerdir.””” Bu örnek sadece Osmanlı ve Ermeniler üzerinden verilerek durumu açık etmektedir. 

Devrim işçi, kadın, genç ve köylü üzerinde ise ilk etapta şunları gerçekleştirdi. İşçilerin durumunda yine eşitsizlik gözlenmektedir. İstatistiklerin verilerine göre, normalden daha az ücret ile çalışmaktadırlar.*”* Ayrıca işçilerin yönetime katılması pratikte ilk etapta mevcut bulunmamaktadır.” Bu süreçlerde kadınların durumu ise, genç kadın çalışanların büyük bir çoğunluğu, çalışarak elde ettikleri miktar ile geçinemez haldedir. Kadınların çoğu gayrimeşru yollar ile geçimini sağlamaktadır. Moskova, Petersburg gibi büyük şehirlerde gayri ahlaki uygulamalar mevcut bulunmak ile birlikte kadının durumunda ilk etaplarda yine düzelme mevcut değildir. Devrim sadece çocuk aldırma özgürlüğü tanımlamış, bu ise 1939'te artık kaldırılmıştır.” Genç kesim, devrimin ağır koşullarını en fazla hisseden kitle arasında yerini almaktadır. Bozulmuş ekonomik yapı ile birlikte çalışma ve var olma mücadelesine giren gençler umutsuz olarak uzun süre oradan 


oraya savruldular. İşsizlik ve zor yaşam koşulları onları ya kanlı bir zanlı yapma 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yoluna sevk etmiş ya da avare dolaşarak zamanlarını geçiren kitleler haline 
dönüştürmüştür. 97 

Tarih sayfalarında yeni bir dönem ve yapı getiren Sovyet Hükümeti kimi politikaları gerçekleştirmese de dünyaya ileride model olacak bir sosyalist düzen kurma yönünde öncelik ettiler. Çoğu Avrupa Devletleri başta olmak üzere, bu yeni sistemi dikkatli ama bir o kadar endişe ile takip ettiler. Sovyet Hükümetinin getirdiği bu yeni algı, XX. yıl içerisinde perçinlendi ve fakir doğu ülkelerinde iktidara karşı bir ayaklanmayı beraberinde getirdi. Özellikle yoksul ve ekonomik düzeyi Avrupa devletlerine nazaran daha düşük olan milletlerden Doğu ve Uzakdoğu toplumları ayaklanmalarını Sovyet Rusya'yı örnek alarak gerçekleştirdi. “SA yrıca çoğunluğunu okuma yazma bilmeyen köylülerin oluşturduğu devlette okuma yazma oranı arttı, dünyanın en güçlü ikinci ülkesi durumuna da getirdiği göz ardı edilemez. ** 

Tarihçiler, yıllarca Fransız Devrimi ile Ekim Devrimini kıyaslar ya da ortak paydalar bulma hususunda kalem oynattılar. Kimleri Fransız Burjuva Devrimi ile Rus Proleter Devrimi diye iki isimlendirmede farklı olduklarını kabul etti. Örneğin Yunus Nadi Geçici Hükümet'in beyan ettiği hürriyet gibi kavramların Fransız ihtilalinden kaynaklandığı ancak, bu hususta bu ihtilalin ve beyannamelerin daha evvela ve ileri olduğu, Moskova'daki ihtilalcilerin amaçlarının Fransız İhtilalinin getirdiği fikir akımlarının ilerisine geçmek olduğu belirtilmiştir. İhtilalcilerin başlangıçtaki asıl amaçlarının, sadece Çar'ı devirmek ve hükümeti kendilerine geçirmek olduğu, süreç içerisinde isteklerinin evrildiği, işlerin istendiğinden çok farklı yol aldığı vurgulanıyordu. İhtilalciler başlangıçtaki fikirlerinden o kadar uzaklaştığı vurgulanmıştır ki farklı kitlelerin zincirlerini kırmış ve bırakılmış deliler tımarhanesine benzetmektedir. İhtilalin şiddetinin ve gürültüsünün durulmayacağını da belirten yazar, halkı sakinleştirmek için belli hakların verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

“... Yalnız şu hadisenin zahiri ile hükmedebiliriz ki Moskof İhtilalcileri Büyük 

Fransız İhtilalini çok ileriye geçmek daiyesindedirler. Hâlbuki hakikatte 

Moskof İhtilalcilerinin, daha doğrusu Rus İhtilalini tertip ve izhar ve idare 


edenlerin maksadı hiç de bu türlü ifratlara boğulup gitmek değildi. Onlar 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yalnız Çar idaresine tahakküm ederek hükümeti ellerine almak istiyorlardı. O kadar. Bu maksatla başlanılan işin mabadı tasavvuru muvafik çıkmadı. *599 İkdamın “Moskof”? manşeti ile yayınladığı yazısında, Fransız İhtilali ile kıyaslama yapılmak ile birlikte, Rus inkılabının geleceğinin olmadığı, usulleri gereği yetersiz elde edildiği, bundan ötürü de Fransız İhtilali kadar etkisinin olmayacağı belirtildi. 
Gazetenin bu şekilde değerlendirme yapmasının sebebi olarak; mevcut olan ikili iktidar yapısı görüldü.” Tanin, Rusya'da yeni bir dönemin başladığı, Fransız devriminden daha uzun ve etkili olacağı hususunda yorumlar ekleniyordu “...Bi/akis bu geniş ve karışık memlekette en müthiş ve ağır ihtilal tarihi başlıyor. Öyle bir ihtilal ki belki de Fransız İnkılabı kadar dağdalı, ondan uzun olacak ve inkılabın tesisatı sade Rusya'ya münhasır olmakla kalmayacak, bütün Avrupa'ya tesir 
edecektir. 52 
Ancak Troçki, iki devrim arasındaki farklılığı şu şekilde dile getirdi. 
“Tarihsel benzetmeler çok caziptir. Ama bunlara başvururken dikkatli hareket etmeliyiz... Fransa, 18. yüzyıl sonunda Avrupa kıtasının en zengin, en uygar ülkesiydi. 20. yüzyılda Rusya Avrupa'nın en yoksul, en geri ülkesidir. 
Bugün karşımızdaki devrimci görevlere kıyasla Fransız ordusunun devrimci görevi çok daha yüzeysel nitelik taşıyordu. O zaman sorun “tiranları devirmek, feodal serfliği ortadan kaldırmak ya da yumuşatmaktı. Bugün sorun sömürü ve Sınıf baskını tamamen ortadan kaldırmaktır. Fransız Burjuva Devrimi ile Rus proleter devrimi arasındaki en yaşamsal farklılık, burjuvazinin devrimden önce kuşaklar boyu, soyluların askeri öğrenim dâhil eğitim üzerindeki tekelini çoktan kırmış olmasına rağmen proletaryanın 


ezilen, entelektüel bakımdan yokun sınıf olmasıydı. *© 
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SONUÇ 


Peki Osmanlı Devleti Ekim Devrimini nasıl nasıl ele almıştır? Şöyle ki Ekim Devrimi, Osmanlı basınına bir ay gecikmeli olarak yansımıştır. Kasım ayı ile birlikte gazeteler Çarlık Rusya”sında bir devrimin gerçekleştiğini, barış yanlısı bir hükümetin kurulduğunu, hükümetin ve kabine üyelerinin değiştiğini, yeni hükümetin yeni kararlar aldığını aktarmıştır. 10 Kasım 1917 itibariyle ise haberler doğrudan devrime ayrılmıştır. Osmanlı Devleti için, Rusya”da devrim demek, devletin savaştan çekilmesi ihtimali demektir. Osmanlı için Rus askerlerinin bitkinlikleri, yaşam koşullarının getirmiş olduğu zorlukla birlikte, peşi sıra gelen savaş karşıtı tutumlar , komşusu Rusya”nın savaş gücünün azalması demektir. Osmanlı Devleti için bir cephenin kapanması ve ömrünün uzaması demektir. Keza, Lenin”in devrim sürecinde ve devrimden sonra, Rusya”nın 1. Dünya Savaşından “tazminatsız ve ilhaksız” bir şekildesöylemleri, dair , Osmanlı Devleti”nin bir cephede rahatlaması anlamına geliyordu. Çünkü devlet ardı sıra girdiği savaşlarda güç sadece güç kaybetmemiş, elindeki birçok toprak parçasını da yitirmiştir. Bu yüzdendir ki Osmanlı Devleti, devrim haberini heyecan ile karşılamıştır. temmuzdan itibaren komşusunda köklü değişiklerinin olacağını, bunun bir devrimin habercisi olduğunu vermeye başlamıştır. 
Ve her bir gazete kendi beklentisi doğrultusunda haber yapmaya başlamıştır. 

Sebilürreşat, kuruluş felsefesi ve gazetede kalem oynatan edebi ve siyasi şahsiyetlere de bakıldığında daha çok İslam Alemi, İslam Aleminin Birliği, adına yazılar kaleme alır bir çizgi takip ettiği görülmektedir. Bu felsefe doğrultusunda gazete yayıncıları, İslam âlimlerinin hayatlarını ve mücadelelerini yakından takip etmiştir. Gazete 1917 senesinde yayın vermemiş olmak ile birlikte, bu seneye dair bütün haberlerini gecikmeli dahi olsa 1918 senesinin ilk ayından itibaren aktarmıştır. 
Başyazılarını Eşref Edip, Musa Carullah, Abdürreşid İbrahim, Ataullah Bahaeddin gibi şahsiyetler ele almıştır. Gazete, Rusya'daki Müslümanların akıbetleri hususunda, Lenin ve Bolşeviklere karşı tutumlarında daha yakın tavır sergilemiştir. Lenin'in ve akabinde Bolşeviklerin “Milletlere hürriyet ve geleceklerini tayin etme” hususunda verdikleri vaatlerin Rusya Müslümanları açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. 
Devrimin gelişim evresinde, İtilaf Devletlerinin Lenin'e yaptığı baskı doğru 


bulunmamış, aksine Müttefik devletlerinin destek vermesi gerektiği yazılarda 
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vurgulanmıştır. Daha çok Muhafazakar yayın kanadını temsil eden Sebilürreşat, 1918 
senesinde yayınladığı haberlerde üzerinde durduğu kimi belli başlı hususlar vardır. 
Bunlar, barışın sağlanması ve getireceği etkiler dışında, Rusya”daki Müslümanlarında ahvalinin ve gidişatının ne olacağı konusuydu. Gazetede yazı yazan kalemler ilk etapta ikili bir tavır sergilenmiştir. Öncelikle Bolşeviklerin Müslümanlara hürriyetlerini vermeyecekleri, Bolşeviklerin idareyi ele almaları ile birlikte Müslümanların durumunun daha müşkül bir hale geleceğini, vurgulanmıştır. 
Ancak bunların Rusya'daki Müslümanları etkilememeleri gerektiği, muhtariyet için çaba sarf edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İlerleyen süreçlerde Hem Rusya'daki Müslümanların hem de Osmanlı Devlet Erkânının, Bolşeviklerin Müslümanlar adına bir zarar teşkil etmediği, Rusya'da bulunan küçük siyasi partiler yerine, Müslümanların Bolşevik Partisi ile birlik oluşturması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bolşeviklerin ne oldukları hakkında kesin bir bilgi olmasa dahi, Rusya'nın en güçlü partisi olmasının yararını görecekleri vurgulanmıştır. Gazetede yayınlanan hemen her yazıda ne olursa olsun, Müslümanların birlik içerisinde hareket ederek, bölünmelere yer vermemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 
Bolşevikler ile kurulacak olan ilişkilerinde temkinli ve aynı kanaldan gitmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Ekim Devriminin etkileri üzerinde ise sadece Müslümanlar ve İslam âlemine etkisinin boyutunu belirleyerek yayın yapmıştır. Gazete bu konu dışında sadece Osmanlıların Ruslarla imzaladıkları anlaşmasının tam metnini yayınlamıştır. Rusya Müslümanları ve gelecekleri hususundaki konular uzun olarak ele alınırken, Çar'ın tahtan inmesi, akıbeti gibi durumlara kısaca değinilerek geçilmiştir. Gazete haberleri Osmanlı devletinin meseleye bakışı ve devamında yine Rusya Müslümanlarının durumu olarak aktarmıştır. Ancak şöyle bir durum vardır ki aynı dini fikriyatta olan yazarların, Müslümanların kurtuluşunun nasıl ve hangi tarafta olacağı konusunda zıtlık gösterdiği görülmektedir. Kimi yazar Müslümanların Bolşevikler ile iş birliği yapması gerektiğini düşünürken, kimi yazar Müslümanların geleceklerinin Bolşevikler ile ilişki kurdukları vakit sekteye uğrayacağını belirtmiştir. Yazarların müslümanların muhtariyet haklarını elde etme yolunda ikiye ayrıldıkları gözlenmektedir. Günümüzdeki İslamcı portrelerin ve şahısların aksine bu dönemde Bolşevizm ve Lenin, İslam açısından kötü görülmemiş, Bolşevizm, Lenin ve sosyalizm eşittir dinsizlik algısı yazarlarda ve yayınlarında yer etmemiştir. 
Yazarların bu şekilde değerlendirme yapmalarına sebep teşkil edebilecek önemli bir 


konu ise, döneminde sosyalizm ve Bolşeviklik algısının tam bilinmemesidir. Ayrıca 


98 


devrimin gerçekleşmesinin ardından yayın vermeleri, yaptıkları yorumu da bu eksende etkilemiştir. 

Vakit Gazetesi, yayın hayatına geç başlamış bir gazetedir. Ekim Devriminin gerçekleşmesinden sonra bütün yayınlarını neşretmiştir. Çoğunluk ile dış kaynakları aktarım yoluna giderek çok az fikir beyan ettiği gözükmektedir. Dış kaynaklı haber yayını yapmanın belirtisini çok fazlaca göstermiştir. Şahsiyetlere dair kimi haberler yanlış verilmiş, devrimin ne tarzda cereyan ettiği hususu yanlış ve kısa bilgilendirilmiştir. Devrimin kanlı olduğu, Kadetlerin gücü eline aldığı gibi kimi yanlış bilgiler vermiştir. Devrim kanlı bir şekilde ele alınmamıştır, Kadetler yerine gücü elinde bulunduran kesim Bolşeviklerdir. Gazete ilerleyen süreçlerde Osmanlıya barışın getireceği olumlu etkiler üzerine yazılar kaleme almış, muhalif eleştirilere yer vermemiştir. Ahmet Emin Bey'in kalem oynattığı yazılardan anlaşılacağı üzere, Lenin'in şahsiyetine ve Hükümetine dair olumlu haberler yer almaktadır. Gazetede devrime dair değinilen ana hususlar; devrimi gerçekleştiren şahıslar ve bunların iktidara geldikten sonraki diğer devletler ile ilişkisi ve sulh meselesi idi. Gazete yayın hayatına ilk başladığında Rusya'ya dair verdiği haberler de daha çok ordu ve cephe gerisi askerin durumu üzerine yoğunlaşmıştır. Gazete orduya dair ilk aylarda yaptığı yorumlarda savaş yanlısı olan “Kerenskiyi tanıma ve cephe gerisinde yaptığı faaliyetlere yer verme üzerine” odaklanılmıştır. Vakit gazetesini diğer gazetelerden ayıran önemli bir husus ise, haberlerin birçoğunda yanlışlık yapmasıdır. Bu durum yayın hayatına ilk defa başlamanın vermiş olduğu acemilik olarak değerlendirilebilmektedir. Gazete daha çok Lenin-İtilaf Devletleri ve Kerenski, Troçki üzerine uzun haberler vermiştir. Bu husus ise aslında Rusya'yı ileri ya da geri götürecek hamlelerin sadece şahıslar tarafından karara bağlanacak algısını sergilemektedir. Devrimi kitlelerin gerçekleştirmiş olmasının, devrimi yerleştirecek olan lider kadar önemli olmadığı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Öyle gözüküyor ki gazete, devrimlerin yerleşmesi ile şahısları yan yana işlemiştir. Yani şahıslar ve devletlerarasındaki mücadele gazetenin daha fazla ilgisini çekmektedir. Gazete Petersburg ve çevresinden gelen hareketlenmeleri aktarıyor ancak kitlelerin gücünden ya da etkinliğinden bahseder bir yayın yapmıyordu. Öyle ki devrimin gerçekleştiği haberi verildikten sonra, yine şahıs ve beyanatları ağır basarak haber yapılmıştır. Lenin ve söylemleri aktarılmıştır. 

Tanin Gazetesinin, İttihat ve Terakki fırkasının yayın kanadı olarak 


neşredilmesi, haberin içeriklerinin de bu yönde değerlendirilmesine etki etmiştir. 
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Tanin meseleye en başından itibaren, Osmanlı Hariciyesindeki şahsiyetlerin, durumu nasıl değerlendirdiği ve Çarlık Rusya”sında kitleleri etkisi olan kişiler üzerinde yayın yapmışlardır. Ayrıca sadece Rusya”daki Müslümanların akıbetlerinin ne olacağına dair haber yapmamış, bütün milletlerin geleceklerinin ne olacağına dairde haberler yapılmıştır. Lenin, Kerenski, Milyukov ve Troçki gibi önemli isimlerin, devrim sürecindeki fikirlere etkisinin ne olacağı hususunda yayın yapılmak ile birlikte, Osmanlı devletindeki kişilerin meseleyi nasıl algıladığı hakkında da yayınlar neşretmiştir. Osmanlı Devleti açısından barışın elzem olduğu belirtilmiştir. Lenin ve Hükümetine dair olumlu yazılar kaleme alınmıştır. Ancak, devrimin sebebi olarak savaş ekonomisi ağırlıklı olmak ile birlikte, ekonomik ve siyasal sebepler üzerinde durmak yerine, bu harekette etkisi olan kilit isimler üzerinde yorumlar yapılmıştır. 
Örneğin Troçki, Kerenski gibi kişilerin etkisinin olabileceği düşünülmüş, gazete sütunlarında biyografilere yer verilmiştir. Gazete şubat ayından itibaren detaylı bir şekilde devrimin olup olmayacağı, nedenleri, kitlelerin gücü, liderlerin şahsiyetleri, Osmanlı erkânının durumu açıklar nitelikte ki acıkmalarının hepsine yer vermeye çalışmıştır. Kitlelerin hareketleri sonucu gelen tutuklamaların ya da devlet tarafından üzerlerine aktarılan kolluk güçlerinin tavırlarının yanlışlığını aktarır yazılar ve yorumlar yayınlamaktan geri durmamıştır. Gazete devrime dair gelen en ufak 
ayrıntıya dahi sütunlarında yer vermiştir. Öyle ki diğer birkaç gazete ile birlikte 1905 
İhtilali ile 1917 Devriminin kıyaslanması dahi satırlarda yerini almıştır. Gazete ilerleyen süreçlerde sadece Rus Müslümanlarının değil, Rusya'ya bağlı diğer milletlerin durumunun ne olacağına değinen gazetelerden biri olmuştur. Bu hususta Tanin'i diğer basından ayıran önemli bir ayrıntıdır. Tanin bütün milletler adına bir sorgulama yapmaktadır. Gazete hareketin bir sol kesim tarafından gerçekleştiğine de vurgu yapmıştır. Gazete konuları öyle ayrıntılı bir şekilde ele almıştır ki devrimin toplumsal boyutunu dahi incelemiş ve aktarmıştır. Gazete kurulan sağ ve sol partilerin içeriklerine dahi yer vermiştir. 

Sabah Gazetesi, 1917 Ekim Devrimini senenin ocak ayından itibaren dönemin getirmiş olduğu şartlar doğrultusunda takip etmiş ve hemen her gün haber yapmaya çalışmıştır. Kimi zaman geç kimi zaman da yanlış haberlerinde getirmiş olduğu bilgilendirme doğrultusunda, tutarlılık az dahi olsa, doğru haberin gelmesi doğrultusunda düzenlemeye de gidilmiştir. Gazetenin devrimi değerlendirme ve yayınlama noktası daha çok barış endekslidir. Haberlerin veriliş tarzına bakıldığında, 


kimi zaman sosyalistler yerilirken, kimi zaman da barış yanlısı tutumlarından ötürü 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övülmüştür. Ekim Devriminin getirmiş olduğu fikirler hususunda gazete endişe duymuş olsa da buna barış kadar yer verilmemiştir. Devrimin getirdiği fikir akımlarının Osmanlı içerisinde nasıl etki yaratacağından çok, Rusya”nın savaştan çekilmesi doğrultusundan, devletin savaş yükünün hafifleyeceği üzerinde durulmuştur. Bu yüzden sosyalistler kimi yayınlarda zorba olarak nitelendirilirken kimi zaman da yükseltilmiştir. Gazete savaş ve barışı yan yana işlemiştir. Ekim Devriminin barış yanlısı olarak sonuçlanmasını temenni etmiştir. Çünkü bu hususun Osmanlının işine yarayacağını, Kafkas cephesinden bir gücün azalabileceğini bilmişlerdir. Gazete mayıs ayı ile birlikte yaptığı haberlerin çoğunda Rusya”daki iki gruptan sadece bir tarafı destekler yayın yapmaya başlamışlardır ki bunlar devrimi gerçekleştiren sosyalist gruplardır. Gazete genel itibariyle savaşa devam etme kararı alan Rus tarafına karşı, olumsuz beyanlarda bulunmuştur. Öyle ki fütuhat taraftarı olan kesim ile barış yanlısı olan grupların asla bir araya gelemeyeceğinden bahsedilmektedir. Sabah ve İkdam Gazetesi de dahil olmak üzere Rusya”da savaş yanlısı politika izleyen Duma yetkililerin aslında İngiliz ajanı veya İngiliz tesiri altında bulunan vekiller olduğu üzerinde yorumlara yer verilmiştir. Gazete Ekim Devrimini sekteye uğratacak bütün sınıflara ve yaptırımlara karşı yorumlarında karşı durmuştur. Devrimi sadece barış odaklı ele alarak değerlendirmiştir. 

İkdam Gazetesi, Ekim Devrimini hem İstanbul hükümetinin beklentilerine yakın haberler ile yayınlamıştır. Hem de sosyalizmin külliyeti ve arka planının ne olduğu hususunda durmaya çalışmıştır. İkdam yazılarının çoğunda diğer gazetelerde aktarılanın aksine, sosyalist fikirlerin diğer ülkelerdeki yankılarının nasıl olacağına dair yorumlara yer vermiştir. İkdam ayrıca yayınlarında ihtilalin diğer milletler tarafından nasıl karşılanacağı hususu üzerinde duran ilk gazete olma özelliği taşımaktadır. Çarlık Rusya”sındaki kolluk kuvvetini ağır şekilde eleştiren ilk yayın olma özelliğini de taşımaktadır. Gazete, Rusya'da barışın sağlanacağı, ordunun sulh den yana olduğu haberlerinin alınması ile birlikte yayınlarında, barışı sekteye uğratacak her eylemi reddetmiştir. Ancak Rusya'da sulh gerçekleşse bile yeni gelen sosyalist fikirlerin çok fazla sürmeyeceği üzerinde itina ile durulmuştur. 

Tasvir-i Efkâr, Ekim Devrimine bakışını genellikle Yunus Nadi'nin ismini açıklar nitelikte ilerletmiştir ki gazetenin çoğu yazıların Yunus Nadi'nin yazılarının olduğu dikkat çekmektedir. Değerlendirildiğinde Sabah Gazetesinde de mevcut olduğu üzere Yunus Nadi barışı bekler ve destekler yazılar sunmaktadır. İhtilali 


sağlayıp, Rusya'yı barışa götürecek kesimin ise gerçekten amele grubu olduğu 
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üzerinde durmaktadır. Keza yine Tasvir-i Efkârda 1905 ihtilali sorgulanır ve 1917 
devrimi ile kıyaslanır niteliktedir. Gazete mart ayından itibaren inkılabın geleceğini söyler ama sürekliliğinin ne olacağı hususunda belirsizlikler olduğunu aktarmıştır. 
Kısaca özetlemek gerekirse, İslamcı yayın kanadını temsil eden basınlar, devrimi garptaki Müslümanların gelecekleri hususunda değerlendirmişlerdir. 
Devrimin, Müslümanların ve Türklerin birliğini sağlamada etkin rol oynayacağı hususunda durulmak ile birlikte, Bolşeviklere ve Lenin Hükümetine karşı bir sempati ile yaklaşıldığı görülmektedir. İslamcı yayın kanatları devrimin sürekliliğini sağlayacak olan kesimi partiler üzerinden ve liderleri olarak ilerletirken, İttihat ve Terakki yayın kanadını temsil eden basın, en ufak kitleyi dahi devrimde etkin rol olarak ele almıştır. Keza bu kesim devrimin, barışı getirecek husus olduğu üzerine dikkat çekerek yazılar kaleme almıştır. İslamcı kesim odak noktasını, devrimin Müslümanlar ve Türkler üzerindeki etki olarak birleştirirken, İttihat ve Terakki yayın kanadı tüm milletler üzerine etkileri olarak genel tavır sergilemiştir. Hepsinin bir nebze beklentisi yeni hükümetin barış yapması ve savaştan çekilmesi olarak görülmektedir. Ancak İttihat ve Terakki yayın kanadı, Osmanlı Mebuslarının bu yeni devrime tavrı ve Bolşevik algısına yaklaşımını, Osmanlı'nın siyasal yapısına ve düşünce hayatına etkisinin ne derece olacağına dair yazılar yayınlamıştır. İslamcı basın Bolşeviklik, Bolşevizm, Sosyalizm algısına dair haberlere ve etkisine az yer vermek ile yetinmiştir. Bir kesim meseleye en derinden dahi kalem oynatırken, diğer kesim sadece beklentiler üzerine yoğunlaştırmıştır. Son olarak, İslamcı yayın kanadını neşreden basında, günümüzdeki yaklaşımın tam tersine Lenin şahsiyetine ve Rus Devrimine dair herhangi bir olumsuz tavır sergilendiği gözlenmemektedir. 
Bolşeviklere yaklaşım, günümüz basınındaki yaklaşıma bakıldığında farklılık arz etmektedir. Bolşeviklik ve Bolşevizm İslam dünyası açısından tehdit olarak görülmemektedir. Bu yaklaşımın bir sebebi olarak ise, Bolşevizm, Komünizm ve Sosyalizm gibi terimlerin anlamları ve muhteviyatları gereği geniş kapsamlı bir bilgi 


birikiminin olmadığı söylenebilir. 
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“Rusya'ya Karşı İtilaf” İkdam, 20 Kasım 1917. 

“Rusya'da Azim İhtilal Kopmuştur”, İkdam, 16 Mart 1917. 

“Çar'ın İstifası”, İkdam, 17 Mart 1917. 

“İhtilalin Takip Ettiği Cereyan”, Tanin, 18 Mart 1917. 

“İhtilalcilere Nazaran Vaziyet”, Tanin, 19 Mart 1917. 

“Siyasiyat”, Tanin, 19 Mart 1917. 

“Lloyd George”nin Beyanatı”, Tanin, 22 Mart 1917. 

“Rusya'da Mazlum Kuvvetler”, Tanin, 22 Mart 1917. 

“Rus İhtilali”, Tanin, 23 Mart 1917. 

“Rus İhtilalinin Mübadisi”, Tanin, 23 Mart 1917. 

“Çariçe Tevkif Edilmiştir”, Tanin, 25 Mart 1917. 

“Rus İhtilali”, Tanin, 25 Mart 1917. 
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“Rusya ve Çarlık”, Tanin, 29 Mart 1917. 

“Siyasiyat”, Tanin, 29 Mart 1917. 

“İngiltere ve Rus İhtilali”, Tanin, 4 Nisan 1917. 

“Rus İhtilali Kebiri”, Tanin, 4 Nisan 1917. 

“Sosyalistler Mütareke Talep Ediyorlar”, Tanin, 5 Nisan 1917. 
“Rusya Ahvali”, Tanin, 17 Nisan 1917. 

“Manasız ve Faidesiz Protestolar”, İkdam, 20 Kasım 1917. 
“Lenin Hükümeti Gittikçe Kuvvetleniyor”, Tanin, 28 Kasım 1917. 
“Gizli Muhademelerden Bir Yaprak”, Sabah, 29 Kasım 1917. 
“Bütün Hırslar ve Rezaletler Meydana Çıktı”, İkdam, 30 Kasım 1917. 
“Sosyalistlerin Haklı Hareketi”, Sabah, 4 Nisan 1917. 

“Amele Komitesinin Beyannamesi”, Sabah, 4 Nisan 1917. 
“Rusya'nın Ahvali Dâhiliyesi”, Sabah, 6 Şubat 1917. 

“Rus Amele Meclis-i Mahalli-i Kongresi”, Sabah,17 Nisan 1917. 
“Milyukov ve Rus Sosyalistleri”, Sabah, 22 Nisan 1917. 

“Amele ve Asker Komiteleri”, Sabah, 8 Mayıs 1917. 

“Rusya'nın Vaziyeti”, Sabah, 9 Mayıs 1917. 

“Kerenski ve Komilov”, Sabah, 12 Eylül 1917. 

“Rusya'da Hercümerç”, Sabah, 12 Eylül 1917. 

“Rusya'da Dâhili Harbi”, Sabah, 15 Eylül 1917. 

“Rusya'da Cumhuriyet”, Sabah, 18 Eylül 1917. 

“Maksimalist Meclis”, Sabah, 22 Kasım 1917. 


“Rus İnkılabı Entrikalar ve Tehditler Önünde”, Sabah, 28 Kasım 1917. 


“Rus İnkılabı ve İtilafın Suikastı”, Sabah, 27 Aralık 1917. 
“Rusya Müslümanları”, Sabah, 6 Aralık 1917. 
“Rusya'da Dâhili Muharebe”, Sabah, 22 Aralık 1917. 
“Moskova'da Kanlı Müsademeler”, Sabah, 5 Ocak 1917. 
“Rusya'da Buhran”, Sabah, 13 Ocak 1917. 

“Rus Buhranı”, Sabah, 11 Şubat 1917. 

“Rusya'nın Ahvali”, Sabah, 3 Mart 1917. 

“Rus İhtilali ve Rus Buhranı”, Sabah, 17 Mart 1917. 
“Petersburg İhtilali”, Sabah, 16 Mart 1917. 

“Rus İhtilal Kabinesi”, Sabah, 18 Mart 1917. 

“Çar ve İhtilalciler”, Sabah, 20 Mart 1917. 
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“Rusya”nın Ahvalinin Vahameti”, Sabah, 30 Ocak 1917. 

“Rus Mürtecileri”, Sabah, 20 Mart 1917. 

“Rusya”da Vaziyet”, Sabah, 25 Mart 1917. 

“Rusya”da İhtilal Devam Ediyor”, Sabah, 21 Mart 1917. 

“Rus Ordusu”, Sabah, 27 Mart 1917. 

“Rus İhtilali”, Sabah, 2-7 Nisan 1917. 

“Çar İsviçre”ye Gitmek İstiyor”, Sabah, 2 Nisan 1917. 

“Rus İhtilali Mukaddimesi”, Sabah, 4 Ocak 1917. 

“Rusya”da İhtilal Mebde”inde”, Sabah, 21-23 Ocak 1917. 

“Petersburg”da İhtilal Teşebbüsleri”, Sabah, 8 Kasım 1917. 

“Ahali Milyukov ”un Evini Yağma Ediyor”, Sabah, 8 Kasım 1917. 

“Millet Muvaffakiyetten Ümid Kesmeğe Başladı”, Sabah, 8 Kasım 1917. 
“Petersburg”da Vahim Karışıklık Mukaddematı” Sabah, 9 Kasım 1917. 

“Rusya”da Yeni İhtilal: Maksimalistler Hükümeti Ele Aldılar”, Sabah, 10 Kasım 
1917. 

“Kerenski Petersburg”dan Kaçtı”, Sabah, 10 Kasım 1917. 

“Yeni Hükümet Derhal Adilane Bir Sulh Akdini Teklif Edecek”, Sabah, 10 Kasım 
1917. 

“Kabine Erkanı Tevkif Ediliyor”, Sabah, 10 Kasım 1917. 

“Bir Darbe-i Hükümet Daha”, Sabah, 10 Kasım 1917. 

“Rusya”da Yeni Hükümet Lenin”in Riyaseti Altında Teşekkül Etti”, Sabah, 11 
Kasım 1917. 

“Kabine Sulh Müzakerelerine Girişebilmek İçin İtilaf Devletlerine Ültimatom Verecek”, Sabah,11 Kasım 1917. 

“Rusya Sulh Teklif Ediyor”, Sabah, 12 Kasım 1917. 

“Kerenski Galip İmiş”, Sabah, 14 Kasım 1917. 

“Petersburg Civarında Vukua Gelen Muharebelerde Kimin Galib Geldiği Henüz Anlaşılamadı”, Sabah, 14 Kasım 1917. 

“Rusya”da Belirsizlik Devam Ediyor”, Sabah, 17 Kasım 1917. 

“Rusya Mütareke Teklif Ediyor”, Sabah, 23 Kasım 1917. 

“Rasputin ”in Katli Etrafında”, Tanin, 13 Ocak 1917. 

“Rusya'nın Yevmi Masarif-i Harbiye”si”, Tanin, 13 Ocak 1917. 

“Duma Ne Suretle Tatil Edilmiş”, Tanin, 13 Ocak 1917. 

“Rus Kabinesi Buhranı”, Tanin, 12 Ocak 1917. 
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“Rus Çar”ının Şarlatanlıkları”, Tanin, 3 Ocak 1917. 

“Rus Duma”sında Bir Nutuk”, Tanin, 3 Ocak 1917. 

“Bir Rus Gazetesinin İstimdadı”, Tanin, 3 Ocak 1917. 
“Rusya”da İğtişaşlar”, Tanin, 13 Ocak 1917. 

“Rusya Ahvali Dahiliyesi”, Tanin, 6 Şubat 1917. 

“Rus Amelesinin Protestosu”, Tanin, 2 Mart 1917. 
“Duma”daki Gülüç Bir Hadise”, Tanin, 7 Mart 1917. 
“Moskova'da Fabrikaların Tatili”, Tanin, 12 Mart 1917. 
“Petersburg'da İhtilal”, Tanin, 16 Mart 1917. 
“Petersburg'da Darbe”, Tanin, 16 Mart 917. 

“Moskof İmparatorluğu Sarsılıyor”, Tanin, 17 Mart 1917. 
“İhtilal Vüsat Kesbediyor”, Tanin, 17 Mart 1917. 

“Rus İhtilali ve Harb”, Tanin, 23 Mart 1917. 

“Avam İşi Azıttı”, Tanin, 

“Kırmızı Bayrak”, Tanin, 25 Mart 1917. 

“Sadrazam Paşanın Beyanatı”, Tanin, 5 Nisan 1917. 
“Sadrazam Paşanın Beyanatı”, Tanin, 6 Nisan 1917. 
“Zemstvo Meclisleri-Rus İhtilali”, Tanin, 4 Mayıs 1917. 
“Zemstvo Meclisleri”, Tanin, 17-22 Nisan 1917. 
“Muhtelif Kuvvetler”, Tanin, 23 Nisan 1917. 

“Rus İhtilali Amilleri”, Tanin, 17-22 Nisan 1917. 
“Zemstvo Meclisleri”, Tanin, 4 Mayıs 1917. 

“Rus İhtilal Heyeti”, Tanin, 1 Mayıs 1917. 

“Rus Fırkaları”, Tanin, 14-20 Ağustos 1917. 

“Rusya'da İhtilalin İktisadi Sebepleri”, Tanin, 23 Ekim 1917. 
“Ordu Vakası”, Tanin, 28 Ağustos 1917. 

“Sulh Sözleri”, Tanin, 3 Nisan 1917. 

“Harp ve Sosyal Demokrasi”, Tanin, 4 Nisan 1917. 
“Hükümet-i Muvakkatenin Beyannamesi”, Tanin, 15 Nisan 1917. 
“Sosyalistler ve Sulh”, Tanin, 17 Nisan 1917. 
“Petersburg'da İki Kuvvet”, Tanin, 23 Nisan 1917. 
“Rusya İhtilali ve Müslümanlar, “Tanin, 26 Nisan 1917. 
“Müslümanlara Zulm ve Teaddi”, Tanin, 5 Eylül 1917. 
“Rusya Müslümanları İkinci Kongresi”, Tanin, 8 Eylül 1917. 
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“Rusya İhtilalinde Yeni Safhalar”, Tanin, 8 Kasım 1917. 
“Maksimalistlerin Galebesi”, Tanin, 9 Kasım 1917. 

“Rusya Ahvali”, Tanin, 11 Kasım 1917. 

“Rusya”nın Sulh Teklifi”, Tanin, 13 Kasım 1917. 

“Yeni Rus Hükümeti Sulh Teklif Ediyor”, Tanin, 12 Kasım 1917. 
“Yeni Rus Hükümeti”, Tanin, 13 Kasım 1917. 

“Kadetler ve Anarşi”, Vakit, 6 Kasım 1917. 

“Müsellah ve İhtilaf”, Vakit, 9 Kasım 1917. 

“Rusya'da Kıyam: Kerenski'nin Firarı”, Vakit, 10 Kasım 1917. 
“Nazırların Tevkifi”, Vakit, 10 Kasım 1917. 

“Hemen Sulh Akdi Kararı”, Vakit, 10 Kasım 1917. 

“Avrupa'da Yeni Bir Vaziyet”, Vakit, 10 Kasım 1917. 

Ahmet Emin “Kerenski Yerine Lenin”, Vakit, 10 Kasım 1917. 
“Rusya'da Yeni Bir Devir”, Vakit, 11 Kasım 1917. 

“Hareket Nasıl Cereyan Etti”, Vakit, 11 Kasım 1917. 

Ahmet Emin “Yeni Müttefik”, Vakit, 13 Kasım 1917. 

“Rus İşleri Nasıl Gidiyor”, Vakit, 14 Kasım 1917. 

“Lenin Kerenski Mücadelesi Devam Ediyor”, Vakit, 14 Kasım 1917. 
“Rusya'da Galib Mağlup”, Vakit, 16 Kasım 1917. 

“Galib Taraf Hala Anlaşılamıyor”, Vakit, 16 Kasım 1917. 
“Rusya'da Müşkül Günler”, Vakit,17 Kasım 1917. 

“Kerenski Mağlub”, Vakit, 19 Kasım 1917. 

“Kerenskiyi Galebe Ettiler”, Vakit, 20 Kasım 1917. 

“Ukrayna'da İstiklal Kararı”, Vakit, 21 Kasım 1917. 

“Rusya'nın Mütareke Beyannamesi”, Vakit, 23 Kasım 1917. 
“Osmanlıların İlk Devrindeki Komünizm Hareketleri”, Türk Yurdu “Rus İhtilali ve Türkler”, Türk Yurdu, 10 Mayıs 1917. 

“Rus inkılabı ve Türkler”, Türk Yurdu, 10 Mayıs 1917. 

“Rus Müslümanlarının Bir İctimai”, Türk Yurdu, 24 Mayıs 1917. 
“Rus İhtilalinde Türkler”, Türk Yurdu, 5 Temmuz 1917. 
“Rusya'da Milliyet Meselesi”, Türk Yurdu,21 Haziran 1917. 
“Sadrettin Efendi Maksudi Tarafından Kadetler Kongresinde İrad Edilen Nutuk”, Türk Yurdu, 2 Ağustos 1917. 

“Rusya'da Kıyam ve Suriş”, İkdam, 25 Haziran 1917. 
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“Rusya”da Kıyam ve Suriş”, İkdam, 7 Haziran 1917. 

“Rusya”da Kıyam ve Suriş”, İkdam, 18 Haziran 1917. 

“Rusya”da Duma Meclisinin Kuşadı”, İkdam, 3 Mart 1917. 

“Rusya”nın İç Yüzü”, İkdam, 16 Mart 1917. 

“Rus İhtilali”, İkdam, 17 Mart 1917. 

“Bütün Ruslar Ateş ve Kan İçerisinde”, İkdam, 

“Rusya Ahvali Münasebetiyle Bir Etnografya Müzesi”, İkdam, 19 Mart 1917. 
“İhtilal Yayılıyor- Tefrikalar Başlıyor”, İkdam, 21 Mart 1917. 

“Çaristlik ve Kızıl Cumhurculuk”, İkdam, 22 Mart 1917. 

“Kızıl ve Karanlık Rusya: İhtilaller Nasıl Sahneye Konuyor”, İkdam, 24 Mart 1917. 
“İhtilal Ateşi Büyüyor”, İkdam, 24 Mart 1917. 

“Rus Söz Ayağa Düşüyor”, İkdam, 25 Mart 1917. 

“Amele Fırkasının Ağır Metalibi”, İkdam, 25 Mart 1917. 

“Bir Etnografya Müzesi”, İkdam, 23 Mart 1917. 

“Kafkasya”da İhtilal: Ahali İki Kısım”, İkdam, 23 Mart 1917. 

“Rus Münevverleri”, İkdam, 4 Nisan 1917. 

“Rus İhtilalcileri Beyninde Tefrika Muhakkak”, ikdam, 14 Nisan 1917. 
“Ruslar ile Müsalemat”, İkdam, 15 Nisan 1917. 

“Rusya”da Mukabil İhtilal ve Tezebnüb Başladı”, İkdam, 21 Nisan 1917. 
“Rusya”da Kopan Küçük Kıyamet”, İkdam, 20 Mayıs 1917. 

“Rus İhtilalcilerin Almanya”dan Mürurları”, İkdam, 17 Nisan 1917. 

“Rus Hükümeti İhtilal İçerisinde Çırpınıyor”, İkdam, 5 Haziran1917. 

“Rusya Günden Güne Karışıyor ve Takatsiz Kalıyor”, İkdam, 6 Haziran 1917. 
“Moskof”, İkdam, 31 Ağustos 1917. 

“Rusya”da Kıyam ve Suriş”, İkdam, 20 Temmuz 1917. 

“Mukabil İhtilal”, İkdam, 14 Eylül 1917. 

“Maksimalistlerin Talebi: Sovdepler Mevki-i İktidarı Deruhte Etsin”, İkdam, 21 
Eylül 1917. 

“Rus İnkılabı ve İngiltere”, İkdam, 14 Nisan 1917. 

“Sulh Cereyanı Rusya'yı Sürüklemekte”, İkdam, 16 Nisan 1917. 
“Sosyalistlerin Sulh Lehinde Gayretleri”, İkdam, 3 Mayıs 1917. 

“Rusya ve Musalemet”, İkdam,26 Mayıs 1917. 

“İkinci Rusya”, İkdam, 29 Ekim 1917. 

“Rusya Müslümanları”, İkdam, 2 Eylül 1917. 
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“Rusya ve İngiltere”de Sulh Münakaşaları”, İkdam, 9 Kasım 1917. 

“Rusya”da Suriş”, İkdam, 9 Kasım 1917. 

“Sulhe Doğru Gidiyor muyuz?”, İkdam, 10 Kasım 1917. 

“Rusya”da İhtilal Patladı: Sulh Taraftarları Hükümette”, İkdam, 10 Kasım 1917. 
“Rusya”da Kanlı İhtilal”, İkdam, 10 Kasım 1917. 

“Rusya Müttefiklerine Sulh Ültimatomu Veriyor”, İkdam, 11 Kasım 1917. 
“Rusya”da Sulhcüler İktidara Geçtikten Sonra”, İkdam, 12 Kasım 1917. 
“Sovdep”, İkdam, 13 Kasım 1917. 

“Rusya”da Galebe Kimin Tarafinda”, İkdam, 14 Kasım 1917. 

“Sabık Çar “mı Kazanacak yenilerden Biri mi?”, İkdam, 16 Kasım 1917. 
“Müteverrim Rusya”, İkdam, 15 Kasım 1917. 

“Rusya”daki Kanlı Bir Muharebe-i Dahiliyeye Berdevam”, İkdam,7 Kasım 1917. 
“Yeni Hükümetin Kerenskiye Galebesi Teyeeddüd Etti”, İkdam,19 Kasım 1917. 
“Rusya”da Bolşevikler Galib”, İkdam, 20 Kasım 1917. 

“Rusya'nın Ahvalinin Vehameti”, Tasvir-i Efkâr, 30 Ocak 1917. 

“Siyasiyat”, Tasvir-i Efkâr, 31 Ocak 1917. 

Yunus Nadi “Yeni Rusya'da Amele ve Hükümet”, Tasvir-i Efkâr, 18 Nisan 1917. 
“Rus İhtilali Devam Ediyor”, Tasvir-i Efkâr, 18 Mart 1917. 

“Yeni Hükümet”, Tasvir-i Efkâr, 18 Mart 1917. 

“Çariçe Nezaret Altında”, Tasvir-i Efkâr, 18 Mart 1917. 

Yunus Nadi “Rusya'da İhtilal ve İnkılap”, Tasvir-i Efkâr, 18 Mart 1917. 

“Rus İhtilaline Nazaran Harb ve Sulh”, Tasvir-i Efkâr, 19 Mart 1917. 

“Üç Halin Biri yahut Hiç”, Tasvir-i Efkâr, 24 Mart 1917. 

“İhtilal Hercümerce Münkalib Oluyor”, Tasvir-i Efkâr, 

“İhtilalin Hükümete Tahakkümü”, Tasvir-i Efkâr, 22 Mart 1917. 

“Ameleyi Nasıl Aldatmak İstiyorlar”, Tasvir-i Efkâr, 28 Mart 1917. 

“Amele Tahrikâtı Devam Ediyor”, Tasvir-i Efkâr, 28 Mart 1917. 

“Moskof İhtilali” Tasvir-i Efkâr, 28 Mart 1917. 

Yunus Nadi “Moskof İhtilali ve İnkılabı Durdu mu”, Tasvir-i Efkâr, 13 Nisan 1917. 
“Rus İhtilali Nasıl Oldu”, Tasvir-i Efkâr,13-20 Mayıs 1917. 

“Hangisi Galebe Edecek”, Tasvir-i Efkâr, 25 Nisan 1917. 

“Amele ve Asker Cemiyeti ile Hükümet-i Muvakkate Arasında İhtilaf-ı Tam”, Tasvir-i Efkâr, 8 Mayıs 1917. 

“Sosyalizm Nedir”, Tasvir-i Efkâr, 5 Haziran 1917. 
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“Rusya'da İşler Yine Karışıyor”, Tasvir-i Efkâr, 12 Haziran 1917. 
“Rusya'daki Mukabil İhtilal İhtimalleri”, Tasvir-i Efkâr, 3 Temmuz 1917. 
Yunus Nadi “Yeni Rusya'nın Dâhili Cidali”, Tasvir-i Efkâr, 29 Ağustos 1917. 


“Rusya'da Yeniden Vekayi-i Mühimme Başlıyor, Kerenski-Kornılov İhtilafı”, 


Tasvir-i Efkâr, 12 Eylül 1917. 

Yunus Nadi “Rusya'da Hercümerç”, Tasvir-i Efkâr, 29 Ağustos 1917. 
“Müfrit Sosyalistler mi Galip Gelecek?”, Tasvir-i Efkâr, 26 Eylül 1917. 
Yunus Nadi “Ameleden Sonra Ordu”, Tasvir-i Efkâr”? 3 Haziran 1917. 
“Radikal Amele Fırkasının Fikirleri”, Tasvir-i Efkâr, 1 Nisan 1917. 
Yunus Nadi “Vaziyette Bir Nazar”, Tasvir-i Efkâr,11 Nisan 1917. 

“Rus Amelesi Sulh İstiyor”, Tasvir-i Efkâr, 16 Nisan 1917. 


Yunus Nadi “Yeni Rusya'da Amele ve Hükümet”, Tasvir-i Efkâr, 18 Nisan 1917. 


“Sovyetler Sulh İçin Çalışıyor”, Tasvir-i Efkâr, 19 Nisan 1917. 
“Rusya'da Muhtelif Cereyanlar”, Tasvir-i Efkâr, 6 Haziran 1917. 
Yunus Nadi “Yeni Rusya ve İtilaf”, Tasvir-i Efkâr, 19 Haziran 1917. 
Yunus Nadi “Yeni Rusya Eski Rusya”, Tasvir-i Efkâr, 7 Nisan 1917. 
“İşe Başlıyorlar mı?”, Tasvir-i Efkâr, 8 Kasım 1917. 

“Petersburg'da Yeni Bir İhtilal Başladı”, Tasvir-i Efkâr, 9 Kasım 1917. 
“Kerenski”nin Süküti”, Tasvir-i Efkâr, 10 Kasım 1917. 

“Müfit Sulhperverler Mevki-i İktidarda”, Tasvir-i Efkâr, 10 Kasım 1917. 
“Petersburg'da Darbe-i Hükümet”, Tasvir-i Efkâr, 11 Kasım 1917. 
Yunus Nadi “Rus İhtilalinde Tekâmül”, Tasvir-i Efkâr, 12 Kasım 1917. 
“Sulh Yaklaşıyor muyuz?”, Tasvir-i Efkâr, 12 Kasım 1917. 

“Rus İhtilalinde Tekâmül”, Tasvir-i Efkâr, 12 Kasım 1917. 

“Rusya'da Taklib-i Hükümet”, Tasvir-i Efkâr, 13 Kasım 1917. 

“Rus Keşmekeşi Devam Ediyor”, Tasvir-i Efkâr, 16 Kasım 1917. 
Yunus Nadi “Rusya Ahvali”, Tasvir-i Efkâr, 15 Kasım 1917. 

“Galebe Maksimalistlerde mi Kalacak”, Tasvir-i Efkâr, 19 Kasım 1917. 
“Aferin Bolşevikler”, İkdam, 23 Kasım 1917. 

“Rusya'nın Mütareke Beyannamesi”, Vakit,23 Kasım 1917. 

“Rusya Mütareke Teklif Ediyor”, Sabah,23 Kasım 1917. 

“Mösyö Lenin”, Vakit, 24 Kasım 1917. 

“İtilaf Yeni Hükümeti Tanımıyor”, Vakit, 26 Kasım 1917. 

“Rusya'da Perişanlık”, Sabah, 26 Kasım 1917. 
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“Gizli Antlaşmalar”, Vakit, 27 Kasım1917. 

“Lenin'in Kuvveti Saat Be Artıyor”, Tasvir-i Efkâr, 28 Kasım 1917. 

“Rus İşleri İyi Gidiyor”, Vakit, 28 Kasım 1917. 

“Hafi Evkaftan İtilafın İhtiras ve Rezaleti Okunuyor”, İkdam, 30 Kasım 1917. 
“Rusya'da Vesaik-i Hafinin Neşri”, Vakit, 28 Kasım 1917. 

“Gizli Muahedelerin Neşri”, Sabah, 29 Kasım 1917. 

“Bütün Hırslar ve Rezaletler Meydana Çıktı”, İkdam,30 Kasım 1917. 

Ahmet Cevdet “Evrak-ı Hafiyenin Neşri”, İkdam, 1 Aralık 1917. 

İsmail Müştak “Gizli Muahedeler Rezaleti”, Sabah, 4 Aralık 1917. 

“Lenin Hükümeti ve Sulh”, Tanin, 23 Kasım 1917. 

Yunus Nadi “Rusya Doğru Yola Giriyor mu?”, Tasvir-i Efkâr, 23 Kasım 1917. 
İsmail Müştak “Rusya'da Sulh Fransa'da Harb”, Sabah, 24 Kasım 1917. 
“Yarın ki Rusya”, Vakit, 27 Kasım 1917. 

İsmail Müştak “Rus İnkılabı Entrikalar ve Tehditler Önünde”, Sabah, 28 Kasım 
1917. 

“Aferin Bolşevikler”, İkdam, 29 Kasım 1917. 

İsmail Müştak “Sulh-i Umumi Ne Vakit”, Sabah, 30 Kasım 1917. 

“Lenin Kimdir”, Tasvir- i Efkar, 17 Kasım 1917. 

“Leon Troçki ve Jaures Meselesi”, Vakit,22 Kasım 1917. 

“Lenin'in Şahsiyeti ve Efkârı”, İkdam, 28 Kasım 1917. 

Yunus Nadi “İhtilal ve Inkılab; Rusya ve biz”, Tasvir-i Efkâr, 7 Aralık 1917. 
“Krilenko Kimdir”, Vakit, 10 Aralık 1917. 

“Lenin Kimdir”, Sabah, 13 Aralık 1917. 

“Lenin ile Mülakat”, Vakit, 12 Aralık 1917. 

Ahmet Emin “Harb ile Sulh Arasında”, Vakit, 1 Aralık 1917. 

Ahmet Emin “Bu Günkü Umumi Vaziyet”, Vakit, 3 Aralık 1917. 

“Rus Cephesinde Murahhaslarımız Arasında”, İkdam, 5 Aralık 1917. 

“İhtilal ve Inkılab Rusya”sı ve biz”, Tasvir-i Efkâr, 7 Aralık 1917. 
“Bolşevikleri demi Aldatıyorlar”, İkdam, 14 Aralık 1917. 

“Bir Ay Müddetle Mütareke”, İkdam,17 Aralık 1917. 

“Derhal Sulh Müzakeratına Başlanıyor”, İkdam, 18 Aralık 1917. 

“İtilafçılar Boş Durmuyor”, Vakit, 22 Aralık 1917. 

İsmail Müştak “Rus inkılabı ve İtilafın Suikastı”, Sabah, 27 Aralık 1917. 
“Rusya İstikrazlarını Tediye Etmeyecek”, Sabah, 11 Aralık1917. 
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“Lenin ile Troçkiye Nobel Müköfatı Verilecek”, Sabah,11 Aralık 1917. 

“Rusya İmparatorluğu Nasıl Parçalanacak”, Tasvir-i Efkâr, 24 Aralık 1917. 

“Rusya Müslümanları”, Sabah, 6 Aralık 1917. 

“Ukrayna Hükümeti ve Sovyetler”, Vakit, 21 Aralık 1917. 

Ahmet Emin “Yeni Rusya”, Vakit, 27 Kasım 1917. 

“Ameleden Sonra Ordu”, Tasvir-i Efkar, 3 Haziran 1917. 

Eşref Edib “Rusya Müslümanlarının İstikbali”, Sebilürreşat, 1 Ağustos 1918. 

“Rusya Ahvali” Sebilürreşat, 10 Ekim 1918. 

“Rusya”daki Partiler ve Rusya Müslümanlarının Takip Edecekleri Siyaset”, Sebilürreşat, 10 Ekim 1918. 
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